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SULTAN 
II. ABDULHAMID ve FİLİSTİN 


REFİK ŞAKİR EN-NETŞE 


1934 yılında Hebron”da doğdu. Siyasal bilimler alanında Kahire Üniversitesi ”nde yüksek lisans, Moskova Üniversitesi'nde doktora derecesi aldı. 1956 yılından 1970 yılına kadar Katar Eğitim Bakanlığı'nda çalıştı ve bu bakanlıkta büro amirliğine kadar yükseldi. el-Fetih”in Suudi Arabistan temsilcisi olarak atandı. Mayıs 1980'de el-Fetih'in merkez yönetimine seçildi. Hebron?dan Filistin Kurtuluş Örgütü üyeliğine seçildi. Ağustos 1998'de Filistin Çalışma bakanı, 9 Haziran 2002'de Filistin Tarım bakanı oldu. Filistin tarihi üzerine yazılmış pek çok kitabı 


bulunmaktadır. 
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ZİR 


“Bu vatan topraklarından bir ayak genişliğinde bile bir yer satmaya benim gücüm yetmez. 
Çünkü bu topraklar benim değil, milletimindir. 
Milletim bu imparatorluğu kanlarını dökerek kurdu. Bu millet onu, birilerinin gasbetmesine fırsat vermeyecek ve her zaman kanları pahasına koruyacaktır. Yahudiler milyonlarını saklasınlar!... İmparatorluk taksim edilince Filistin'i karşılıksız olarak belki o zaman elde ederler!... 
Fakat bu imparatorluk ancak bizim cesetlerimiz üzerinde taksim edilebilir.” 


Sultan II. Abdülhamid Han 


2—c.-. 


ÖNSÖZ 


İslâm ve Arap dünyası davasının ana noktasını “Filistin meselesi”nin teşkil ettiği, kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Arap ülkelerinin, Osmanlı idaresine girmesinden itibaren dört yüzyıl boyunca sömürgeci Batı”nın tasallutundan uzak kaldığı da unutulmamalıdır. Emperyalist Batı, ancak Osmanlı Devleti'nin düşmesinden sonra Filistin'e ulaşabilmiş ve ancak bundan sonra siyonist planın tatbik sahasına konulması mümkün olmuştur. 


Biz, Osmanlı Devleti'nin son yıllarında, Arap ülkelerinin sosyal, kültürel ve diğer medeni unsurlar yönünden çok düşük bir seviyede olup geri kalmış olduklarını inkâr etmiyoruz. 
Ancak bu gerilik, Osmanlı'nın hükmü altındaki bütün bölgelerde aynı seviyedeydi. Hatta bizzat Türkiye'nin kendisi de aynı durumdaydı. 


Osmanlı Devleti'nin yeniden toparlanması ve ülkede 1slahat çalışmalarının başlaması yolundaki büyük değişimde ve bu yolda harcanan gayretlerde Sultan IL Abdülhamid'in 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açık bir etkisi vardır. Fakat açıkça söylemek gerekirse bu etki gecikmiş bir etkidir. Çünkü Abdülhamid geldiğinde bozulma devletin her yerine yayılmış ve ıslahat yapmak, isyana sebep olacak kadar zor hale gelmişti. 


Emperyalist devletler ise büyük ilerleme kaydetmiş ve bütün güç unsurlarını ele geçirmişlerdi. Bu sömürgeci devletlerin hepsi birden, ölmek üzere olan “hasta adam” Osmanlı Devleti'nin tepesinde onu parçalamak için bekleşmekteydiler. 
Hem de Arap ülkelerini istila edip tek hedefleri olan Filistin? - de, siyonist planı tatbik etmek için gerekli olan bütün vasıtaları kullanarak. 


Biz bu kitapta, yahudilerin Filistin'e göç ederek ve orada toprak satın almalarıyla birlikte emperyalist devletlerin, bir yandan maddi destek vererek, diğer yandan da ya sultana baskı yapmak ya da rüşvetle nüfuz sahiplerini kullanmak suretiyle bu göç ve toprak satın alma meselesine destek olmalarının kendi zamanında yoğunlaşması dolayısıyla, Filistin meselesinde Sultan II, Abdülhamid'in durumunu açıklığa kavuşturmak istedik. 


Sultan II. Abdülhamid'in, yahudilerin Filistin'de toprak satın almaları konusunda sömürgeci devletler ve siyonistleri çok sert bir şekilde engellemeye kalkışması, onun siyonistlerin en büyük düşmanı ve siyonist planın gerçekleşmesi yolundaki tökezletici bir unsur olarak görülmesine neden oldu. 
Sultan Abdülhamid, bu siyonist ve sömürgeci plana karşı gösterdiği direniş ve emperyalist Batı'nın uşağı Theodor Herzl”in bu yoldaki büyük çaba ve çalışmalarına karşı takındığı tavırla tanınmıştır. Yahudilerin Filistin'e gitmeleri ve orada toprak satın almaları karşılığında Osmanlı Devleti'ne yardım ve mali hibe yapmak için sultanı ikna etmek üzere Herzl 18 Haziran 1896'da İstanbul'a gitti. Lâkin sultan, Herzl”in aracılarına bu 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görüşmeyi reddettiğini, bizzat Herzl'in kendi hatıratında geçen şu ifadelerle bildirdi: 


“Bu vatan topraklarından bir ayak genişliğinde bile bir yer satmaya benim gücüm yetmez. Çünkü bu topraklar benim değil milletimindir. Milletim bu imparatorluğu kanlarını akıtarak kurdu. Bu millet onu, birilerinin gasbetmesine fırsat vermeyecek ve her zaman kanları pahasına koruyacaktır. Yahudiler milyonlarını saklasınlar!... İmparatorluk parçalanınca Filistin'i karşılıksız olarak belki o zaman elde ederler!... Fakat bu imparatorluk, ancak bizim cesetlerimiz üzerinde taksim edilebilir ...” 


İki ay sonra Herzl, sultanla tekrar buluşmayı denedi ve ona daha öncekinden katbekat daha fazla mali yardım yapmayı teklif etti. Lâkin sultan bu teklifleri de reddetti. 


1897 yılındaki ilk siyonist kongresinden sonra ve 1898 
yılının 4 Şubatında Herzl yine aracıları vasıtasıyla arzusuna ulaşmaya çalıştıysa da sultanın bu defaki cevabı, aynı yılın haziran ayında Filistin'e yapılan göçün durdurulması için yeni kanunlar çıkarmak şeklinde oldu. Osmanlı idaresinin bu kanunları tatbiki o kadar şiddetli oldu ki yahudi olduğu için ülkeyi terkedeceğine dair kendisinden istenilen taahhüdü vermediği için Antakya'daki Britanya konsolos yardımcısının Filistin'e girmesi yasaklandı. 


13 Ağustos 1889 tarihinde siyonist kongrenin akdedilmesi 
münasebetiyle Herzl, Sultan Abdülhamid'e, yahudilerin Filistin”e girmesine izin vermesini isteyen bir mektup yazdı. Sultan bunu da şiddetle reddetti. 


Herzl, 13 Mayıs 1900'de bu defa siyonist bir gazeteci olarak Osmanlı sultanıyla buluşmak üzere İstanbul'a üçüncü bir ziyaret yapmaya yöneldi. Bu buluşma Prof. Arminius Vambery isimli Osmanlı casusu olan bir Bulgar! müsteşrik aracılığıyla gerçekleşti. Vambery, “Siyonizmden bahsetmeme konusunda seni uyarırım zira Kudüs bu insanlar için Mekke gibi mukaddestir” diyerek buluşmadan önce sultanın görüşlerine zıt sözler söylememesi için Herzl”i uyarmıştı. 


18 Mayıs 1901'de Herzl, sultana -ki bu defa kendisiyle birlikte beraberinde Türk Haham Moşe Levi de vardı- mukaddes Filistin topraklarında yahudilere sığınılacak bir yer verilmesi karşılığında Osmanlı borçlarının tamamen silinmesini, çökmüş olan iktisadi durumun düzeltilmesini ve Avrupa'daki Jön Türkler'e hizmet eden gazetelerin yayınlarının durdurulmasını teklif etti. Sultan, duyduğu bu sözlerden dolayı sinirlendi ve sözünü Haham Levi'ye yönelterek, “Biz sizin kavminizin de diğer tebaamız gibi herhangi bir fark ve ayırım gözetilmeden adalet, refah ve güven içerisinde yaşadıklarını ve onlar gibi güzel muamele gördüklerini sanıyorduk. Yoksa sizin bir şikâyetiniz mi var? Ya da bizim bilmediğimiz bir adaletsiz muamele mi söz konusu?” dedi. Haham Levi sultanın bu sorusuna, “Estağfirullah efendim, bizler zat-ı şahanenizin gölgesinin lutfuyla kemal-i afiyet ve refah içerisinde yaşıyoruz. 
Hâşâ, bize herhangi bir şikâyet yöneltilmemiştir” diye cevap verdi. Sultan sözüne şöyle devam etti: 

“Sizler de diğer vatandaşlarımız gibi ülkemizin nimetlerinden faydalanıyorsunuz. Hatta siz başkalarından daha çok refah içerisindesiniz. Sizin dünyanın diğer bölgelerinde çektiğiniz ıstırap ve duçar olduğunuz zulmü unuttuğumuzu mu zannediyorsunuz? Siz benim devletimin himayesi altındasınız.” Sultan bir müddet durdu ve bakışlarını Herzl”e çevirerek şöyle devam etti: “Daha önce uğrunda akıttığımız kan- dan daha fazlasını akıtmadan vatanımızın bir karış toprağını katiyen terketmeyiz!” Sultan daha sonra sözlerine şunları da ilave etti: 
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“Vatandaşlar arasında eşitlik ve adalet uygulamayı elbette ben de isterim. Lâkin yüce müslüman ecdadımızın kanlarıyla fethettiği Filistin topraklarında, bir yahudi devletinin kurulmasına katiyen hayır!” 


Herzl 12 Şubat 1902”de dördüncü defa İstanbul'a geldiyse de sultan ile buluşmaya muvaffak olamadı. 


Bu siyonist lider ve emperyalist Batı uşağının gayretleri- nin boşa çıkması sonucunda emperyalist ve siyonist güçler, bir planla artık sultandan kurtulmaya karar verdiler. Siyonist kaynakları, bu sert tutumu dolayısıyla ondan kurtulmak için, Herzl”in emperyalistlere, 24 Şubat 1904'te kendisinin iki gemiyle denize açılıp Yıldız Sarayı'nı bombalayarak yıkmayı hedefleyen bir plan sunduğunu, fakat yahudiler adına vahim sonuçlar doğuracağı korkusuyla Herzl'in sonradan bu plandan vazgeçtiğini zikrederler. 


İşte, başından beri Filistin konusunda takındığı bu tutum dolayısıyla Sultan I. Abdülhamid, emperyalist ve siyonist odakların hedefi haline geldi. Bu güçler, hedeflerine ulaşınca- ya kadar gerek sultan gerekse de Osmanlı idaresine karşı diş bilemeye devam ettiler. 


Sultan düştü, tahtını yitirdi; kendisinden sonra gelenlerse ülkeyi kaybettiler. Filistin'i elden kaçırdılar. Filistin, Britanya işgalci güçlerinin eline geçince de emperyalist ve siyonistler, siyonist planı tatbik sahasına koymaya başladılar. 


Ben bu kitapta, ister bilerek ve kasten ya da cehlen ve bilmeyerek kendisini siyonist ve emperyalistlerin emrine veren kalem sahiplerince çirkin gösterilen bu Osmanlı sultanı hakkında azami derecede objektif davranmaya gayret ettim. 


Bence önemli olan, Osmanlı Devleti dahilinde yapılan ıslahatlarda sultanın yerinin değerlendirilmesi değildir. Bu 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konu ihtisas sahibi olan ve konuya önem verenlere aittir. Benim yapmak istediğim Sultan Abdülhamid'in, emperyalist ve siyonistlere karşı Filistin'i koruma hususunda sadakatle yaptığı çalışmaları aydınlatmaktadır. 


Sultanın bu durumu, emperyalist ve siyonist güçler tarafından kiralanan garazkâr propagandacıların aleyhinde yaptıkları çalışmalara rağmen kendisini milletimizin unutmayacağı kahramanlardan yapmıştır. 


Bu kitapta, İslâmi idarenin himayesi altındaki ülkemizin herhangi bir yerinde yahudileri sıkıntıya sokan bir olayın meydana gelmediğini teyit eden görüntülere de biraz yer vermeye çalıştım. 


Son bölümde ise Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılın sonlarındaki durumunu açıkladım. Bu dönemde Osmanlı Devleti, emperyalistlerin teşvik ettiği ırkçılık davalarının sömürü aracı olarak kullanılmasıyla süratle bozulmaya ve çökmeye yönelmişti. 

Son olarak da Sultan Abdülhamid'in emperyalizm ve siyonizmi nasıl reddettiğini ve karşılık olarak da tahtını ne şekilde kaybettiğini açıklamaya çalıştım. 


Tevfik Allah'tandır. 


Refik Şakir en-Netşe 
27 Ramazan 1404 / 27 Haziran 1984 


BİRİNCİ BÖLÜM 
— ko 
İSLAM İDARESİ 

ALTINDA YAHUDİLER 


GİRİŞ 


Uzun insanlık tarihi boyunca yahudiler birçok işkence ve zulümle karşılaştılar. Bazı tarihçiler bu işkence ve zulümleri, yahudilerin yahudi dinine mensup oluşları nedeniyle, bizzat kendi nefislerinde meydana gelen birtakım sebeplere ya da ekonomik yaşantılarından doğan sebeplere dayandırırlar. Diğer bazı tarihçiler ise bunları yahudiler dışındaki sebeplere, yahudiler hakkında çeşitli olumsuz inançlar taşıyan diğer milletlerden neşet eden sebeplere ya da iktisadi ve siyasi nedenlere dayandırırlar. 


Yahudiler, hepsinde olmasa da Avrupa'nın büyük bir bölümünde, doğusunda ve batısında birçok katliam ve işkenceye mâruz kaldılar. 
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Yahudilerin Katliam ve İşkenceye 
Mâruz Kaldıkları Ülkelerin Bazıları 


BRİTANYA: Milâdi 6. yüzyılın başlarında yahudiler ülke dışına sürüldü ve üç asır boyunca Britanya'ya girmeleri yasaklandı. 


FRANSA: 19. Lui zamanında yahudiler ülke dışına sürüldü ve Talmutları yakıldı. 


İSPANYA: Yahudiler sürüldü ve İspanya'ya girişleri yasaklandı. Ayrıca Kral Ferdinant ve Kraliçe İzabel tarafından yahudilerin, erkek ve kadın hizmetçilerin küçük büyük bütün akrabalarıyla birlikte, ülke dışına sürülmeleriyle ilgili emir çıkarıldı. 


PORTEKİZ: Yahudiler ülke dışına sürüldü. 


ALMANYA: Alman Nazi İmparatorluğu”nun onlara karşı tutumunu ve Naziler tarafından uygulanan katliamları hepimiz bilmekteyiz. 


ÇARLIK RUSYASI: Rus çarını öldürmeye teşebbüs etmeleri dolayısıyla tarihin değişik dönemlerinde yahudilere çeşitli katliamlar uygulandı. 


Bir yahudi olan Musa b. Meymun, Endülüs'te İslâm halifesinin sarayında, İslâm idaresinin koruması altında ve tam bir hürriyetle Talmut ve yahudi felsefesini yazdığı yıllarda, Avrupa ülkelerinin birçoğunda yahudiler Talmut gibi dini kitaplarının yakılmasıyla yüz yüze geldiler. 


1244 yılında Fransa Kralı 9. Lui, Talmut nüshalarının yakılmasını emretti. Aynı yıl Papa 4. İnnoset Roma'da Talmut nüshalarının yakılması emrini verdi. 


1248 yılında Kardinal Licata Talmut nüshalarının yakılması emrini tekrarladı. 
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1299 yılında Filip Liybil yeniden Talmutların yakılmasını 
emretti. 


1309 yılında Fransa Kralı Filip Liybil bizzat kendi kontrol 
ve denetiminde Talmutları yaktıktan sonra Talmut'tan vazgeçemedikleri ve tekrar yazıp yaymaya başladıkları için yahudilerin Fransa”dan kovulmalarını emretti. 


1319 yılında Kral Lui, Toloz (Touloduse) şehrinde Talmut 
nüshalarının arttığını görünce nüshaların insanların huzurunda yakılmasını emretti. 


1322 yılında Papa 12. Joe'nun emriyle Roma yakınlarında yakalanan yahudiler öldürülüp mallarının ülkenin fakirleri arasında pay edilmesiyle birlikte Talmut nüshaları da Roma”- da yakıldı. 


1353 yılında 3. Yolyos Talmutların yakılması emrini verdi. 
Barselona, Venedik, Roma, Orbine ve Bisero gibi, ahalisinin çoğunluğu hıristiyan olan şehirlerde Talmutlar yaktırıldı. 


1558 yılında İtalya, Ankona, Ferra, Matauna, Bedaua, 
Kandiyad ve Rafin”de Talmutlar yakıldı. 


Aynı yıl Roma'ya yeniden giren Talmut nüshaları Kardinal Cirslirg”in emri ile yakıldı. 


1557 yılında Talmut”un tehlikesinin farkına varan tüm 
Belçika halkı bütün Talmut nüshalarını yaktı ve aynı şekilde Belçika hükümeti de Talmutların yakılması için emir çıkardı. 


1559 yılında Sektos Senenziz, yahudilerin gizlice Roma”- 
ya soktukları Talmutların yakılmasını emretti. 


Şimdi, mutlaka cevaplandırılması gereken şu soruya geldik: Acaba İslâm dünyasındaki yahudilerin durumu nasıldı? 
Hıristiyan ülkelerde olduğu gibi buralarda da baskı ve katliam ile karşılaşıyorlar mıydı? Şimdi, yahudilerin İslâm dünyasındaki durumlarını özet olarak arzedeceğiz. Ancak bu arada 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müslümanlardan ve Araplar”dan intikam almak isteyerek onların vatanlarına ve bu vatanın en önemli yeri olan Filistin”e saldırarak orayı gasbetmek isteyen yeni emperyalist işbirlikçilerinin iddia ettikleri gibi genel olarak yahudiler, özel olarak da siyonistlerle ilgili herhangi bir dini, ırki ve siyasi saplantı varsa onu da burada açıklığa kavuşturmak isteriz. 


İslâm ve Yahudiler 


Sözün başında üzerinde önemle durarak söylemek isterim ki İslâm idaresinin koruması altında bulunan yahudilere yapılan muameleler tarih boyunca tesadüfen oluşmuş tek bir olaydan ibaret değildir. Yine bu muameleler bazı müslüman idarecilerin ahlâki olgunluğundan da kaynaklanmamıştır. Bu muamelelerin sebebi İslâm inancının, diğer din mensuplarının korunması ve onlara normal vatandaşlar gibi muamele yapılması hususunda, ister idareci olsun ister idare edilen, kendi müntesiplerini yükümlü kılmasıdır. İslâm inancına göre onların da dokunulması caiz olmayan hakları vardır ve onlara da İslâm dininin kabul edip peygamberlerini tasdik ettiği diğer din sahipleri gibi saygı duyulması gerekir. 


“Peygamber, kendisine Rabbi tarafından indirilen şeye iman etti. Müminler, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman eylediler. Biz peygamberlerden birinin arasını diğerlerinden ayırmayız...” (Bakara 2/285). 


Bugün mevcut olan diğer dinlere ait kitaplar tahrif edilmiş olmasına, Hz. Musa ve İsa”Ya faleyhimüsselam) indirilenlerle aynı olmamasına rağmen İslâm, müslümanların o kitaplara inananlara saygı duymak, ibadethanelerini korumak ve inandıkları şekilde yapacakları ibadetlerini, huşu içerisinde ifa etmelerini sağlamak için kendilerine fırsat verilmesini engellemez. 
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Aynı şekilde İslâm, müslümanları gayri müslimlerin hukukunu korumakla da yükümlü kılar. Bu anlamda sadece onların ibadet yapma değil, çalışma, mülk edinme, saygıdeger bir şekilde yaşama haklarını da korumakla yükümlü kılar. Gayri müslimler, kendilerinin yerine getirmekle mükellef oldukları görev ve sorumlulukları yerine getirdikleri ve İslâm'ın müslüman ve gayrimüslimler için koyduğu kanun ve nizamlara uyup genel düzeni bozmadıkları sürece, İslâm bunlardan herhangi birisine yapılan haksızlığı adaletten çıkma olarak kabul eder. 


Kur'an ve Sünnet'te Yahudiler 


Kur'ân-ı Kerim'de Ehl-i kitaba (yahudi ve hıristiyanlar) iyi davranmalarını müslümanlara emreden birçok âyet-i kerime vardır. İslâm toplumunda Ehl-i kitap”la karşılıklı münasebet, fukaha (İslâm fıkıhçıları) tarafından konulmuş şu ana kurala dayanmaktadır: 


“Bizim için olan, onlar için de vardır; onlar için olan, bizim için de vardır.” 


Allah Teâlâ Mümtehine süresinin 8. âyetinde şöyle buyurmaktadır: 


“Sizinle din konusunda muharebe etmeyen ve sizi diyarınızdan çıkarmayanlara iyilik ve ihsan etmekten, onlara adaletle muamele etmekten Allah sizi menetmez. Allah adaletle 


davrananları sever.” 
Ankebüt süresinin 46. âyetinde ise şöyle buyurur: 


“Ehl-i kitap”la ancak en güzel şekilde mücadele ediniz. 
Onlardan zulmedenlerle ise şiddetle mücadele edebilirsiniz.” 
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Kur”an diğer müminleri övdüğü gibi Ehl-i kitap”tan salih kimseleri de methetmektedir. 


Allah Teâlâ (celle celâluhû] Âl-i İmrân süresinin 75. âyetinde şöyle buyurmaktadır: 


“Ehl-i kitap Tan öyle kimseler vardır ki ona yüklerle mal 


, 


emanet bıraksan onu sana noksansız iade eder.” 


Yine Âl-i İmrân süresinin 113 ve 114. âyetlerinde ise şöyle buyrulmaktadır: 


“Hepsi bir değildir, Ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar. Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder kötülükten men ederler, hayırlı işlere 


koşarlar. İşte onlar iyi insanlardır.” 


Müslümanları Ehl-i kitaba iyi muamele yapmaya çağıran, onlara eziyet yapmayı, mal ve ibadetlerine karşı düşmanca davranmayı ve onların diğer haklarını çiğnemeyi haram kılan hadis-i şerifler ise onlarcadır. 


Yahudi ve hıristiyanlarla yapılan her sözleşme İslâm şeriatınca mutlaka yerine getirilmesi gereken sözleşmeler olarak görülür. İslâm halifeleri harp bittikten sonra yahudi ve hıristiyanlarla birçok şeyi kapsayan sözleşmeler yapmışlardır ki bu sözleşmeler onların (Ehl-i kitabın) korunması, şahsi ve dini hürriyetlerinin muhafazası, aralarında adaletin tahakkukunun sağlanması ve haklarının zalimlerden eksiksiz alınması gibi şeyleri kapsamaktadır. 


Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur: “Kim bir zımmiye zulmeder ya da onu güç yetiremeyeceği bir şeyle sorumlu tutarsa 


, 


ben onunla mücadele ederim.” 
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İşte bunun için İslâm, gayri müslim ve müslümanları eşit görmüş ve, “Müslümanlar için olan şey onlar için de vardır” buyurmuştur. Yine bunun için onlardan herhangi birini dinini terketmeye zorlamadan dini hürriyetlerini koruyacağına kefil olmuştur. 


Allah Teâlâ [celle celâluhü| Bakara süresinin 256. âyetinde şöyle buyurmaktadır: 


“Dinde zorlama yoktur. İman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır.” 

Ehl-i kitabın, dini görevlerini diledikleri gibi uygulama hakları vardır. Kiliseleri yıkılamaz, haçları kırılamaz... Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem], “Dindar oldukları sürece onlara dokunmayınız ” buyurmaktadır. 


Hatta müslüman bir erkeğin yahudi veya hıristiyan olan karısının kilise ya da havraya gitme hakkı da vardır. Kocası onu engelleyemez. 


Cezalar konusunda da İslâm, müslümanlarla zımmileri eşit tutar. Zühri, “Yahudi, hıristiyan ve diğer zımmilerin diyeti, müslümanların diyetiyle aynıdır” der. 


İslâm, insanların, bu arada tabii ki yahudi ve hıristiyanların, bütün haklarını; ister dini, ister medeni, isterse de siyasi olsun korumayı tekeffül eder. Bu hakların korunması ve himaye edilmesini de müntesiplerine vâcip kılar. 


Bu haklar şunlardır: 

1. Hayat hakkı 

2. Malın korunması hakkı 
3. Hürriyet hakkı 

4. Irzın korunması hakkı 
5. Barınma hakkı. 
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Ayrıca öğrenim ve görüşünü açıklama hakkı da vardır. 


İnsan haklarından herhangi birinin yok edilmesi ya da kısıtlanmasına suç nazarıyla bakılır. Müslümanlar, kendi aralarında birbirleriyle çeşitli muameleler yaptıkları gibi kendi dinlerinden olmayanlarla da birtakım muameleler yapmaktadırlar. Bir müslüman kanun karşısında bir yahudi ve hıristiyanla hatta bu müslüman Hulefâ-yi Raşidin”den birisi veya bir sahabi olsa bile aynı seviyede görülür. 


Enes [radıyallahu anh) rivayet eder ki: “Resül-i Ekrem fsallallahu aleyhi vesellem) Medine”de zırhını bir yahudiye rehin bıraktı ve ondan ailesi için arpa aldı.” 


Aişe (radıyallahu anha] der ki: “Allah Resülü, bir yahudiden ileride ödemek üzere yiyecek satın aldı, karşılığında ona demirden yapılma zırhını rehin olarak verdi.” Başka bir rivayette Hz. Âişe şöyle der: “Resülullah vefat ettiği zaman, zırhı otuz kap arpa karşılığında bir yahudinin yanında rehindi.” 
Her iki hadisi de Müslim rivayet etmektedir. 


İslâm Âleminde Yahudiler 


Şimdi bu kurallardan hareket ederek İslâm âleminde yahudilerin durumunu arzetmeye başlayabiliriz. 


Ceziretülarap'ta (Arap yarımadası) bulunan yahudilerin, zuhurundan itibaren İslâm'a karşı düşmanca bir tutum içerisine girdikleri ve İslâm'ın nurunu söndürüp İslâm davetçilerinin kökünü kazıyarak külünü savurmak için müşriklerle dayanışma içerisinde oldukları şüphe götürmez bir gerçektir. 
İşte bundan dolayıdır ki Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem) onlarla savaşmak zorunda kaldı. Kendileriyle anlaşma yaptı fakat ihanet ettiler, hile yaptılar. Bundan dolayı da onlar Arap 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yarımadasından sürüldüler. Fakat bu sürgün onların yahudi olmalarından değil, ihanet etmelerinden dolayı meydana geldi. 


İslâm'ın müşrik ve yahudileri yenip hâkimiyet gücünü ele geçirmesinden sonra yahudilerin durumu hıristiyanlarla aynı oldu. Düzen dışına çıkmamaları, kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeleri şartıyla onlar da vatandaş olarak iyi muameleye tâbi tutuldular. Görevlerini ifâ ettikleri sürece hakları korundu. Aksine hareket yaptıklarında ise cezalandırıldılar, ancak bu değişik bir dinden olmaları dolayısıyla sadece kendilerine uygulanan bir şey değildi. İslâm'ın koyduğu düzenden dışarı çıkan, kanun ve nizama muhalefet eden müslümanlara da aynı uygulama tatbik edilmekteydi. 


Yahudilerin diğer ülkelerde yaşadıkları hayat, acı ve 1stıraplarla geçerken İslâm dünyasında, müslümanlar arasında saygın bir hayat yaşadılar ve kendilerine en güzel muamele yapıldı. 


Bu durum müslüman tarihçiler yanında yahudi ve hıristiyan tarihçilerce de belirtilmektedir. 


Müslümanların Filistin'i fethetmelerinden itibaren Halife Ömer b. Hattâb, yahudilerin Kudüs”e dönmelerine izin verdi ve ibadetlerini yerine getirebilmeleri için kendilerine “Zey- 


477 


tin dağı”nda bir toprak bağışladı. Aynı şekilde haçlı seferleri esnasında uğradıkları sürgünden sonra Sultan Selâhaddin-i Eyyübi de yahudilerin Filistin'e dönmelerine izin vermiştir. 
Son olarak da Osmanlılar, Endülüs”ten kovulan yahudilerin 


Filistin”e dönmelerine izin verdi. 


Aynı günlerde hıristiyan Avrupa yahudilere din adına işkence yaparak Ortaçağ”da onlara zulmün envaf çeşidini tattırıyor ve onları Avrupa'nın doğusu ve batısına gitmeye mecbur ediyorlardı. Halbuki aynı anda Arap devletleri yahudileri en 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yüksek idari mevkilere getiriyor ve onlar için mutlak eşitliği kabul ediyordu. Dolayısıyla bu ülkelerde yaşayan yahudiler süratle ilerliyor, servet biriktiriyor ve gerek siyasi, idari ve gerekse de iktisadi alanlarda görülmemiş bir seviyeye ulaşıyorlardı. 


İslâm âleminde yahudilerin ulaştıkları hoşgörüye dair örnekler vermeye yahudi ve hıristiyan dinine mensup tarihçi, siyasetçi ve sosyologların bu konuda yazdıklarıyla başlamak istiyorum. 


İşte yahudi Marksist yazar İbrahim Liyon, Yahudi Meselesinde Maddi Yorum isimli kitabında (ki bu kitaba yine bir yahudi yazar olan Maksim Rodon, son bir ilave yapmıştır) şöyle diyor: “İslâm, Yahudilik”e bu dinin Hrristiyanlık”tan gördüğü muamelenin çok üstünde bir hoşgörü gösterdi. İslâm, Yahudilik”in uğradığı hezimet karşısında ona hayat hakkı tanıdı.” 


Kitabın 157. sayfasında ise şöyle der: “İslâm imparatorluğu ve onun parçaları üzerinde kurulmuş olan küçük devletlerde havralar sağlam olarak korundu. Uzak mıntıkalar arasında ticaret devam etti. Zırai üretim her iklimde çoğaldı. El sanatları revaç buldu. Diğer yerleşik ahali gibi yahudiler de bu gelişme ve ilerlemede pay sahibi oldular. Covatiniy”nin, “İslâm asırları boyunca yahudiler merkantilist bir medeniyet önünde bulunup, meydan okuyan iş adamlarından oluşan bir millet haline dönüşerek yeni medeniyetin oluşumunda, birinci derecede rol alan bir durumdayken burjuva ihtilali, onları el sanatlarından birinci derece faydalanan bir durumdan, süratle ticarete önem veren bir topluluk haline çevirdi? diyerek işaret ettiği gibi yahudilerden büyük bir grup ticaretten faydalandı.” 


Liyon, 161. sayfada, “İşkence görmeyen yahudiler ise, özellikle de hıristiyan ülkeler dışında, kendilerine kucak açan İslâm ülkelerinde bir sığınak bulan yahudilerdir” der. 
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Siyonist yahudi yyazar Fort Liylenta da, İşte Ortadoğu Böyle Yitti adlı eserin 194. sayfasında şöyle der: “Yahudi tarihçilerin tespit ettiği gibi yahudilerin altın çağı milâttan sonra 
711 yılıyla başlayan asırlardır. Bu dönemlerde yahudiler, Portekiz”de ve İspanya'da İslâm idaresi altında kişilikli ve hürmetle, her türlü nimetten istifade ederek yaşadılar. Hıristiyan “Tedhiş Örgütü” tarafından kaçmaya mecbur edilen yahudiler ise Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da kendilerine sığınacak yer bulabildiler. 


Sâmiler'e Batı'da beslendiği bilinen düşmanlık hiçbir gün Araplar arasında vâki olmamıştır. Araplar katiyen yahudilere karşı ayırıcı değildir. İslâm, İsa'ya olduğu gibi İbrahim ve Musa'ya da peygamber olarak itibar eder.” 


295. sayfada ise şöyle der: “Yahudiler Mısır'da bin yıl boyunca müslümanlarla yan yana yaşadılar. Bu yahudilerden bazısı Musa'nın Mısır'dan çıkarken geride bıraktığı yahudi büyüklerinin torunlarıydı. Diğerleri de Babillilerin Kudüs şehrine yağdırdığı ölümden sonra Mısır'a kaçanlardan oluşmaktaydı. Milâttan önce 250 yılında Filo, bize şunları anlatıyor: “İskenderiye'de: Kudüs”tekinden daha fazla yahudi vardı.” Yahudiler, 5. yüzyılda İspanya, Portekiz ve daha sonra Rus ihtilali ve Hitler idaresi tarafından kendilerine uygulanan işkencelerden kurtulacak sığınağı Mısır'da buldular. İsrail'in Mısır'la yaptığı savaşın yahudi âleminin Mısır'daki bu SAĞ nağına son verdiği de bir gerçektir.” 


Dr. Filip Hatty, Dr. Edvart Corci ve Dr. Cebrail Haydar tarafından birlikte yazılan Târihu 7-Arab ”ın H cilt, 437-438. 
sayfalarında şöyle denilmektedir: “Bazı Kur'an âyetleri, kötülemesine rağmen yahudiler, hıristiyanlardan daha çok müslümanların iyi davranışlarıyla karşılaştılar. Bunun nedeni sayılarının az olması sebebiyle yahudilerin kendilerine zarar 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vereceklerinden müslümanların korkmamalarıydı. Makdisi 
(975 M.) Suriye”deki sarraf ve banka sahiplerinin çoğunun yahudi, kitapçı ve doktorların çoğunun ise hıristiyan olduğunu söyler. Halifelerden birçoğu ve özellikle Mu'tazıd zamanında (892-920) yahudilerin devlet içerisinde önemli merkezlerinin olduğunu görmekteyiz. Bağdat'ta yahudi merkezlerine ait şehrin düşüşüne kadar korunmuş olan büyük mahalleler vardır. Milâdi 1169 senelerinde Bünyamin Tutayli bu mahalleleri ziyaret etmiş ve oralarda on tane haham okulu, mermer kaplı ve altın ve gümüşle süslü bir baş kilise olmak üzere yirmi adet kilise tespit etmiştir. Bünyamin, Babil yahudilerinin relsine müslümanlar tarafından verilen değeri şöyle nakleder: “Peygamber Davud'un ehl-i beytinin çocuğu, İsrail kavminin Aramiyye'deki reisi (Reis Cavşa) ya da her zamanki sıfatıyla halifeye itaatle dini hayatlarına devam eden Bağdat'taki tüm yahudilerin lideri Kardinal Caselik”in yetkisi ne ise şeriat idaresince hahambaşının kendi cemaati üzerindeki yetkisi de oydu. Hahambaşının kendisine ait serveti vardı. Makamı ve içerisinde bahçeler, evler, bereketli tarlaların bulunduğu geniş bir mülkünün olduğu da rivayet edilir. Halifenin huzuruna çıkarken İpekli kumaştan dikilmiş bir elbise ve çeşitli kıymetli taşlar bulunan süslerle bezeli bir sarık giyer, etrafını atlı süvariler kuşatır, önünde ise yüksek sesle; Davud'un oğlu efendimize yolu açınız, diye bağıran bir kişi yürürdü.”” 


Bu durumları Seyyid Sabri Cüreys de Siyonizm (1862- 1917) isimli kitabında şu ifadelerle teyit eder (I. cüz, sayfa 60): “1517 senesinden itibaren Osmanlı idaresinde bulunan Filistin'deki yahudiler, kendilerine Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde nasip olmayacak şekilde nimetler içerisinde, imparatorluğun diğer bölgelerinde ise yeteri kadar bir dini hürriyet içerisinde yaşamaktaydılar. Osmanlı hâkimiyeti süresince yahudilere Avrupa devletlerinin hepsinde olmasa da çoğunda zulüm yapıldığı ya da diğer vatandaşlardan ayrı muamele yapıldığı hakkında zikre değer bir resmi icraat kaydedilmemiştir.” 


Bazı gayri müslim tarihçiler yahudilerin hayatta kalış sebebini müslümanların onların imdadına yetişmesine ve onları himaye etmesine bağlar. C. H. Cansın, Siyonizm, İsrail ve Asya isimli kitabının 16. sayfasında şöyle söylemektedir: “Yahudilerin Avrupa'daki tarihlerine ait iki münasebette de hayatta kalabilmelerinin, müslüman idarecilerin onların imdadına koşmaları ve onları korumalarına bağlı olduğunu gördük. Birinci fetret, 6. asırda İslâm fetihlerinin İspanya” - da hıristiyanların eliyle yahudilere karşı yapılan işkenceleri durdurduğu zaman meydana geldi. 10. asırdan itibaren Batı Avrupa'da yahudilere yapılan baskılar yavaş yavaş artarak 
16. yüzyıla kadar ulaştığında bu bölge bazı dağınık küçük obalar haricinde tamamıyla yahudilerden boşaltılmıştı. Yahudiler şarka intikal ettiler ve Osmanlı Devleti'nde kendilerine bir sığınak buldular.” 


Osmanlı Devleti”nde Yahudiler 


Yahudiler Osmanlı idaresi altında sulh içerisinde yaşadılar ama Doğu Avrupa'da onlara uygulanan ayırımcılık zaman zaman katliama dönüştü ve bu katliam zamanla artarak devam etti. 


Yine aynı yazar kitabının 23. sayfasında bunu teyiden şöyle der: 


“Göçmenler herhangi bir zorlukla karşılaşmadılar. Çünkü müslüman liderler her dönemde yabancı ülkelerden gelen yahudilerin Filistin'e girip orada yerleşmelerine müsamaha ettiler. Bu müsamaha Batılı hıristiyanlara verilmedi.” 
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1882 yılında Romanya”dan gelen siyonist yerleşimcilerin ilk kafilesinin ulaşmasından sonra Sultan Abdülhamid ilk defa 1885 yılında yahudilerin Filistin”e yerleşimci olarak değil, hacı olarak gelmelerine izin veren bir emir çıkardı. Fakat bu kanun sert bir şekilde uygulanmadı. Bu ve bunu takip eden kanunlar göçü kayıt altına alıyor ve sadece yabancı yahudilere uygulanıyordu. Osmanlı Devleti”nin idaresi altındaki yüz binlerce yahudiye gelince, Filistin”e yerleşmek onların her zaman güç yetirebileceği bir şeydi. Bu bakımdan Filistin deki yahudilerin sayısı 1814 yılında sadece 10.000 iken 1914”te gündelik üç vakit namazlarında Urşelim ve arz-ı mev'üda dönmeyi katiyen unutmayacaklarını tekrar eden dünyanın diğer bölgelerindeki yahudiler arasından Filistin'e göç edenlerin sayısı 35.000”e ulaştı. Filistin'in yahudi milletinin kalbindeki yeri hakkında yazılanlara rağmen, bir yahudi ferdi üzerinde, yaşanılacak bir yer olarak yapacağı küçük bir etki- den başkaca bir etkisinin olmadığı da kat'i bir gerçektir. Bu yahudi propagandacı, kendi ruhunda da hissettiği şu ikaza işaret ediyor. “Filistin”i arzulayarak oraya yönelen diğer gruplara göre yahudiler azınlıktaydı.” 


Dr. Emil Toman "ın Filistin Davasının Kökleri kitabının 12. 
sayfasında John Bronig”in Suriye hakkında açıklamaları, başka bir deyişle İslâm Himayesinde Yahudiler isimli kitabından yapılan alıntıda şöyle denilmektedir: “Şam'daki yabancı tüccarlar arasında en zengini yahudilerden oluşan gruptu (John Bronig burada her biri bir milyon, iki milyon cüneyh mali güce sahip iki aileden bahseder ki bu meblağ o zamanın şartlarında büyük bir servetti). Con Bronig ticaret odalarının çoğunluğunun Britanya ile ticaret yaptıklarını da sözlerine ekler. 


Tarih boyunca yahudilerin Filistin'e gelişleri sadece bir dini duyguya dayanmaktaydı ve hiçbir zaman yahudilerin Filistin için siyasi bir istekleri olmamıştı. Tabii bu durum Buhttunnasr'ın Babil sürgününü gerçekleştirmesinden önceydi. 
Çünkü tarihen sabittir ki yahudiler, bu zamanda sadece Filistin”de değil aynı zamanda birçok devletin vatandaşı olarak da toplu bir şekilde hayatlarını sürdürmekteydiler. Yukarıda da söylendiği gibi yahudilerin Filistin'e gelişleri sadece dini bir duyguya dayanmakta ve bazı dindar yahudi guruplar ömürlerinin son günlerini Kudüs, Safed, Taberiye ve el-Halil gibi mukaddes şehirlerde geçirmek, ibadet etmek ve yapılan ayinlerden yararlanmak için kutsi mekânlarda bulunmak üzere Filistin'e rağbet etmekteydiler. “Heykel-i Süleyman” binasını yeniden kurup dünyayı iyilik ve barışa götürecek olan “Mesih el-Muntazır”ın (beklenen mesih) Hz. İsa'nın zuhurunun gerçekleşeceği ilahi mucizeyle birlikte Filistin'de bir yahudi devletinin diriltilmesi fikri mütedeyyin yahudilerde hiçbir zaman yoktu. Ne zaman ki arkasında emperyalist siyonizmin Filistin”de bir yahudi devleti kurulmasının planı bulunan Gayri yahudi emperyalist siyasi siyonizm düşüncesi doğdu, işte o zaman, emperyalist siyasiler ve siyonist planın tahakkukuna uygun bir şekilde yorumladıkları bazı Tevrat âyetlerini delil göstererek “arz-ı mev'üd'a geri dönmek” ve “Mesih'in haber verdiği şeyin tahakkuku” umudunu müjdeleyen işbirlikçi yahudi misyonerleri ortaya çıktı. Bu düşüncenin yahudilerden kurtulmak isteyen Batılı hıristiyan toplumlar tarafından hoş karşılanması da gayet tabiidir. Yahudilerin başına 15. yüzyılda İspanya”daki tedhiş mahkemelerinin (engizisyon) toz dumandan görülmeyen asırları ve 19. yüzyılda Rusya'daki olaylara (ki burada 1881-1882 yıllarında Rus çarı tarafından yahudilere tutuklama, işkence ve katliam uygulanmıştır) oradan da bu yüzyılın ilk yarısında Nazi Almanyası”ndaki gaz fırınlarına kadar birçok iş geldikten sonra Batılılar yahudilere karşı birden bire şefkat nazarıyla bakmaya başladılar. 
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Aynı tarihlerde Rusya ve Polonya”da yahudilere katliam uygulanmaktaydı. Hatta Fransa ve benzeri medeniyet yönünden ileri seviyede olan Avrupa ülkelerinde bile yahudilerin aleyhine iftira tertipleri söz konusuydu. Fransa”da meydana gelen “Dreyfus” olayı neredeyse ihtilal ateşini yakacaktı. İslâm ülkelerinde ise yahudiler muamelelerin en iyisini görüyor ve yahudiler bu ülkelere güvenli bir sığınak olarak bakıyorlardı. İslâm ülkelerinde ise müslümanlar kendilerine sığınanları korumayı ve onlarla müslümanları eşit tutmayı bir görev biliyorlardı. 


Şimdi sadede gelerek aslında ne yahudiler ne de yahudi diniyle hiç alakası olmayan, yahudi dinini emperyalist emellerinin gerçekleşmesi için bir perde, yahudileri de arkasındaki gerçek gayelerinin İslâm dünyasında elde etmek istedikleri şeyleri elde etmek uğruna birtakım kurallar koyma gizli niyetinin olduğu, yahudi devletinin kurulması uğrunda bir sömürü aleti olarak kullanılan siyonist düşünce ortaya çıkmadan önce Osmanlı Devleti'nde yahudilere nasıl muamele edildiğine bir bakmamız gerekecektir. 


Osmanlı Devleti'nde yahudiler ticaret ve diğer değişik işlerle birlikte ilmin her dalında icra-i faaliyet yapmaktaydı. 
Hatta bunlardan bazısı devlet içerisinde önemli mevkilere kadar yükselmişti. Diğer azınlıklar gibi yahudiler de gerek kişisel ve gerekse cemaat olarak serbestçe hareket etme hakkından azami derecede istifade etmekteydi. Hahambaşı (ya da bir diğer ifadeyle büyük haham) her türlü iş için hükümet nezdinde yahudilerin temsilcisi olarak kabul edilirdi. Ayrıca cemaatin her ferdi kendi hür iradesiyle kendi ruhani liderini seçmek, cemaatine vergi vermek, aralarındaki ihtilafları kendi inançlarına göre çözmek hakkına sahipti. Yahudi mahkemeler kendi cemaatleri arasındaki davalarda yahudi şeriatına 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göre hüküm verirdi. Cemaatin hayır ya da öğretim yapmak için kurduğu teşkilatlar adına mal toplamasına ve bu malların tam bir serbestiyle dağıtılmasına en küçük bir müdahale söz konusu değildi. 


16. yüzyılın başlarında Filistin Osmanlı idaresine girdikten sonra Avrupa'daki birtakım yahudiler Filistin'e göç ederek Kudüs, Taberiye, Safed ve el-Halil gibi mukaddes mekânlara yerleşmeye başladılar. 18. asrın başlarında Polonya ve Rusya yahudilerinden bir kısmı da oradaki işkencelerden kurtulmak için Filistin'e göç ederek büyük bir bölümü kendilerini daha büyük bir himaye ve güven içerisinde hissettiklerinden, Safed ve Taberriyye'ye yerleşti. 


Yahudiler muhtelif Osmanlı sultanlarınca güzel muameleye tâbi tutuldular. O zamanlar Osmanlı Devleti'ne “zulüm ve işkence olmayan tek devlet” olarak itibar edilirdi. 


1799 yılında Napolyon savaş açtığında Filistin'deki yahudilerin sayısı 5000”di. 19. yüzyılın ilk yarısında İspanya'da Katolik Ferdinand ve II. Filip”in yahudilere karşı uyguladıkları soykırım artınca Filistin'deki yahudi sayısı da arttı. Bu yahudiler “Sefaradiym” diye isimlendirilirler. Bu dönemde Filistin'deki Araplar'ın sayısı 300.000'e ulaşırken 1839 yılında yahudilerin sayısı ancak 6000'i bulmuştu. Yani toplam Filistinlilerin sayısına oranla yahudiler % 2”yi geçmemekteydi. 
Muadel, 1880'de dört mukaddes beldeye dağılmış olarak bulunan yahudilerin sayısının 22.000”1 geçmediğini zikreder. 


Osmanlı hâkimiyeti süresince yahudiler Filistin'de herhangi bir Avrupa ülkesinde ulaşamadıkları derecede hürriyet içerisinde yaşadılar. Yine Osmanlı hâkimiyeti süresince Osmanlı toprakları üzerinde yahudilerin karşılaştığı kayda değer ne bir zorlama ve ne de bir ayırımcılığa ait resmi bir icraatı gösteren bir belgeye rastlanmamıştır. Gerek yahudi ve gerekse de diğer gayri müslim cemaatlerin merkezleri kendilerine bahşedilen dini hukuklarının korunmasıyla ilgili imtiyaz ve bu konudaki özel hüküm sebebiyle onurlu bir hale gelmişlerdi. Aynı şekilde yahudi ve hıristiyanları kendi vatandaşı olarak görüp, onların himayesini üstlenen ecnebi devletlerin konsoloslukları aracılığıyla yaptıkları girişimlerle de bu imtiyazın sınırları genişletilmiştir. 


Sultan Süleyman 1562'de Taberiye'nin bir yahudi şehri haline dönüştürülmesine izin verdiği zaman, hıristiyanlar buna itiraz etmiş ve Papa bu planın iptal edilmesi için sadrazam nezdinde girişimlerde bulunmuşu. Lakin Şam valisi, sur inşaatının tamamlanmasına gayret etmiş, Sultan Selim'in 1574”te vefat etmesi üzerine de bu inşaat durdurulmuştu. 


Hıristiyanlar Beytülmakdis”ı işgal ettiklerinde yahudileri bir kiliseye toplayıp diri diri yakarken tüm İslâm ülkelerinde İslâm'ın himayesi altında yaşayan yahudilerin nasıl bir muameleye tâbi tutuldukları tarihen sabittir. Bu muamelenin güzelliğini öğrenmemiz için yahudi Mevsua'nın yazdıklarına bir göz atmamız kâfidir. Mevsua, Sultan Abdülhamid ve Osmanlı Devleti'nin yahudilere karşı yaptıkları iyi muameleyi tekiden, yahudilerin arasında kendisinin yakınlarından sultanla kişisel dostluğu bulunan yahudi Arminios Vambery'nin şu açıklamalarını şahit gösterir: “Beni sultanla bir araya getiren ve yıllarca süren bu dostluk, bana sultanın yahudilere karşı uyguladığı iyi muameleyi öğrenme fırsatı verdi. Sultan Abdülhamid, yahudilere kanun önünde müslümanlarla eşit olma hakkını veren ilk padişahtır. İdareyi teslim alır almaz yahudi hahamlarının en büyüğüne maaş bağladı. Bir başka anlamda hahama devletin en büyük görevlisi muamelesi yaptı. Her yıl Fasıh bayramında Türkiye başkentindeki yahudilere dağıtılmak üzere İstanbul hahamına 8000 frank yollardı. 1881 
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yılında Girit mahalli hükümeti yahudilerin belediye seçimlerine katılmasını yasaklayınca II. Abdülhamid o seçimleri iptal ettirerek yahudilerin haklarına tecavüz ettiği için yönetimi azarladı. 1882 yılında yahudi mahallesi Hasköy”de çıkan yangın 6000 yahudi ailenin İstanbul”dan ayrılmasına sebep olunca yahudiler üzerindeki bu felaketin yükünü biraz hafifletebilmek için Sultan Abdülhamid olanca gücünü harcadı. 
Sultan, İslâm akidesiyle beslenip kendisine itibar kazandıran bu ahlâkıyla, siyonist yahudiler tarafından Batılı emperyalistlerin emellerinin tahakkuku için uygulanan ve sonuçta onun tahttan düşürülmesine sebep olan muameleyi hak ettiğini sanmıyoruz. 


Aynı şekilde yahudilerin İslâm âleminde karşılaştıkları emsalsiz muamelenin önce gayri yahudi emperyalistler tarafından icat edilip planı çizilen ve güdülen sonra da onların bir avuç uşağı birtakım yahudiler tarafından yürütülen siyonizm ortaya çıkıncaya kadar katiyen değişmediğini görmekteyiz. 


Geçmişte Osmanlı ülkesiyle ticaret yapan tüccarlara, orada bir mülk sahibi olmadan ticaret yapmalarına ve belli bir müddet kalmalarına izin veriliyordu. Zira İslâm şeriatı, ecnebilerin İslâm ülkesine girip yerleşmesine ya müslüman olmak ya da cizye vermek şartlarından birisini kabul ettikten sonra izin veriyordu. 1856 yılında Osmanlı ülkesinde mülk edinme konusunda Osmanlılarla yabancıları eşit duruma getiren bu durum hatt-ı hümayunla değişinceye kadar da Osmanlı ülkesine giren yabancılar orada belli bir süre kalabiliyorlardı. 


Müeyyed gazetesi 5/1891”de Osmanlı Devleti'nin Rusya”- dan gelen göçmenlere hoş geldin dediğine ve böylece insan haklarını en iyi bilen devlet olduğunu gösterdiğine fakat sonradan, diğer devletlerin sıkıştırması sonucunda, zümreler ve cemaatler halinde gelen bu insanlar yüzünden, çeşitli salgın 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hastalıkların meydana çıktığını, Osmanlı halkını zarardan korumak için gruplar halinde gelen bu göçmenlere karşı devletin, bu insanların Osmanlı topraklarına girmesini önlemeye mecbur kaldığına işaret etmekteydi. 


İmparatorluğun parçalanmasına sebep olan ırkçılık hareketleri başlamazdan önce, Filistin Arapları, imparatorluğun asli bir unsuru olarak, vatandaşlık haklarından faydalanarak yaşamlarını sürdürmekteydiler. Osmanlı parlamentosuna temsilci seçme, bölgesel idari teşkilatları ve belediye meclislerini oluşturma ve seçme haklarına sahiptiler. Filistin'deki büyük merkezleri Araplar yönetmekteydi. Osmanlı Devleti'nin başkenti ve imparatorluğun diğer bölgelerindeki merkezi idarelerin yüksek makamlarında da yine Araplar bulunmakta ve buraları yönetmekteydi. Başvezirlik makamına Arap asıllı bir kişi olan Mahmud Şevket Irak? geldiği zaman çeşitli vezirlik makamlarını yine çoğunlukla Arap milletinin çocukları işgal etmekteydi. 


Osmanlı sultanlarının şahsi zevklerine dalıp, devleti meydana getiren milletlere karşı görevlerini yerine getirmeyi ihmal etmelerinden sonra durum değişti. İçlerinde bizzat Türkler'in de bulunduğu bu milletler, yaşlanan ve “hasta adam” diye isimlendirilecek duruma gelen bu devletin bütün bölümlerinde cari hale gelen zulüm ve fesattan korunmak için zümreler ve gruplar halinde bir araya gelmeye başladılar. 


Yahudi muhacirler Filistin dahil, ulaştıkları Osmanlı topraklarında gamsız ve kedersiz bir şekilde karşılanıyor ve kendilerine ve özellikle de sırf ibadet kastıyla yerleşmeye gelenlere, diğer ülkelerde karşılaştıkları katliamdan dolayı insani bir nazarla mazlum olarak bakılıyordu. 


Topraklarında kendilerini selâmlayarak karşılayan ve tarihin her döneminde kendilerine kucak açan Araplar”a karşı 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bu göçmenlerin akıllarına kötülük yapma fikrinin geleceğini düşünmek akıl kârı değildir. 


Siyonist olmayan bir yahudi yazar olan Fort Liliyntal, daha 
önce de ismi geçen kitabında şöyle der: “Hovart Simith 1956 
yılında (ki kendisi Amman”daydı) kendi radyosunda şöyle der: “Hitler'in yahudilere karşı uyguladığı muamele, bizleri uyandırdı ve açık bir şekilde yahudilerin sığınabileceği bir halka ve vatana ihtiyaç duyduk. Ancak gerçek şu ki biz bunda da yanıldık. Zira biz yahudilere zulmedenler Almanya, Amerika, Britanya ve diğer ülkelerde bulunup da Arap ülkelerinde bulunmayan gayri Sâmi unsurlarken kendimiz için bir başka kişinin evini seçtik. Halbuki Araplar da Sâmi ırkına mensuptular. Ancak biz hiçbir zaman borç senedi imzalatmak üzere yahudilere eziyet yapmayan Araplar”dan da (gönlümüzdeki dinin müdafaası sadedinde) nefret ederiz.” 


Kitabın 296-297. sayfalarında ise şöyle der: “Amerikan gazeteleri abartılı bir şekilde kötü durum haberleri üretmekte ve Sâmi düşmanlığı ifadesiyle de töhmetin dozunu artırmaktadır. Gerçekte ise İsrail, Araplar”a karşı Sâmi ırkı karşıtı bir tavır sergilerken Mısır, kendi topraklarındaki yahudilere karşı Sâmi ırkı karşıtı bir tavır takınmamıştır. Gazze mıntıkasında meydana gelen iki büyük olayda 386, Han Yunus ve Ferah”taki olaylarda da ultmış altı Arap katledilip bizzat İsrail'in içindeki Kefer Kasım'da kırk sekiz Arap öldürülürken Mısır'da tek bir yahudi ruhun çıkarılmaması delil olarak sana yeter.” 


Garip olan ise Avrupa'da çeşitli işkencelere mâruz kalırken İslâm ülkesinin himayesinde sulh ve bolluk içerisinde yaşayan yahudilerin, Araplar'a karşı düşmanca ve vahşice bir tavır takınmalarıdır. Halbuki İslâm onlara hürriyet bahşetmiş ve kendilerine “Ehl-i kitap” nazarıyla bakarak devlet içerisinde yüksek mevkilere gelmelerini sağlayıp aralarından çıkan şair, düşünür, bilgin, doktor ve tarihçileri teşvik ederek ikramda bulunmuştur. Aynı vakitlerde Avrupa”da yahudilere “Rabb'in katili” ve “Mesih'in cellatları” nazarıyla bakılmaktaydı. Buralardaki yahudiler kapalı bir toplum haline gelmiş ve bu yalnızlık sebebiyle de çeşitli hareket ve işkencelere mâruz kalmakta, çoğunlukla da kendilerinin işlemediği bir suçtan dolayı tutuklanmaktaydılar. 


İsrailli gazeteci Şuamil Seycef, İran Üçgeni isimli kitabının 180. sayfasında İran gibi İslâm ülkelerindeki yahudilerin durumunu şöyle açıklamaktadır: “1978 yılında İran'da yaşayan 80.000 yahudiden 9 10'u cidden çok zengin kimselerden, “o 80'i orta halli servet sahiplerinden ya da orta tabakadan, sadece % 10'u diğer yahudilerin yardımına muhtaç fakirler- den meydana gelmekteydi. Aralarında üniversite öğrencileri, profesörler ve öğretim görevlileri bulunması dolayısıyla da İran'da bulunan yahudilerin öğrenim durumları da iyi bir seviyeye gelmişti. Yahudi çocuklarının yarısı İbrani okullarında okumaktaydı.” 


1948 yılında İsrail devleti kuruluncaya kadar siyonistler 
doğulu yahudiler üzerinde bir hâkimiyet kuramamışlardı. 
Çünkü onlar ikamet etmekte oldukları ülkelerde Sâmi ırkının dışındakiler tarafından ayıplanıyorlardı. 


Fakat Batılı emperyalistlerin uşağı olan siyonistlerle birlikte İslâm ülkelerinde, özellikle de Arap ülkelerinde yaşayan yahudi vatandaşlara karşı uygulamaya koydukları, öldürme, kundaklama ve soykırımı gibi provokasyonları içeren planla her şey tersine döndü. Daha önceleri uygulamaya konulan, Batılı emperyalistler ve Amerika'nın sömürüsüne yarayacak bir İsrail devletinin kuruluşuna yardım için bir taban oluşturmak üzere binlerce yahudinin Filistin'e göç ettirilmesi de buna yardımcı olmaktaydı. 
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Biz, “yahudilere işkence yapılması”, “Sâmi ırkı karşıtlığı” veya “yahudi meselesi” gibi konular yüzünden İslâm ülkelerinden herhangi birine düşmanlık beslenmesini haklı çıkaracak geçerli bir neden görememekteyiz. 


İslâm âleminde özellikle de Arap dünyasında Sâmi ırkı karşıtı bir hareket olmamıştır. Çünkü Araplar Sâmi ırkın esasını teşkil etmektedirler. Arap ya da İslâm ülkelerinden herhangi birinde bir Yahudilik sorunu da söz konusu değildir. 
Çünkü bu ülkelerde yaşayan yahudiler dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan dindaşlarına göre daha güzel muamelelerle karşılaşıyorlardı. 


Aslında yahudilerin sorunlarını, bu sorunları icat edenlerin; kendilerine katliam uygulayan, işkence yerleri kuranların, bir Sâmi ırkı karşıtlığı (antisemitizm) icat ederek ondan faydalanmaya çalışanların, bir Yahudilik meselesi uydurmaları ve bunun yanında uydurdukları bu meseleyi çözmeye çalışmaları daha uygun olurdu. 


“Alman Prensi Bismark Türkiye”nin cezalandırılmasının kendisinin işine yarayacağı görüşündeydi.” 


doan Haslip 


(Sultan Abdülhamid”in hayat hikâyesini anlatan 
Kızıl Sultan 

kitabının yazarı) 


İKİNCİ BÖLÜM 
ZİR 
19. YÜZYILIN SONLARINDA 
OSMANLI DEVLETİ 


1. Devlet Yıkılış Aşamasında 


Emperyalist-siyonist planın uygulamaya konulduğu zamanlardaki durumun iyi anlaşılabilmesi için önemli bölgelerinden birisi de Filistin olan Osmanlı Devleti'nin geçirdiği siyasi ve iktisadi aşamaların iyice bilinmesi gerekir. 1517 yılında hükmü altına girmesinden 1918 yılında İngilizler eliyle düşürülmesine kadar Osmanlılar'ın Filistin Arapları”nı tam 
400 sene Osmanlı Devleti, kendisini zaafa uğratarak emperyalistlerin iştahını kabartan; ülkeyi başıbozukluğun ve adam kayırmacılığın kol gezdiği bir yer haline getiren sultanlar iş başına gelinceye kadar etrafa dehşet saçıp emperyalistlerin korkulu rüyası halinde hüküm sürmekteydi. 


Emperyalistler bu bozuk düzeni fırsat bilip sömürerek konsoloslukları aracılığıyla devletin iç işlerine karışmaya başladılar. Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma imtiyazı 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elde eden emperyalist devletlerden birçoğu bir adım daha attı ve kendilerini cemaat ve azınlıkların vasisi olarak görüp bu azınlıkları koruyan bir hami farzettiler. Artık 19. yüzyılın sonunda düşmeye yüz tutan, terekesini paylaşmak üzere emperyalist devletlerin dokunmasından başka hayat hakkı kalmamış, “hasta adam” haline dönüşmüş olan devletin bünyesini oymak üzere kongreler tertip edilmeye ve istila edilmek istenilen bölgenin en büyük parçasını kapma hırsıyla çalışmalar yapılmaya başlandı. 


Biz burada Osmanlı Devleti”nin o günkü durumunu tafsilatıyla açıklamak durumunda değiliz. Zaten bu kitabın konusu da bu değildir. Fakat son zamanlarda devletin başına geçen bazı padişahların hayatlarına seri bir şekilde göz atmak birtakım olayları vuzuha kavuşturacaktır. 


Devletin başına II. Abdülhamid'in geçmesi de bir fayda vermedi. Çünkü zaman elden kaçırılmış ve hastalık o derece yayılmıştı ki Sultan Abdülhamid”in devleti kurtarmak için sarfettiği büyük gayretler de hep boşa gitti. Sultan Abdülaziz (1861-1876) döneminde Osmanlı tarihinin iki büyük paşası Fuat ve Ali paşaların yaptıkları büyük ıslahatlara rağmen çözülme başladı ve fesat, devletin bünyesine girdi. Gerçek birer devlet adamı olan bu iki paşanın (1871) yılında vefatlarıyla da Türkiye'nin gerek dahili ve gerekse de harici siyasetinde bütünüyle bir değişiklik meydana geldi. Bu iki Paşa'nın ölmesiyle üzerindeki vesayet kalkan Abdülaziz sehavet içinde saltanat sürmeye başladı. Çok geçmeden de çevresindeki yabancı sefirler arasında bir dedikodu yayıldı. Sefirler, “Sultan aklını yitirmeye başladı ...” şeklindeki bu dedikoduyu özel mektuplarıyla etraflarına duyuruyorlardı. Sultan ise kendisini rahatsız eden baskıların sıkıntısından kurtulmak için aralarında Paris'in en meşhur kuyumcuları tarafından yapılmış som 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altın ve üzeri çeşitli kıymetli taşlarla süslü sofra takımlarında yemek yemek gibi davranışların da bulunduğu garip ve uygunsuz oyun ve eğlencelere dalmıştı. 


Sultan Abdülaziz'in hâkimiyeti altındaki topraklarda Rus konsolosları tarafından kurulup yönetilen ve İstanbul”daki Rus sefareti tarafından da finanse edilen gizli cemiyetler çoğalmaya başlamıştı. 1875 yılında sultanın sebep olduğu israf ve savurganlık dolayısıyla devlet öyle ağlanacak bir duruma geldi ki sultan, Avrupalı alacaklılarına ödemesi gereken şeyi vermeye durumunun izin vermediğini açıklamak Zorunda kaldı. Bu açıklama bütün ülkelerde bir dalgalanma meydana getirdi. Bir sabah Abdülhamid, tesadüfen bir Yunanlı sarrafın neşeli bir şekilde bir Ermeni sarrafa “Abdülaziz'in maddi destek sağlaması şartıyla hidivlik hakkını nasıl Mısır'a sattığını” anlatırken duydu. 


İç siyasi durumda olduğu gibi iktisadi durum da vatandaşların gruplar halinde bir araya gelerek ıslahat ve hürriyet istemelerine ve daha da ileri giderek önceleri Osmanlı Türk tebaası tarafından bilinmeyen, görülmemiş bir üslupla Avrupalılar”ın anayasasına benzer bir anayasa istemelerine sebep oldu. Fakat bu üslup henüz aleni bir hale dökülmemişti. İngiliz sefiri Sör Henri 1867 baharında bu durumu hükümetine şu ifadelerle bildirir: “Paşalardan başlayarak sokaktaki hamallara ve boğazdaki kayıkçılara kadar hiç kimse görüşünü açıklamaktan çekinmiyor. Anayasa kelimesi herkesin ağzında. 
Sultan halkın isteği olan herhangi bir şeyin tahakkukundan vazgeçse tahttan indirilmesi kaçınılmaz bir hal alır.” 


Diğer bölgelerindeki durum da Türkiye'nin durumundan daha iyi değildi. Bosna'da ayaklanma başlamış, Sırbistan ve Karabağ'da problemler çıkmış, müslüman ve gayri müslimler arasında çatışmalar oluşmuştu. Bütün bunlar ecnebilerin çeşitli bahaneler altında devletin iç işlerine müdahale etmesine imkân veriyordu. Sırbistan ve Karabağ'da kalabalıklar Bosna ayaklanmasını desteklemek amacıyla yürüdü. Selanik'te Fransız ve Alman konsoloslarının öldürülmesine kadar varan bir taassup patlaması oldu. Bu yılın ilkbaharında “Şark meselesi” daha önce görülmediği bir büyüklükte yeniden ortaya atıldı ve Avrupa mahfillerinde konuşulan önemli bir konu haline geldi. Sırbistan, Almanya ve Rusya'nın yardakçıları sultanın vaat ettiği islahatları uzun süreden beri yerine getirmediğini aleni bir şekilde ulu orta söyleyerek onu yıpratmaya ve eğer taahhütlerini yerine getirmezse vatandaşlarını korumak için meseleye müdahale etmek mecburiyetinde kalacaklarını söyleyerek sultanı tehdide başladılar. Bunların yapılmasını istedikleri ıslahat ise kendilerine devletin iç işlerine karışma imkânı verecek kanunların çıkmasından başka bir şey değildi. 
Sultan ihtilal ateşinin parlamasından sonra Mithat Paşa'yı yanına çağırdı. Lakin Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz tahtta oturduğu sürece bir ıslahat hareketinin sonuç vereceğine inanmadığı için sekiz gündür başkenti terketmişti. Sultan ise kendisinde çevresinde entrikalarla mücadele gücü bulamadığı için haremine çekilerek inziva hayatı yaşamaya başlamıştı. Ortada Abdülaziz'in yok edilmesinden başka bir hal çaresi kalmayınca Mithat Paşa, konağında yaşayan veliahda yöneldi. Aslında Mithat Paşa'nın umumun menfaati için mi çalıştığı konusundaki niyetinde de şüphe vardı. 


Öldürülmesiyle yine Mithat Paşa'nın suçlandığı Abdülaziz'in tahtan uzaklaştırılması için geçerli nedenler olmasına rağmen Mithat Paşa ecnebi devletlerle iş birliği yapmakla suçlanmaktaydı. Ancak alkol alışkanlığının kendisini yönetim yükünü omuzlamada ehliyetsiz haline getirdiği veliaht Murad da Abdülaziz”den daha iyi durumda değildi. 
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Mithat Paşa'nın getirip, “Islahatçı, fazilet timsali Murad” diye dünyaya takdim ettiği şehzade Murad'da kendisine güç verecek ve Avrupa'ya yaptığı seyahat sırasında duyduğu ve karşılaştığı her demokratik düşünceleri anlamasına yardımcı olacak hayatiyet dolu gençlikten eser kalmamıştı. Münzevi bir şekilde yaşadığı hayat sıhhatini bozmuştu. Önem verdiği itibar ettiği şeyler nefsine saplanmış bir mil gibi kökü derinlerde bir felaket haline dönüşmekteydi. Konyakla karışık şampanya içmeyi ifrat derecede alışkanlık haline getirmesi onu sıhhat ve edep yönünden son derece kötü bir duruma sokmuştu. 


Abdülaziz ister intihar ederek isterse de katledilerek ölmüş olsun, onun ölümü, arkasında bıraktığı kişinin bu musibeti, kendi göz bebeğine yapılmış gibi hissetmesine sebep oldu. 
Çünkü akıldan mustarip bu zavallı kendisine amcasının katili nazarıyla bakmaya başlamıştı. Dolayısıyla daha da korkutucu ve tehlikeli bir hal aldı. Murad'ın saltanatının devam etmesini isteyen Mithat Paşa onu Viyana'dan mütehassıs bir ruh doktoru çağırmaya teşvik etti. 

Doktorların ifrat derecede uyarıcı kullandırmasından dolayı artan asabi ve ırsi bir hastalık teşhisi koymaları nedeniyle her sarsıntı ve ani etkilenmenin muvazenesini yitirmiş olan aklını daha da kötüleştireceğini bildiği için Abdülhamid'in kardeşine karşı ihtimamı birkaç aydır biraz daha artmıştı. 

Yeni sultanın bu sabahki durumu bu kötü görünüşü fazlasıyla teyit ediyordu. Çünkü Harbiye Nezâreti'ndeki toplantıya girdiği zaman merhamet nazarları kendisi üzerinde toplanmıştı. Zira o Mithat Paşa'yla sohbet ederek değil ona yaslanmış bir vaziyette yürüyordu. Yeni fecrin doğuşuyla tahtı teslim alan şehzade vezirlerini karşılamak için titrek adımlarla öne çıktı. Titremesinin şiddetinden neredeyse kılıcını tutamayacak durumdaydı. Geleneksel yemini yaparken de sesi anlaşılmaz bir hal almıştı. 
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Ülke içerisinde meydana gelen olaylar yeni sultanın geriye kalan aklını da yitirmesine sebep oldu. 


Abdülaziz'in câriyelerinden biri intihar ederek (ya da katledilerek) öldüğünde, sultan büyük bir insan kitlesiyle birlikte ölünün arkasından Üsküdar mezarlığına’ kadar yayan yürüdü. 
Birbirini takip eden kötü olaylar sadece bu câriyenin ölmesiyle de kalmadı. Bu kadının tabanca ile isabetli atışlar yapmakla şöhret bulmuş olan erkek kardeşi ihanet söylentilerinden etkilenerek harbiye nazırından intikam almaya kesin olarak azmetti. İkisini çizmesine ikisini de belindeki kemerine gizlediği dört tabanca kuşanarak Vüzera Meclisi (Bakanlar Kurulu) toplantısını bastı. İki kurşunla harbiye ve hariciye vezirlerini öldürdü. Silahını diğerlerinin üzerine çevirince de vurulup düşenlerin biri diğerini takip etti. Yedi kişiyi öldürüp sekiz kişiyi yaralayıncaya kadar da sinirlerine hâkim olamadı.” 


Bu subay kalabalık bir insan topluluğu huzurunda asılıncaya kadar kendisinin herhangi bir suç ortağının olmadığını ve sadece harbiyle nazırından, intikam almak için böyle yaptığını kati olarak ifade etti. Bu mutaassıp gencin sıktığı kurşunlar yeni dönem üzerine sanki rahmet gibi yağmıştı. Çünkü bu olayın hemen akabinde Sultan Murad bütün akli melekelerini yitirdi. Sultan Murad'ın özel doktoru olan İstanbul”daki tımarhanenin müdürü ile Viyana'dan gelen Dr. Lydrstrof ikisi birden sultanın hastalığının iyileşmesinin mümkün olmadığını açıkladılar. Lydrostrof bu hastalığın aslında çok içki içmekten meydana gelen bir müzmin alkol hastalığı olduğunu, artarda gelen sıkıntılarla da tehlikeli bir şekilde arttığını, üç ay müddetle tam istirahat etmesi ve kendisine etki eden şeylerin çevresinden uzaklaştırılması şartıyla sultanın rahatına kavuşacağını da söylemişti. Bu teşhis vezirlerin hayretini bir kat daha artırdı. Zira tarihin bu en kritik döneminde imparatorluk padışahsız kalacaktı. 
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Bu esnada devlet, tehlikeli iç problemlerle yüz yüze gelmişti. Sırbistan ve Karadağ'da Bosna İsyanına katılmış Rus casusları çeşitli desiselerle Bosna İsyanına benzer ayaklanmalar oluşturmuşlardı. Silahlı hıristiyanlar komşuları Muhammedi müslümanlara saldırmış ve kadınları zorla götürerek köyleri yakmış, yüzden fazla Türk asker ve polisini katletmişlerdi. Meydana gelen bu olaylardan sonra da bu filleri işleyenler hakkında kınamaktan öte bir şey yapılamamıştı. Çünkü bu defa da dünya Bulgar katliamı belasıyla sarsılmıştı. 


Başlarında İslâm'a karşı kinleriyle meşhur kişilerin bulunduğu emperyalist devletler parçalamak için tepesinde bekleşip dururken devlet iç problemler, çeşitli bölgelerde meydana gelen ayaklanmalar ve mafsallarına kadar girmiş olan fesatlarla uğraşmaktan bitkin bir hale gelmişti. O dönemde İngiltere”nin başında küçük devletçikleri destekleyerek onların istiklal hevesine kapılmalarını sağlamakla uğraşan ve katıksız bir İslam düşmanlığıyla tanınan “Hürriyet Partisi”nin başkanı Sör Gladston bulunmaktaydı. 


İşte Osmanlı Devleti'nin siyasi, iktisadi ve askeri sıkıntılarının içeride ve dışarıda böyle geniş bir alana yayıldığı sırada IL Abdülhamid sorumluluğu yüklendi. 


1876 yılının 30 Ekiminde divanda “Şer'i delillere istinaden aklı bozulan sultanın hüküm verme yeteneği olmadığına itibar edilmektedir” diye bir fetva okundu. Bu fetvaya dayanılarak Murad kendisinden sonra tahta oturup otuz dört yıl Osmanlı sultanı olan kardeşi Abdülhamid lehine resmen hal“edildi. 
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2. Sultan Abdülhamid Emperyalist 
Devletlere Karşı Direniyor 


Sultan Abdülhamid Avrupalı basın yayın kuruluşları tarafından dünyaya “Kızıl”, “Diktatör”, “Cahil”, “Kan emici”, “Cehalet ve geriliğin timsali”, “Osmanlı Devleti'ni zorla ele geçirdi” gibi ifadelerle takdim edildi. 


Kastımız, Sultan Abdülhamid'i müdafaa etmek olmadığını söyleyerek, isnat edilen birçok iftiradan onu kurtaracak birtakım gerçekleri zikretmenin insaf gereği olduğuna inanıyoruz. 


Emperyalistler tarafından yapılacak olan mali ve iktisadi yardımlara karşılık Filistin topraklarında yahudiler için bir yer verme tekliflerini şiddetle reddederek “Filistin yüzünden tahtını yitiren” bu kişinin, siyonist hareketler karşısındaki şerefli ve parlak mevkiini hatırlamak, onun, genel olarak biz Araplar, özel olarak da Filistinliler üzerindeki hakkıdır. 


Şimdi bu konuda John Haslip'in onun hakkında yazdığı Kızıl Sultan isimli kitaptan bazı aktarmalar yapacağız. 


“Ciddiyeti, zevke dalmaması, vaktinin birçoğunu devleti düzeltmek, askeri ve iktisadi alanlarda ıslahat yapmakla geçirmesi dolayısıyla Abdülhamid'in gelişi büyük devletlerce son derece büyük bir saygıyla karşılandı.” 


Gösterilen bu saygıya rağmen emperyalist devletler, kurtulmak için kongreler tertipledikleri “hasta adam”ı iyileştirip güçlendirerek eski güç ve satvetine kavuşturmaya çalışması sebebiyle bir taraftan da ondan korkmaya başladılar. 


Abdülhamid'in tahta oturmasından iki yıl sonra devrin İngiliz başbakanı, Lort Salisböry”e şunları yazdı: 


“Bu sultanın bir tek karısından başka karısı yok! Yoksa bu Kanüni Sultan Süleyman gibi mi olacak?” 
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Abdülhamid sorumluluğu teslim almadan evvel sarayda yalnız yaşarken de imparatorluğa ait haberleri takip etmekteydi. Aynı şekilde amcasının imparatorluğunda bir emlak ölçüm ve sicili bulunmadığı gibi herhangi bir vezirin kendi vezaretine ait harcamalarla ilgili resmi bir muhasebesinin bulunmadığını biliyordu. 1839 ve 1859 yıllarında yapılması düşünülen ıslahatlarında alay edilip basit görülerek ihmal edilmişti. Sadece makul ve meşru olmayan ve çirkin bir tarzda yapılan vergi toplanma işlemi iller ve çevresinde sürdürülebilmekteydi. Bütün bunların üstüne Abdülhamid rüşvet ve danışmanlarının bozgunculuğuna ait bilgilerden başkasını dinlemeğe değer bulmadı. Kendisinin ecnebilere karşı kinine rağmen ki bu kin şeyhler ve din adamları vasıtasıyla gelen haberlerden kaynaklanıyordu. Sadece Avrupalılar”a yaklaşması, imparatorluğu nasıl yönetmesi gerektiğini öğrenebilmesi ve onların yalnız tecrübe ve bilgilerinden değil, zaaflarından da nasıl istifade edebileceğini bilmesi için kâfiydi. 


Dolmabahçe sarayındaki “hamaset duygusunu” ve “ruhu” öldüren debdede arasında Abdülhamid vezirlerini şiddetli bir şekilde korkutacak tarzda birden bire ters yönden esmeye başlayan bir rüzgâr gibi üstün bir kişilikle işe koyuldu. İmparatorluğun en uzak yerlerinde meydana gelen olayları dahi öğrenmekte ısrar ettiği gibi il yöneticilerinden gelen takrirleri bile bizzat kendisi okuyor ve hatta Kürdistan konusunda meydana gelen anlaşmazlıklar ve Anadolu'da verilen (imtiyaz) ruhsatlarına kadar her şeyi didik didik inceliyordu. Sabahın fecriyle ofisine giriyor ve gecenin geç saatlerine kadar çalışmasına devam ediyordu. Hiçbir konuyu basit görmüyor, ihtimamla üzerine gidiyordu. Abdülhamid idaresinin ilk üç ayında, çok basit birisi de olsa kendisiyle görüşmek isteyen hiç kimsenin isteğini geri çevirmemişti. Çünkü yönetimden kaynaklanan problemleri çözme işini o bizzat kendi üzerine almıştı. 
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Bosna ve Karadağ'da meydana gelen katliamlar ve emperyalist kinin (özellikle de asrının en önde emperyalisti olan Gladston”un kininin) açığa çıkması sebebiyle işbirlikçiler Sultan Abdülhamid ve Türkiye aleyhine propagandaya başladılar. 
Gladston”un Türkler'in hepsinin korkunç yaratıklar olduklarını ilan edip insanlık için “En büyük gayri insani örnek” diye teşhir ettiği ve “Türkler'in medeni dünyadan bütün silah ve mallarıyla birlikte Avrupa dışına atılmasını istediği kitapçık tam da Abdülhamid'in tahta oturduğu gün çıktı. Hemen arkasında da bir bayrak altında yürüyen ve aralarında Mr. Gladston, çeşitli edebiyatçılar, hümanistler, gazeteciler ve kitap yazarlarının da bulunduğu siyasi bir grup muhafazakâr hükümet aleyhine ve hakarete uğramış hıristiyanlar adına ayaklandı. 


Aslında ayaklanan bu grubun dünya kamuoyunu Osmanlı Devleti'nin aleyhine yönlendirmekten başka bir hedefi yoktu. 


İngiltere, İsrailliler”den önce büyük devletlerin hazır bulunmasıyla ayaklanan bölgelerde sulhun iadesi ve harp durumunun sona erdirilmesi için Avrupa'nın ileri süreceği şartları kabul etmeye Türkiye'nin zorlanacağı kararlar almak gayesiyle bir toplantı yapmaya karar verdi. Aslında bu toplantıda sulha falan rağbet edilmedi aksine Osmanlı Devleti'nin çeşitli bölgelerinde istikrarın sarsılması ve oraları işgal etme konuları gündeme geldi. 


Ancak Abdülhamid oralarda camilere saygısızlık yapıldığını, Türk kadınlarının asiler tarafından zorla kaçırıldıklarını, Kur'an şeriatı gereği bu münkiratı işleyenlerin şiddetli bir şekilde cezalandırılmaları gerektiğini, kendisi her ne kadar sorumluları görevden alma ya da uzak yerlere sürme gücünde olsa da aynı zamanda müslümanların halifesi olması sıfatıyla onların dinlerini koruma açısından kan döken kişilerin yaptıklarının aynen kendilerine uygulanmasının kendisinden isteneceğini belirterek sorumluları cezalandırmaktan kurtuldu. 
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Emperyalist devletler Abdülhamid”den önceki sultan ve hükümetlere yaptıkları baskılar sonucunda sürekli olarak siyasi kazanımlar elde etmeyi bir alışkanlık haline getirmişlerdi. Bunlar Osmanlı Devleti”nin kendilerine olan borcunu ve devletin çeşitli yerlerinde müslümanlarla Ermeniler arasında meydana gelen katliamları sömürerek sürekli baskı kurmakta ve daha fazla siyasi ve iktisadi kazanımlar elde etmek, Osmanlı Devleti”nin iç işlerine daha fazla müdahale etmek hakkına kavuşmak üzere de kongreler tertiplemekteydiler. 


Bu desise ve çalışmalara karşı Abdülhamid daha dikkatlı davranarak bunlardan kurtulmak için planlar yapmaya başladı. İki sebepten ötürü Abdülhamid”in bu konudaki üslubu zeka, hile ve deha izleri taşıyordu. Birincisi hükümet organlarının aczi ve hükümet görevlilerinin hem devlete hem de bizzat kendisine karşı samimiyetsizliği. İkincisi Osmanlı Devleti”nin zafiyeti ve devlette güçlü devletlere karşı direnme gücünün bulunmaması. 


1876 yılının Ekim ayının 23. günü sabahı büyük devletler 
Türkiye”nin gidişatını görüşmek üzere bu defa Osmanlı devlet temsilcileriyle birlikte Amirallik Salonu”nda? toplandılar. Hava soğuk ve nemliydi. Pencerelerden bol miktarda ışık süzülmek- te, toplantıya katılanların yüzünde ise son derece şüpheci ve gizlilik alametleri okunmaktaydı. Zira akılları bu toplantıdan çok toplantı sonrasında meydana gelecek olan şeylerle meşguldü. Bu toplantıda kararların ittifakla alınacağı zannedilmesine rağmen her heyet kendi ülkesinin yararına diğer ülke heyetine tuzak kurmakla meşguldü. Dolayısıyla salona hâkim olan hava düşmanlık havasıydı. Kararın ilk şeklinin ilan hazırlığı tam bitirilmişti ki yüz adet top gürlemesi işitildi. 


Ne oluyordu? Arzu ve isteklerinin sürekli olarak yerine getirilmesini reddedecek bir Türk ihtilali mi olmuştu? Karşılıklı olarak cereyan eden bu soruşturmalardan sonra bütün bakışlar Türk delegasyonun üzerine çevrildi. Hariciye veziri Saffet Paşa toparlandı, üzüntüsünden sararmış bir yüzle şöyle dedi: “Efendiler, işittiğiniz bu top seslerinin kaynağı Harbiye Nezâreti burçlarıdır ve ulu sultanımız bütün vatandaşlara eşitlik hakkı veren Kanun-ı Esaösi”nin yürürlüğe girdiğini ilan etmektedir. Bu büyük olaydan sonra artık bizim şu işimizin bir faydası olmayacağı kanaatindeyim.” 


Emperyalist devletlerin önem verdiği “Avrupalılar”ın İstekleri” ismi altındaki bu kongre de böylece “Osmanlı Devle- 


ti ıslahatçılarının önem verdiği” halkın arzularının bir miktar yerine getirilmesiyle savuşturulmuş oldu. 


Emperyalist devletlerce Abdülhamid siyaseti, olabildiğince taassupla nitelendirilmekte ve toplantılarla Bulgaristan'da meydana gelen katliamlar anlatılarak Türkler “barbarlıkla” itham edilmekteydi. Bir defasında Fransız delegesi Bulgaristan”da meydana gelen katliamları ima ederek hücuma kalktığında orada bulunanlar onun bu hatırlatmasından xıx. Şarl”ın emri ve Kraliçe Katrin de Metsis'in, teşvikiyle Fransız Katolikleri”nin kendi vatandaşları Protestanları, katlettiği meşhur “San Bartelemi” katliamını hatırlamakta gecikmediler. 


Türkler sade fakat kesin bir dille Avrupalılar'a hayır demişlerdi. Sonuçsuz kalan girişim ve münakaşalardan bir ay sonra mutlak yetkilerle donatılmış olan elçiler çantalarını toplayarak ülkelerine döndüler. Misafirler bu defa geleneksel hediyelerine herhangi bir şey eklemeden ve adet olduğu vecih ile göğüslerine elmaslarla süslü nişanlar takmadan yola çıktılar. Lort Salisböry yola çıkmadan önce sultanla bir özel görüşme talebinde bulunduysa da ulu sultan “Had safhada diş ağrısı çektiği” gerekçesiyle özür beyanında bulundu. 


Kendisinin azınlık ve cemaatlere karşı olduğu hakkındaki ithamları ortadan kaldırmak için Abdülhamid naipler meclisine bir Ermeni tayin ettiği ya da kendisine refakatçi olarak iki yahudiyi seçtiği zaman üstün bir davranış örneği sergilemekteydi. Abdülhamid hatıratını topladığı Siyasi Görüşlerim isimli kitabının 27. sayfasında şöyle der: “Görevlilerin üçte biri Ermeni”ydi dersem mübalağa etmemiş olurum.” 


Ermeniler devlet içerisinde her zaman veziriâzamlık dahil en yüksek makamlara geliyorlardı. Abdülhamid emperyalist devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmalarını engellemeyi cesaretle sürdürdü. Yıldız Sarayı, onun kalbini etkisi dış siyasete de taşacak olan yeni bir cesaretle doldurmaya başlamıştı. Çünkü 1877 yılı Haziran ayında Batılı devletler “barışı korumak” için yeniden çalışma yapmaya kalktıklarında Abdülhamid inatla herhangi bir antlaşma yapmamakta ısrar etti. İngiltere'de General Ignatiev tarafından yürütülen ikna, çalışmalarından da Londra Protokolü ismiyle bilinen ve ne istendiği belirsiz bir belge imzalanmasından başka kayda değer bir sonuç elde edilemedi. Bu vesikada Türkiye ile Sırbistan arasında akdedilen sulhu büyük devletlerin bütün güçleriyle koruyacakları ifade ediliyor ve hıristiyan halkın durumunun iyi olmadığını gördükleri zaman doğuda genel barışın sağlanmasına ait tedbirleri alma konusundaki haklarını korumak üzere Osmanlı hükümetinin vaat ettiği ıslahatların yerine getirilmesinin ihtimamla murakabe edileceğini ilan ediyordu. 


Sultanın bu protokolü reddetmemesi için İngiltere'nin açıktan ve gizlice sarfettiği gayretlere rağmen Abdülhamid imparatorluğun iç işlerine müdahale anlamına gelen bu antlaşmayı da reddetti. 


Kraliçe Viktorya, bakanlarının çoğunun, sefirlerinin takrirlerinde belirtilen uyarılarını soğuk karşılamalarına kızarak tehlikenin varlığını haber verme sadedinde 1877 yılı Temmuz ayında Lort Bikonsfild”e bir mektup yazdı. Ondan gerek avam kamarasında ve gerekse de Lortlar Kamarası”nda umursamazlıkları yüzünden Büyük Britanya menfaatlerinin bir “ifritin” elinde nasıl karanlıklara gömüldüğünü ve bu tatsız harbin kalbi katı hıristiyanları savunmaktan değil fakat diğer bir hedeften, fetih hedefinden dolayı Britanya'nın susuzluğunu artırdığını açıklamasını istedi. Fakat şahsen sevgili kraliçenin bütün emirlerini yerine getirmeye her şeyiyle hazır olan Lort Bikonsfild hürmetle, saygı değer kraliçenin üyeleri arasında Rusya'ya karşı vuku bulacak bir harbe gidecek üç kişinin bile bulunmadığını açıklamak zorunda kaldı. 


Sultan Abdülhamid tek bir güçle değil devletini istila emelinde olan topyekün Avrupa'nın ve Rus çarının güçleriyle savaşıyordu. Bu güçleri de bazen, ordusunun direnci ile bazen de bu devletleri birbirleriyle güreştirip yenilenin mallarının diğerleri arasında paylaşılmasını teşvik ederek karşılayabiliyordu. 


Ruslar Bulgaristan'a girdiği zaman Balkanlar'da bekleyen ordu baskınlar şeklinde hücumlar düzenlerken bazı askeri kıtalar da sancaklarını Türas ovasında dalgalandırmaktaydı. 
Fakat harbin akışını tamamen değiştirecek bir olay meydana geldiğinde Layard”ın mektubu Britanya Hariciye Vekaleti”ne henüz ulaşmıştı. Bulgaristan'a giren Rus kuvvetlerinin sağ tarafındaki stratejik öneme haiz Plevne şehrinde Ruslar'ın zaptedemeyip muhasara etmek zorunda kaldıkları 100.000 Rus ve Romen askerine karşı küçük bir grup Türk askeri tarafından müdafaa edilen şehrin beş ay süren muhasarasından sonra Türk generali Osman Paşa ağır kayıplar verdirerek düşmanını ciğerinden vurmuştu. Bu haber şimşek hızıyla Avrupa başkentlerine ulaştı. “Hasta adam” iyileşmeye mi başlamıştı! 


Fakat emperyalist devletlerin danışman ve hilebazları sultanı tarassut altına almışlardı. Çok geçmeden Almanya harekete geçti ve imparatorluğu takviye teklifinde bulundu. Prens Bismark'ın bütün hile ve tuzakları menfaatleri açısından Türkiye”nin cezalandırılmasını öngörüyordu. Bu bakımdan Prens Bismark'ın bu davranışının hedefi Almanya'nın komşusu olan iki büyük devlet Sırbistan ve Rusya arasında daimi bir sürtüşme çıkarmaya yönelikti. Fakat yine de emperyalist devletlerin kindar bakışlarına rağmen o (Prens Bismark) sultana şerefli bir kimse nazarıyla bakmaktaydı. 


Haliyle “Şark meselesi” Berlin Kongresi'nde ana konu haline geldi. Abdülhamid'e “zorba diktatör” olarak bakmak, Avrupalılar”ın, özellikle de İngilizler'in beyinlerinde bir “ur” haline gelmişti. Halbuki o, Bikosfild'in tabiriyle “Ne fâsık, ne zalim ve ne de rüşvet alan bir kimseydi.” 


Avrupa devletlerinin arasındaki ittifakın korunması, Britanya siyasetinin ana kriterlerinden biriydi. Çünkü bütün büyük devletler bu durumdan faydalanıyorlardı. Fransa'nın göz ucuyla yaptığı takipler ileride Tunus'u işgal etmeye yönelmiş, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ gibi nispeten küçük devletler istiklallerine kavuşmakla yetinmeyip sınırlarını genişletme rüyaları görürken İtalya, Trablusgarp üzerindeki gizli niyetini açıktan açığa söylemeye başlamıştı. Diğer milletler ve ırklar da devletler gibi Berlin'deki kongrede söz sahibi olmak için olanca güçleriyle çalışmaktaydılar. Sultanın anlayışsız tebaası Ermeniler de, bir heyet halinde bu kongreye katılarak şikâyet ve isteklerini takdim etmişlerdi. Halbuki Abdülhamid de kendisinden önceki selefleri gibi Ermeniler”e karşı daima ve açıkça müsamaha göstererek birçok Ermeni'yi gerek Bâbıâli gerekse de sarayda önemli mevkilere getirmişti. 


Abdülhamid döneminin ilk yıllarında Ermeniler kendilerine Millet-i Sadıka nazarıyla bakılmasının nimetlerini devşirmekteydiler. İşte bu Millet-i Sadıka, Rus casusları ve Ameri- 


54 , SULTAN II. ABDULHAMİD vE FİLİSTİN 


kan elçilerinin teşvikiyle bağımsızlık istemeye başladı. Berlin”e, “İşkenceye uğrayan mazlum bir millet” olarak geldiler. 
Avrupa devlet adamları ve bilhassa da insani fikirlerin savunucusu gibi görünen Lort Salisböry onların akıllarını çeldi. 
Rusya'nın “Saint Stefanos” (Ayastefanos”Yeşilköy) Antlaşması'na koydurduğu şart ve “Bâbıâli Ermeniler'in oturduğu vilayetlerde yapılmasını vaat ettiği ıslahatların denetimi hakkının büyük devletlere verilmesi” hükmünün meşru olduğunu Berlin Kongresi de bir “hamaset” edasıyla tasdik etti. Aklında özel bir yer işgal eden bu şart Abdülhamid'i, özellikle de İngilizler, umulan sonuca ulaşılabilmesi için ıslahatların tatbiki- ni gözlemek üzere askeri konsoloslukların tayin hakkını talep ettikleri zaman son derece kızdırmıştı. 


Lakin sultanın güçlenmesini istediği 300 milyon müslümanın nazargâhı olan devletin korunması, devraldığı bu bozuk düzen etrafındaki mezbeleliklerle parçalamak üzere aç kurtlar gibi tepesinde bekleşen emperyalist devletler ve rüyalarının gerçekleşmesine izin vermeyen bu imkânlarla nasıl gerçekleşecekti? Sultanda görülen bu zaaf alametleri ve kızarmış hüzünlü iki göz arkasında mezbelelik haline gelmiş olan imparatorluğunu ecnebilerin azgınlıklarına karşı müdafaaya hazır demir gibi vurucu bir irade vardı. Layard, sultanın tabiatıyla ilgili yüzlerce örnek biliyordu lakin vâkıf olamadığı tek şey onun iradesiydi. O sadece Türkler'in sultanı değil aynı zamanda müslümanların halifesi vasfını da taşıyordu. Hangi ecnebi baskı olursa olsun onu bir imtiyaz vermeye ya da Kur'an ve şeriatın öğretilerine zıt ve dolayısıyla kendilerini devletin öz tebaası olarak gören müslümanları cezalandıracak bir ıslahatın yapılmasına boyun eğdiremeyecekti. 


Bütün zaafına rağmen devletin ömrünün uzamasında en çok emperyalist devletlerin birbirlerine zıt menfaatleri etkili oluyordu. Osmanlı Devleti'nin bulunduğu hal üzere kalmasına en fazla özen gösteren ise, Britanya”ydı. Mr. Gladston”un Türkler”e karşı duyguları nasıl olursa olsun Büyük Britanya hariciyesinin siyaseti daima Osmanlı Devleti”nin devam etmesine bağlı kalacaktı. 


Abdülhamid, Mısır meselesinden dolayı, kendisiyle İngiltere”nin Mısır'ı işgalini ve bu işgalin süresini görüşmek isteyen, İngiliz murahhası Lort Salisböryle karşılamayı reddedecek kadar kızgındı. İngiltere”ye şiddetli şekilde düşman olmuştu. Fransa, Mısır hidivi ve hatta Sudan ile birlikte oluşturdukları hileler ve büyük meblağlar harcayarak Kahire”deki gazetelere kredi verdikten sonra Britanya'nın Mısır'dan çekilme diye bir niyetinin olmadığını Abdülhamid anlamıştı. 


Mısır'da meydana gelen olaylar dolayısıyla oluşan kızgınlığını Ermeni meselesinin bahse konu edildiği her ortamda Abdülhamid öteden beri sulh ve sükün içerisinde yaşayan Ermeniler”i, komşuları Kürtler'e karşı yönlendirdikleri için kınadığı gibi Kilikya ve Kürdistan'da yaşayan dindaşlarına yatırım yapmak üzere Avrupa ve Birleşik Devletler”deki zengin Ermeniler tarafından oluşturulan yıkıcı teşkilatlara karşı da kin beslemekteydi. 


İngiltere, Osmanlı Devleti'nin içinde özellikle de Bulgaristan”da meydana gelen olaylarda aleni olarak daima müdahale etmekteydi. Ağrı dağında" meydana gelen olaylara müdahale edildiğini çok gizli geçiştirmek konusunda Londra çok gizli davranmaktayken Küçük Asya'nın kuzeyinde İngiliz casuslarının yaptıkları gayretli çalışmalar bu konuda şüpheye mahal bırakmamaktaydı. 


Bunlar kamuoyunu etkileyerek sultan ve Osmanlı Devleti aleyhine ayaklanmalarını temin maksadıyla en küçük bir konuyu bile değerlendirmekteydi. 1893 yılında “Misyonerlik Koleji”ne mensup iki Amerikalı profesör aleyhine açılan 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meşhur dava sebebiyle Büyük Britanya ve Birleşik Amerika”da kamuoyunu etkileyen gösteriler yapıldığı gibi, bu iki profesörün fitne ve bozgunculuk çıkaracak çeşitli neşriyatlar basmak suçundan elleri bağlı olarak Ankara mahkemesinde idama mahküm edilmesiyle ilgili olarak henüz mahkemenin kararı kesinleşmeden ve kararın içeriği belli olmadan İskenderiye ve Anglosakson ülkelerinde gösteriler başlamıştı. 


Ermeniler sultan için daimi bir kızgınlık ve üzüntü kaynağı olmuştu. Çünkü o Ermeniler?'e daimi sürette ve hatta Rus casuslarının tahriki ve Amerikan elçilerinin teşvikiyle bağımsızlık istemeye başladıkları günlerde bile insani ve adil muamele yapmaya devam etmişti. 


Doğu Anadolu”nun Ermeni nüfusunun yoğun olduğu bölgelerinde gizli Ermeni örgütlerini, Rus konsoloslukları teşvik ve finanse etmekteydi. Ermeniler Rus yardımından mahrum olunca diğer Avrupa ülkelerine, bilhassa da Mr. Gladston ve Lort Salisböry tarafından “En eski ve en çok işkenceye mâruz kalmış hıristiyanlar” olarak yardım ve desteklere mazhar olduktan sonra İngiltere'ye yöneldiler. Fransa ise kendisini tek başına “Katolik Ermeniler'in” hamisi olarak görüyordu. 


Emperyalist devletler misyonerlik risalelerini, kitapçıklarını sömürü aracı olarak kullanıyor ve cemaatleri ayaklandırmak, sömürmek ve onları kendi emellerine hizmet etmekte yönlendirmek hususunda din perdesi arkasına gizleniyorlardı. Abdülhamid bu “Protestan din elçilerine” daima şüphe ile bakmaktaydı. Çünkü Bulgaristan'da karşısına çıkan problemlerin büyük çoğunluğunun dolaylı kaynağı boğazda kurulmuş olan “Robert Kolej”iydi. Bu koleji misyonerlerin öğrencisi Bulgar Stanbolof yönetmekteydi. 


Osmanlı ülkesine bağlı bölgelerde Abdülhamid'in karşısına çıkan en önemli problem “Ermeni sorunu” idi. Şüphesiz 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Ermeniler”in azarak isyan etmeleri ihtilal propagandaları sonucunda meydana gelmiştir. Sultan meydana gelen her olayın ve sorunların mesuliyetini sadece Avrupa'ya karşı değil Amerika”ya ve özellikle de Sultan Mahmud tarafından kendilerine imparatorluğun çeşitli bölgelerinde okul ve kolej açma izni verilmiş olan misyonerlere karşı da duymaktaydı. 


İşte bir taraftan çok az sayıda ihlâslı kişiyle birlikte devleti içine düştüğü çirkeften kurtarmak için sarfettiği gayretlerin sonuca ulaşmaması için emperyalist devletler tarafından gözetim altında tutulurken diğer taraftan büyük devletlerle irtibatlı iş birlikçilerle sarılmış olan Abdülhamid, ülkesindeki medrese sayısını on misline çıkarmış, orta öğretimde modern eğitim uygulamış, ziraat ve el sanatları eğitimini geliştirmişti. 
Alman subaylarıyla iş birliği yaparak orduyu güçlendirmeye başlamış ve evvela kendi nefsinden başlayarak devlet harcamalarındaki savurganlığı önlemişti. Lakin bunların hiçbiri devletin yıkılma yolundaki sonuç çizgisinin çekilmesini durdurmaya güç yetiremedi. 


Harpten sonraki on sene içerisinde Osmanlı Devleti yavaş yavaş sıhhatine kavuşmaya başlamıştı. İstanbul ve uzak şehir ve kasabalarda birçok medrese ve hastaneler inşa edildi. Yeni nesilleri kamu görevine hazırlamak için sanat ve idari işler öğreten kolejler açıldı. İlk kurulan “Tıp Okulu'nu” da Abdülhamid inşa etmiş ve bu okulu kendi parasıyla donatmıştı. 


Abdülhamid'in hayatı boyunca en çok arzu ettiği şey ülkesini ecnebi ve Batılı devlet imtiyazlarından kurtarmaktı. 
Emperyalistlerin planlayıp desteklediği 1908 İhtilali başarılmadan evvel de birçok kere öldürülmeye çalışılmıştı. Genç bir subay onu yıldız sarayındaki tiyatro salonunun dışında hançeriyle bıçaklamaya çalıştığında gösterdiği cesaret hizmetindeki görevlileri dehşet içerisinde bırakmıştı. 
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1905 yılında da sultan namazdayken Hamidiye Camii'nin 
önünde dinamit yüklü bir araba ile yeni bir öldürme teşebbüsünde bulunulmuştu. 


Jön Türkler hareketi başarılarak İttihatçılar”ın gerçek yüzleri meydana çıktığında bazı askerlerin onları ortadan kaldırarak kendisini tekrar idarenin başına getirme tekliflerine sultan ya böyle bir hareketin başarılacağına inanmadığı ya da kendisine durumu arzeden İzzet Paşa”ya üzüntü ve kederinden neredeyse duyulmayacak bir sesle şunları söylemiş ve teklifi reddetmişti: “Ben artık güçsüz bir ihtiyar oldum İzzet. Hayatta kaldığım sürece milletin birbiriyle savaşmasına sebep oldu denilmesini katiyen kabul etmem. Fakat sen ey İzzet, daha gençsin ve dünya senin önünde açıktır.” 


Osmanlı Devleti”nin Çöküşü 


Çevresi ile sürtüşen her büyük devlet ve imparatorluk gibi Asya, Avrupa ve Afrika”nın büyük bir bölümünü içine alan ülkelerdeki çeşitli kavim ve milletlerden oluşan Osmanlı Devleti'nin bünyesinde de zafiyet ve güçsüzlük belirtileri görülmeye başladı. 


Avrupa devletleri de kuvvetlenince kendi sınırları dışına doğru genişleme arzusu belirtmeye başladılar. Bu emperyalist gelişme çerçevesi içerisinde zengin bölgeleri hükümleri altına alma arzularıyla birlikte siyasi, askeri ve iktisadi menfaatleri açısından bu devletlerin işine yarayacak stratejik bölgeler göz önüne alınırsa ilk hedeflerinin Osmanlı toprakları oldugu meydana çıkar. Osmanlı Devleti'ni taksim yarışına giren devletlerin en önemlileri, Britanya, Almanya, Rusya, İtalya, Fransa ve diğer Avrupa devletleriydi. 


18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin topraklarını Avrupa devletleri arasında taksim etmek için çeşitli toplantılar yapıldı. 
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Bu yüzyılda Paris'te Osmanlı Devleti'nin çöküşü ve topraklarının tüccar milletler arasında paylaşılması ile ilgili bazı görüşlere dikkat çekmek üzere iki kitapçık yayımlandı. Birincisi C. C. imzasıyla 1821 yılında Borçlu Osmanlı İmparatorlu-Şunun Müzmin Hastalığı Etrafında Görüşler ismindeki bir kitapçıktı. Yazar bu kitapta “Türkler'in Avrupa'dan kovulmalarını ve Orta Akdeniz'deki bazı stratejik yerlerin emperyalist devletler arasında paylaşılmasını buna bağlı olarak ta Fransa'nın Kıbrıs ve Girit adalarına sahip olması gerektiğini” dile getirmekteydi. 


B. E. Bufo (1795-1877) adlı bir yazara ait olup Avrupa Türkiyesi'nin Fransa, Rusya, İngiltere ve Yunanistan Arasında Paylaşılması adını taşıyan ikinci kitapçık ise Osmanlı İmparatorluğu”nun enkazı üzerinde bir Yunan İmparatorluğu çıkaracak şekilde bir taksim planı teklif etmekteydi. 


19. yüzyılın başlarında kimisi siyasi, kimisi dini, kimisi de dâhili ıslahat istekleri altında ve doğuda güvenliği sağlamak kalkınmayı yaygınlaştırmak, hürriyet ve adalet sağlamak gibi çeşitli bahanelerle Avrupa devletleri Osmanlı İmparatorluğu” - na müdahaleye başladılar. Bu düşünceler “Şark meselesi” ya da “Hasta adamın terekesinin bölüşülmesi” gibi isimler altında yapılan toplantılarda dile getirilmekteydi. 


Avrupa devletleri başlangıçta Osmanlı Devleti'ne karşı birlik içerisinde hareket etmekteydiler fakat menfaatleri çarpışıp da mesele “hasta adam”'ın mirasından en büyük payı kapma noktasına gelince paylaşma üzerinde bir birlik sağlanıncaya kadar Osmanlı Devleti'nin halihazırdaki durumunun korunmasına çalışarak hakkından fazlasını almaması için birbirlerine engel olmaya başladılar. 


Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nde meydana gelen problemlere karşı birlikte hareket etmek için aralarında ittifaklar oluşturmaya başladılar. Bu cümleden olarak İngiltere ve Rusya, çok kısa bir zaman sonra bunlara Fransa da eklendi, Avrupa devletlerinin Yunanistan meselesini “diplomatik” yönden çözmesi konusunda anlaştılar. Sıkı ve detaylı görüşmelerin arkasından 13 Mart 1825”te “Saint Petersburg Protokolü”nün imzalanması tamamlandı. Bu protokolü imzalayanlar doğuda büyük kargaşa ve sıkıntılara neden olan olayların had safhaya ulaşması dolayısıyla Avrupa”nın Osmanlı Devletine müdahale etmesini kabul ettiler. 


1827 yılında Avrupa devletleri (Sırbistan hariç) “Türk-Yunan” anlaşmazlığını gerekirse güç kullanarak çözmek üzere “Londra Sözleşmesi”ni imzaladılar. 


Avrupa devletleri, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın yaptığı ihtilali önlemeye çalışan Osmanlı Devleti'nin dikkatini çekti. Fakat Navarin yakınında donanmalarıyla söz konusu yerdeki limanda bulunan Türk ve Mısır gemilerini muhasara eden Avrupalılar'ın bu taleplerini sultan reddetti. Bunun üzerine müttefikler isteklerini geri çeviren sultanın bu davranışlarına bir darbeyle son vermeye karar verdiler. Fransız amiral Dö Ronyo herhangi bir ihtar ve uyarı yapmadan Avrupa gemilerine saldırıldı bahanesiyle limandaki Türk-Mısır donanmasının yok edilmesini emretti. Bir saat içerisinde saldırı tamamlanmış ve Osmanlı donanması tamamen yok edilmişti. 


Navarin”deki Osmanlı donanmasına karşı taammüden ve planlı bir şekilde yapılan bu hücum Rusya ve onun Anglo müttefiki Fransa'nın, sultanın direnişini kırmada azimli olduklarını göstermekteydi. Fakat bu mağlubiyet Babuali”yi daha da sertleştirirken Avrupa'da Osmanlı Devleti'nin taksim edilmesi ile ilgili eski emellerin alevlenmesine sebep oldu. Mehmed Ali Paşa'nın yolu üzerinde bulunan diğer devletler ve İstanbul nezdinde hala tarafsız bir arabulucu gibi faaliyetlerini sürdüren Sırbistan ve onunla birlikte hareket eden Prusya, sultana bu harbi durdurma öğüdü verdiler. Lakin boşuna... 


Navarin hezimetinden sonra Osmanlı Devleti'nin taksimi- ni isteyenlerin sesi biraz daha yükseldi. Bu cümleden olarak Fransa plancısı, Bakan Bolinyak”ın ismiyle bilinen Türkiye”- nin taksimiyle ilgili “Bolinyak planı”nı aleni olarak konuşma- ya başladı. Çok sayıda yazar da bu taksim fikri üzerinde söz söylemişlerdi. Bu yazarlardan birisi olan C. Dö Bradet de Paris”te Avrupa Üzerindeki Rus Gölgesi ve Şark Davası isminde bir kitap yayımladı. Takip eden yılda yine Paris'te Türkiye- nin Taksimi ismiyle bir kitap daha neşredildi. Bu ikinci kitabın yazarı birinci kitaptaki görüşleri kabul etmemekle birlikte Yunanistan”ın bağımsızlığını önerirken “Bizans İmparatorluğu”nun yeniden ihyası” fikrine de şiddetle karşı çıkmaktaydı. Ancak yazara göre Osmanlı”nın Avrupa dakı bölgelerinin, Avrupa”nın diğer devletleri arasında taksim edilmesi mümkündü. Bu taksimat Viyana Kongresi”nin 1815 yılında köklü bir şekilde çizdiği Avrupa siyasi haritasına yeniden bir göz atma imkânı da verecekti. 


Yine 1825 yılında Paris'te C. B. M. imzasıyla Türkiye'- nin taksimiyle ilgili olarak yazarı meçhul bir kitap çıktı. Bu kitap Osmanlı Devleti'nin süratli bir şekilde yıkılmasının artık kaçınılmaz olduğuna tarafları ikna etmek üzere yazılmıştı. 
Birtakım ucuz hayallerin mahsulü olan bu planlar gerçekte birtakım devletlerin bakış açılarını kavrama hususunda içeride iyi düşüncelerin gelişmesinde çok büyük fayda sağlamaktaydı. Viyana ve Paris gibi başkentlerde yapılan bu taksim haritalarına bazı hükümetler kendi menfaatlerine uygun ilaveler yapmaktaydı. Bolinyak kendi hükümetine Türkiye'nin taksimi için İstanbul'un düşmesi hali düşünülerek yapılmış olan Avrupa siyasi haritasını esas alan bir plan yapılmasını 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teklif etmekteydi. Buvalokont tarafından hazırlanan bu plan eylül ayında Rus çarına takdim edildi. Bu plan herhangi bir şekilde özellikle de Rusya”nın vesayeti altına girmeyecek bir hıristiyan devleti kurulmasını öngörmekle birlikte Osmanlı enkazı üzerinde Rusya”nın yerleşip kalmasını engellemeyi de hedeflemekteydi. 


Bu plana göre Rusya, Avrupa”da Flaşya, Moldavya, Asya”da ise Ermenistan ve Trabzon'u; İngiltere, Hollanda'nın müstemlekelerini istila ederken Bolonik'in tabiriyle planın düğüm noktası olan Prusya, Sakiş ve Hollanda'ya sahip olacaktı. Hollanda kralı İstanbul tahtına oturarak parçalanmış olan Osmanlı Devleti'nin Asya ve Avrupa bölümlerine hükmedecek; Sırbistan ise bu ülkede Bosna, Hırvatistan, Sırbistan ve öteden beri istediği Hersek'e sahip olacaktı. Fransa, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın bazı bölümlerinde söz sahibi olacak, son olarak da sâbık Sakis kralına Ren nehrinin sol şeridindeki yerlerde kurulacak olan devletin idaresi bağışlanacaktı. Fakat Rusya bu planı ilk çıktığı günden itibaren kesin şekilde reddetti. 


Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa 
Osmanlı Devleti'ni Tehdit Ediyor 


Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın güçlü bir lider olarak yıldızı parlar parlamaz Fransa, yeniden Fransa'nın dostu olacak bir Arap imparatorluğunun çekirdeğini teşkil etmesi emeliyle hemen onu desteklemeye, ona askeri ve iktisadi uzmanlar takdim etmeye koştu. Çünkü bu durum doğuda Fransa'nın sürekli bir şekilde nüfuz sahibi olmasını sağlayacak, bu ise Avrupalılar”la yapılacak antlaşmalarda bir devrim anlamına gelecekti. Bu durum bu açıklıkta ilk defa meydana geliyordu. Coğrafi mevkii ve henüz açılmamış olsa da Süveyş Kanalı”nın kendisine sağlayacağı imkân Mısır'ı bütün gücüyle ayaklanmaya götüren siyasetin ana merkezine yerleştirmişti. 
İşte bu iki sebep Fransız siyasetinin Mısır'a önem vermesini gerektiriyordu. Bu durum Mısır'ın etkisinin imparatorluk merkezinden çok uzaklarda bulunan bölgelere kadar uzanmasını ya da imparatorluğun parçalanmasını kaçınılmaz bir hale getiriyordu. Doğuda Suriye, batıda ise Berberiler vardı. Dil ve gelenek birliği ile müşterek kökün Suriye ve Berberiler'in yaşadığı bölgelerin Mısır halkı kaynaşmasını mümkün kılacak dâimi bir bağ oluşturması bu bölgede gerçek bir gücün oluşumunu kolaylaştırıyordu. Bu durumda Mehmed Ali Paşa'ya bu önemli işi başarabilmesi için Berberiler'in yerleşmiş olduğu sahilleri baştan başa işgal etmekten başka yapacak iş kalmıyordu. 


Son olarak buradaki ticari menfaatler üzerinde de ciddi olarak düşünmemiz gerekmektedir. Şöyle ki sultan ile durumları bu bakımdan birbirlerine çok benzemekteydi. Zira her ikisi de büyük deniz ticaret yollarının anahtarlarını ellerinde bulundurmaktaydılar. Sultan Mahmud Boğazlar”ı dünya ticaretine açarken Orta Akdeniz ile Hint denizini birbirine bağlayan yolu kapama hakkı sürekli olarak Mehmed Ali Paşa'nın elindeydi. Cidden çok önemli olan bir husus da şudur: 


Bu yolun büyük devletlerin elinden düşmesine tek başına güç yetirebileceği için paşa, yeteri kadar da güçlü sayılırdı. 
Bunu da yolu tamamıyla kapatarak ya da bütün büyük devletlere açarak başarabilirdi. Bunun için de Süveyş Kanalı ve Bâbülmendep Boğazı'nda işgal ettiği yerlerin kontrol ve korunmasında kusurlu davranmaması gerekiyordu. 


Fakat Fransa'nın siyaseti Mısır'daki hayati önem taşıyan menfaatleri dolayısıyla İngiliz siyasetiyle çatıştı. Mısır'ın güçlü ve kendisinden bağımsız olmasını Britanya'nın istemesi hiçbir zaman mümkün değildi. Çünkü Mısır'ın coğrafi durumu ve Hint bölgeleriyle yaptığı ticaret, Britanya”yı büyük yapan esas temeli teşkil ediyordu. Bu bakımdan bu büyük devlet, kati olarak Mısır'ın daima zayıf ve âciz bir bölge olarak kalmasına azami derecede gayret göstermekteydi. 


Fransa, Fransız bayrağı altında Kuzey Afrika sahilleri boyunca uzanan sahradan çok Suriye'yi istiyordu. Aynı şekilde şu hususa da işaret etmek gerekir ki İngiliz diplomasisi de Suriye”deki muhaliflerini ayaklanmada kullanabilmesi için bu fetihlere teşvik etmekteydi. 


A) Mehmed Ali Paşa'nın 
Osmanlı Devleti”yle Sürtüşmesi 


Avrupa devletlerinin sultana karşı çalışmaları ve Suriye”yi işgal etmesi için tahrik etmeleri meyvesini verdi. İkisi arasında gerek Yunan Harbi'nde gerekse Arap yarımadasında Vehhabiler”e karşı ve gerekse de Suriye”de Osmanlı Devleti”ne karşı yaptığı savaşlarda eşsiz bir askeri yetenek olduğunu gösterip ender bir komutan olduğunu ispat eden oğlu İbrahim Paşa'nın zaferiyle son bulan bir cepheleşme meydana getirdiler. Ancak küçük Mehmet Ali Paşa'nın Osmanlı güçlerine karşı böyle bir zafer kazanması diğer taraftan Avrupa devletlerinin gözlerini açmalarına neden oldu. Zira bu imkânlarıyla Mehmed Ali Paşa “hasta adam”ı diriltmek üzere Osmanlı Devleti'nin başkentini de işgal edebilirdi. Bu ise haliyle “hasta adam”ın terekesini paylaşmak üzere yapılmış olan bütün Avrupa emperyalist planlarının işe yaramaz hale gelmesine sebep olurdu. 
Mehmed Ali Paşa'nın aç gözlülüğüne karşı en uyanık davranan İngiltere”ydi. Her iki devlet de (İngiltere, Fransa) pamuk ticaretinden ve ayrıca Mısır'la pamuk karşılığında harp malzemesi değiştirmekten çok büyük fayda elde etmelerine rağmen, İngiltere kendi çıkarları açısından Mehmed Ali Paşa'ya “tehlikeli adam” nazarıyla bakarken Fransa ona bu gözle bakmıyordu. İşte bu ticari menfaatler bu iki devletin Mehmed Ali Paşa'yla olan bağlantılarını açıklamaktadır. 


Bu arada konuya tamamen zıt bir gözlükle bakan başka siyasi gözlemciler de vardı. Bunlar Mısır paşasının hassas olduğu ve tamahkârlık gösterdiği şeyleri bilmekteydiler. İngiltere ona sürekli olarak harp malzemesi yardımı yapıyordu. 
Mısır bahriyesinden bazı üst rütbeli subayları askeri eğitim- den geçirmek üzere görevli olan Kolonel, Londra hükümeti, olayları gözlem ve kontrol altında tuttuğundan bu subayların Mısır'a geri gönderilmesinde birçok zorluklarla karşılaşmıştı. 
Fransız konsolosu Mimavlt ise valinin niyetinin gerçek anlamdaki maksadını gizleyerek İskenderiye Sarayı ve Yugali”nin dostluğuna sürekli olarak şüpheyle bakmakla beraber Mısır'ın Suriye üzerindeki hâkimiyetinin uzamasında Fransız ticaretinin büyük menfaatler elde edeceğini zannettiği için, bu konuda Mısır'ı aleni olarak teşvik etmekteydi. 


Mısır orduları komutanı İbrahim Paşa Suriye'yi işgal edip Toros dağlarını aşarak Osmanlı kuvvetlerini 29 Temmuz 1832'de bir defa daha yendikten sonra önünde Anadolu ve İstanbul yolunun açılması, sultanın hıristiyan Avrupa'ya sığınmasına neden oldu. Zafer kazanan Mısır ordusuna, Osmanlı kamuoyunun “İslâm kurtarıcısı” olarak bakması da sultanın kalbini sızlattı. Bu yeis onu çarlık deniz kuvvetlerinin duruma müdahale etmesi ve bazı kara birliklerinin de başkentini koruması için çardan yardım istemeye mecbur etti. Tabiatıyla diğer Avrupa devletleri böyle bir müdahaleyi kendileri için bir tehdit telakki ettiklerinden hareketlendiler ve kendilerini tehdit eden bu iki güce (Rusya ve Mehmed Ali Paşa'ya) karşı Osmanlı'yı korumaya karar verdiler. 


66 . SULTAN II. ABDULHAMİD vE FİLİSTİN 


Fransa Osmanlı Devleti”ni parçalamakla tehdit eden dâhili ve harici tehlikeleri kendisinin çıkardığı kabul edilen Mısır-Inin tamahkârlığı karşısında Bâbiâli davasına uzak kalmayacağını tekiden ifade etti. İngiltere hemen 1833 yılı Kasım ayında atadığı konsolosunu değiştirerek yerine aynı ayda Mr. Kambil”i yeni konsolos olarak atadı. Mr. Kambil 4 Şubat hükümetinden birtakım talimatlar aldı. Mr. Balmirston, bu talimatlarında şunları özellikle ifade etmekteydi: “Bence Osmanlı İmparatorluğu parçalanmadan değil onun herhangi bir parçası kendinden ayrılmadan ulu sultanın hükümetinin korunması büyük bir ehemmiyet ifade etmektedir.” 


Sırbistan, Fransa ve İngiltere'nin bu konudaki bakış açılarını net bir şekilde kavramak için Brokes Fon Osten”i yeniden İskenderiye'ye göndermeye karar verdi. 


Avrupa böylece hem “Fatih”i durdurmuş hem de sultan ve valisini küçük düşürmüş oldu. Zira her ikisi de hüsrana uğramıştı. Osmanlı topraklarından pay kapmak üzere birbirleriyle anlaşan devletler arasında cereyan eden çeşitli diplomatik desiselerle devletin başkentindeki bütün muarız güçlerin baskısından sonra Rus kuvvetleri geri çekildi. 


Karşılıklı olarak yapılan görüşmeler 8 Temmuz 1833'te Hünkâr İskelesi ve ilaveten 26 Temmuz'da el-Bend es-Sırrı anlaşmalarını doğurdu. Bu anlaşmalar bizim tahlil sınırlarımız içerisine girmemektedir. Ancak şu kadarını söylemek gerekirse bu sözleşmeler Osmanlı İmparatorluğu”ndaki Suriye ve Suriye'ye bağlı bölgelerin bundan sonra emperyalist devletlerin menfaat sınırları içerisine girdiğini açık olarak göstermekteydi. 


Daha sonra İngiltere Mehmed Ali Paşa'nın gerek deniz ve gerekse de kara yolu üzerindeki varlığını sarsma faaliyetlerine başladı. Çünkü Mehmed Ali Paşa'nın bu durumu İngiltere'nin 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menfaatlerine büyük zarar vermekteydi. İngiltere”nin arzusu Akdeniz”in doğusu ile Hint Okyanusu arasında bir bağlantı hattı teşekkül ettirmekti. Bu durumu bir İngiliz konsolosu şu kesin ifadelerle zikreder: “Mehmed Alı Paşa tarafından oluşturulan yeni siyasi güç, İngiltere'nin Hint alt kıtasındaki menfaatleri için zararlıydı. Özellikle de bu siyasi durum halkı Arap olan memleketlere yönelirse sadece bağlantılarımızın başına bela açmakla kalmayıp aynı zamanda bizi kendileriyle iyi geçindiğimiz Avrupa'daki küçük devletçiklerle de lüzumsuz bir yarışa sokacaktı. Deniz kuvvetlerimizi güçlendirme ve sayılarını artırma zorunda da bırakacaktı.” 


Bu hatırat aşağıda zikredeceğimiz şu görüşe de dikkat çekmektedir. “Osmanlı İmparatorluğu'nun Asya ve Avrupa'da iki devlet halinde bölünmesi Britanya'nın menfaatlerini kötü yönde etkileyecektir. Çünkü bu durum bu bölgede bizim boyunduruğumuz altına girmeyen, bizimle ters düşen ve mutlak olarak sabit bir siyaset yapma zorunda olmayan yeni ve canlı bir nüfuzun ortaya çıkmasına neden olacaktır.” 


Mehmed Ali Paşa'nın tamahkârlığı İngiltere'nin emperyalist gelişme programını siyasi ve iktisadi olarak iki yönden rahatsız edici bir şekilde etkiliyordu. Dolayısıyla ortadan kaldırılması kaçınılmaz olmuştu. Bu Palmerston'un uzak hedefiydi. 


Britanya 1839 yılında Aden İhtilali”ni başlattı. Arap körfezi ise bu stratejik bölgenin yolu üzerinde bulunmakta ve bu bölge Hindistan yoluyla kontrol edilmekteydi. Akdeniz ile Hindistan arasındaki genel siyaset açısından çok hassas olan Osmanlı Devleti'ne İngiliz hükümetinin göstereceği hassasiyet yavaş yavaş ortaya çıkmaktaydı. 

Palmerston 9 Temmuz'da Fransız sefiriyle bu konunun 


müzakeresini yaptı ve Mısır subay ve casuslarının müdahaleleri ile tehdit edilmekte olan imparatorluk arazilerinde barışın 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tesisi için Basra Planı”nı ortaya koydu. İngiliz devlet adamı ayrıca Mehmed Ali Paşa'dan Arap körfezine doğru toprak genişlemesi yapmayacağını taahhüt etmesini iki yıldır istediğini de ifade etti. Palmerston, Basra”nın Mısır askerleri tarafından işgal edildiği ve Mısır subaylarının kendilerine karşı yapılacak bir ihtilale merkezlik, yapmaması için, Bahreyn adasını tehdit altında bulunduran el-Ahsa ve Katife”ye yöneldikleri, güvenilir İngiliz kaynaklarının takrirleri ile sarahaten ifade edildiği için, Mısır paşasının ortadan kaldırılması gerektiğini de ifade etti. 


İmparatorluğunun bağımsız kalması ve topraklarının her türlü tehlikeden uzak bulunması için kendisini hâmi olarak gören ve imparatorluğun kendisine ait sorumluluğu güvenle yüklenebilmesi için gereken güce ulaşmasını arzu eden İngiltere, sürekli olarak baş belası olacak olan böyle bir tehlikenin kabul edilmesine cevaz vermeyecekti. 


Böylece Avrupa devletleri Beyrut”taki konsoloslukları aracılığıyla Mehmed Ali Paşa'nın Suriye'deki hâkimiyetine karşı çalışmalar yapmaya başladılar. Campel bu durumla ilgili olarak 19 Temmuz 1837 tarihinde Palmerston”a konsoloslukların çalışmalarına karşı Mısır idaresinin şikâyetlerini iletti. Bu şikâyetleri şöyle özetleyebiliriz: “Beyrut”taki konsolosluklar çok defa Beyrut mahalli idaresine karşı düşmanca yapılan hareketleri desteklemektedirler. Bunlar özellikle hıristiyan ve yahudi ahaliyle ilgili meselelerde zor kullanarak adaletsiz istekleri yerine getirmektedirler.” 


1815 yılından itibaren Alman bilim adamları Suriye halkına önem vermeye başladılar. Bunlar bu halkı tanımak için diğer devletlerle sadece işbirliği yapıp yardımlaşmakla kalmadılar, bu halk hakkında diğer Avrupa dillerinde yazılmış olan kitapları da kendi dillerine tercüme ettiler. Ayrıca zamanının en iyi dini dergisi olan 4rcniv For Alce Meve Kirchem Geschichre isimli dergi de Suriye'deki Mârüni, Dürzi, İsmaili ve Aleviler”in, dini, siyasi ve sosyal durumlarını en ince tafsilatına kadar araştırılmasına tahsis edilmişti. 


O bölgede tatbik etmek istedikleri planlarını uygulamak için en önemli vasıtalardan birisi olarak Şam bölgesindeki cemaatleri sömürmek Avrupa devletlerinin bu gün bile vazgeçemedikleri bir siyaset haline gelmiştir. 


Mehmed Ali Paşa'nın Suriye ve Filistin'de yaptığı çalışmalar hem bu iki beldenin Avrupalılar yanındaki stratejik önemini açığa çıkardı hem de bu bölgeyi kültürü ve kendilerine verebileceği nimetler ve iktisadi durumu ile birlikte Avrupalılar”ın önüne açtı. Bu bölge Türkiye ve Mısır'ın birbirleriyle yaptıkları güreşin merkez noktasını teşkil etmekteydi. Bu bakımdan Avrupa'nın iştahını kabarttığı için bölgede ulaşmak istedikleri hedefleri ve elde etmek istedikleri şeyleri güçlü devletlerin istekleriyle uyumlu olan yeni bir hıristiyan haçlı birliği oluşturdular. 


B) Avrupa Devletleri Mehmed Ali Paşa'yı 
Tekrar Mısır'a Gönderiyor 


Avrupa devletlerinin desteği ve Rus subayları vasıtasıyla ordusunu yenileme çalışmaları içine girmesine rağmen Mehmed Ali Paşa'nın önünde durmaya ve onu tekrar sultanın hükümranlığı altına koymaya Osmanlı Devleti'nin gücü yetmedi. Özellikle de Mehmed Ali Paşa'nın Nizip? zaferinden sonra. Fakat Mehmed Ali Paşa da bu zaferle Suriye ve Filistin'i tamamen ele geçiremediği gibi bağımsızlık hayallerini de tamamen gerçekleştirememişti. Aksine sultan hezimete uğramasına rağmen güçlü devletlerin “Türk imparatorluğunun 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herhangi bir parçalanma ve dağılma olmadan aynen devamına” karar vermesiyle Avrupa”nın kendisine sunduğu şartsız korumaya sahip oldu. Böylece de “Şark meselesi” yeni ve zor bir döneme girdi. 


Arkasından donanmanın firar ettiği Nizip hezimeti Bâbıâli'yi ümitsizliğin kenarına getirmişti. Bu bakımdan hükümet vali ile direkt olarak ittifak yapmaya meyyaldi. Rusya'nın eğilimi de bu ikisi arasında direkt olarak antlaşma yapılması yönündeydi. Çünkü hıristiyan devletlerin herhangi bir müdahalesi olmadan müslümanların birbirleriyle anlaşmaları halinde meydana gelecek başarıdan Rusya azami derecede faydalanacaktı. Bu durum Türkiye ile Mısır'ın birbiriyle direkt olarak anlaşmasını istemeyen tüm Avrupa devletlerinin açık itirazlarına sebep oldu. Hatta Mısır paşasına yardımda bulunulmasının kendisine herhangi bir zararının dokunmayacağı Fransa da gözünü açtı. Viyana'da Meternich, büyük bir maharetle şark anlaşmazlığını çözmeye kalkıştı. Fransız ve İngiliz diplomasi mektuplarının sayfalarını dolduran nazari mütalaalara dokunmadan direkt olarak 16 Temmuz'da Babiğli nezdinde girişimlerde bulunmaya karar verdi. Diğer saraylarla yaptığı ittifaklar ışığında beş müttefik devlet temsilcisinin imzasının bulunacağı özet bir müzekkere hazırladı. 27 Temmuz”da Bâbıâli'ye takdim edilen bu resmi müzekkere Şark meselesinde herhangi bir karar alınmamasını şart koşuyor ve bu büyük devletlerin iradesidir, denilerek şu şekilde devam ediyordu. 


“Hükümetlerinden aldıkları şu talimatları Bâbıâli'ye bildirmek, aşağıda imzası bulunan sefirleri sevindirecektir. Beş büyük devlet Şark meselesinde kesin bir ittifakla kendilerinin iştiraki olmadan ve bu devletlerin kendisine yapacağı önerileri beklemeden Bâbıâli'nin bu konuda nihai bir karar almamasını umarlar.” Meternich muhayyilesinin üretip Rus sefiri dahil bütün büyük devletlerin İstanbul'daki görevlilerini gafil avlayarak imza ettirdiği bu resmi müzekkere bir hata eseriydı. 


Palmerston'a göre Mısır'ın genişlemesi doğu siyasetinde büyük tehlike oluştururdu. Osmanlı topraklarının diğer bölgelerinde hâkimiyet kurmak için doğunun bir kısmını boşaltılmış bir hale getirmeyi Fransa da isterdi. Evet paşa da ihtiyardı lakin onun arkasından gelecek olan oğlu İbrahim güç ve zekâ bakımından babasından kat kat üstündü. Ordusunu Fransız subayları aracılığıyla eğiterek donatmıştı. Palmerston sanki korkularını açıklar gibi ifade ettiği sözlerine şunları da ilave eder: “Biz her konuda açıklıkla hareket etmek istiyoruz. Öyle değil mi? Mısır ve Suriye'de yeni ve bağımsız bir güç oluşmasına Fransa tamamen muvafakat etmedi mi? Aşağı yukarı kendi elinin ürettiği bir şey olduğu için haliyle burada oluşan yeni güç Fransa'nın müttefiki oldu. Sömürgemiz olan Cezayir şehri hakkındaki görüşünüz nedir? Sizinle müttefikiniz Mısır arasında geriye ne kaldı? Takriben hiçbir şey. Tunus ve Trablus, bu iki zayıf ülke ... Merakeş”ten İskenderun'a kadar Afrika kıyılarının bütünü ve Akdeniz kıyılarındaki Asya'nın bir bölümü sizin elinize geçti. Buna bizim muvafakat etmemiz mümkün değildir.” 


C) Mehmed Ali Paşa'nın Suriye'den Atılması 


Mehmed Ali Paşa'nın sultandan bağımsız bir hale gelerek kendi emellerine hizmet etmeyen genç bir devlet kurma isteği karşısında Avrupa sessiz kalamadı. Onun güç kullanılarak Suriye”den atılmasına ve Suriye'nin, tahakküm edilmesi daha kolay ve Avrupa devletleri menfaatlerinin daha rahat elde edildiği bir yer olarak sultana tekrar iade edilmesine karar verdiler. Çünkü sultan, bu zayıf adam, güçlü ve tamahkâr Mehmed 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Ali Paşa gibi bu devletlerin iradesine karşı duramıyordu. Bu bakımdan Mehmed Ali Paşa'nın askeri güç kullanılarak atılmasına hazırlanan Avrupa devletleri arasında yapılan anlaşmalarda meydana gelen problemler yeni şekillere dönüştü. 


Müttefik devletlerin doğudaki başarıları şimşek hızıyla birbirini takip etti. 1840 yılı sona ermeden “Mısır İmparatorluğu” diye isimlendirilen devlet, zikre değer bir hâkimiyeti olmayan Avrupa ve sultana bağlı eski küçük hacmine tekrar döndürülmüş ve ihtiyar paşaya şiddetli bir şekilde boyun eğdirilerek kayıt altına alınmıştı. Vâkıa 1841 yılı Mart ayında tamamlanan Mehmed Ali Paşa'nın tasfiyesi, bundan önce dar bir çerçevede yapılan Avrupa menfaat ve ittifaklarının alanı da genişletilmiş oldu. 


1841 yılı Ağustos ayının sonlarında Süleyman Paşa seferberlik ilan ettiğinde İngiliz casuslarının gayretkeş çalışmalarına rağmen bu zamana kadar meydana çıkmayan dağlılar, bir kısım Sırp bölüğüyle desteklenmiş olan İngiliz donanmasının Suriye sularına girdiğini görünce ayaklandılar. Rusya'nın Beyrut”taki konsolosu Vasily, ülkeyi savaşa götüren bu yüksek siyaseti kavrayamadı. Ancak, 18 Ağustos'ta kendisinin başkanı konsolos Meydim, Komodor Nabyır”ı Beyrut İskelesi”nde görevlendirerek durumu kendisine anlattı. Komodor Nabyır'ın halkı ayaklandırmak için zaman zaman bombalarla oynamaya başlaması, Sırbistan ve Prusya konsoloslarını zor durumda bırakmış ve bunlar dağlılara sığınmışlardı. Aynı günlerde bir taraftan da İngiliz konsolosunun akrabası olan Mr. Vood, halk arasında karışıklık çıkarmak için olanca gücünü sarfediyordu. Bu kişi bir müddet sonra görevini “hıristiyan teşkilatı”nın görevli bir üyesine devretti. 


İşinin ehli casuslar ve Protestan - Katolik misyonerler vasıtasıyla Cebel-i Lübnan halkına silah ve mal dağıtımı yapılıyordu. Vasilli, Meydim”e yazdığı 19 Eylül tarihli mektubunda İngiliz karargühında bulunduğu sırada dağlılara binlerce tüfek dağıtıldığını zikreder. Ancak Dürziler tam bir ihlâs ile Emir Beşir”e bağlılıklarını sürdürürken sadece hıristiyan Mârüniler müttefiklere katıldı. Silahlı dağlılar şu ana kadar müttefiklere herhangi bir destek sağlamadılar. İngiliz subayları dağlıları korkaklıkla itham etmeye başladılar. Bu bilgiler bir başka şahitlikle de desteklenmektedir. Şöyle ki daha sonraları Kudüs”teki Anglikan cemaatinin en üst noktasına gelen S. Gobat özel hatıratında, Dürziler'in önünde ve hatta Şam'da ikamet eden Patrik arkadaşı Amerikalı Smith ile birlikte Malta'dan geldiklerinde ağustos ve eylül aylarında Lübnan dağlarını dolaştıklarını, Dürzi liderlerle görüştüğünü ve onlara bölgede okul açmayı, hatta İngiliz hükümetinin kendilerini himaye altına almasını teklif ettiğini anlatır. Fobath Angilikan kilisesi- nin temsilcisi olarak görülüyordu. Kendisine Kudüs'ten gelen Nikolaysan da katıldı ve Dürzilerin isteği olan Amerikalı misyonerlerle çalışmayı bırakıp Akleriyos ve Angilikan kilisesi misyonerleriyle birlikte çalışma şartıyla bu işe ortak olabileceğini arzetti. Gobat ve Nikolayson arasındaki bu tehlikeli ihtilaf işi bozmuştu. İngiliz ve Amerikalı misyonerler arasındaki iş birliği kuzeyde iki nehir arasında yaşayan Nestüriler arasında olduğu gibi Lübnan'da da had safhada meydana çıkmıştı. 
Ancak Amerikalı misyonerler Deyrülkamer ve diğer köylerde planladıkları okul açma işini daha da yaygınlaştırmak ve açık bir şekilde devam eden ihtilalcilere mal dağıtma görevinin daha kolay yapılmasını temin için yanlarında İngiliz subayları bulunduğunu ifade ettiler. Daha sonra bu misyonerler İngiltere”nin himayesi altında Dürziler'e yönelik çalışmalarını hızlandırdılar. 


Misyonerlik cemiyetleri ve çeşitli Avrupa devletlerine bağlı görevliler Avrupa planının tatbikine hizmet amacına yönelik olarak cemaatleri Mısır yönetimine karşı ayaklandırmak ve Avrupa”nın emellerinin tahakkukuna hizmet etmek için casuslarla tehlikeli ilişkiler kurarak büyük bir gayretle çalıştılar. 
Genel başkanı Papa Rüskan 12 Eylül'de kendisine (bu gibi işlerden) şiddetle sakınmasını tembih etmesine rağmen Papaz Rilo Baba kendisini Mârüniler nezdinde Sırbistan ve müttefiklerinin hizmetine verdi. Rilo Baba İngiliz subayları ve Türk casuslarıyla irtibat halindeydi. Hem ruhbaniyet hem de müttefiklerin davasına hizmet ettiğini sanıyordu. İstanbul'dan, Beyrut'ta bir Mârüni kilisesi inşa etme izni koparma düşüncesiyle Mürünfler”e silah dağıtmaya başladı. 


Mısırlılar bunun siyasi ve askeri yönde çalışma yaptığını öğrenince kendisini diri ya da ölü olarak getirene mükâfat verileceğini ilan ettiler. Sırbistan konsolosluğu görevlilerinin başkanı Rikardona Baba da şayet gayretli Rilo”nun yardımları olmasaydı, sultan da müttefikler de Mısır ordusuna karşı yapılan savaşı kazanamazlardı, diyerek bu durumu teyit etmemiş miydi? 


Lübnan dağlıları Rilo”nun tahrik ve teşvikiyle İbrahim Paşa'ya karşı giriştikleri bu harpte boş yere gayret gösterdikleri- nin farkındaydılar. Öyleyse Rilo bu durumuyla Bâbıâli'nin övgüsünü hak etmiş olmuyor muydu? Bunu aynı zamanda Paris bölgesinin reisi ve hıristiyanların genel başkanı Rusan Baba da 12 Haziran 1841'de tekiden ifade etmekteydi. Ancak Fransız kralı bu ihanetinden dolayı onu ebediyen affetmeyecekti. 


Avrupa hükümetleri Mehmed Ali Paşa'nın gidişatını münakaşa ederken Suriye'deki olaylar sürat kazandı. Müttefik kuvvetleri karaya çıkarma yaparak Beyrut ve Cüveniye arasındaki Kelp nehri yatağı üzerine askeri bir kale inşa edip kısa sürede Gudun'da 13.000 tüfek dağıttılar. Bu 14.000 dağlının isyan etmesine sebep oldu. Emir Beşir, Beyrut”un düşmesiyle bütün emelini yitirdi ve İngilizler”le “teslim olma” görüşmeleri yapmaya başladı. Fakat kararlaştırılan saatte müttefik karargâhına kavuşmadan azledildi. 11 Ekim günü Sayda”da rehin olarak tutuklandı. İngiltere ya da Malta”ya sürülme- de serbest bırakıldı. Akdeniz adasını tercih etti. Ekim ayının 
ilk günlerinde beraberindekilerle birlikte oraya yerleşti. 10 
Ekim'de Mısırlılar Maydan Kalesi'nde büyük bir hezimete uğradı. Önce Lübnan'a, sonra da İbrahim Paşa'nın karşı koyma hazırlıklarını düzenleyebilmesi için Şam”a çekildiler. Fakat müttefikler bu mukavemeti de Akkâ'da kırdı. Akkâ 4 Kasım”da âniden düştü. Bu yıldırım hızıyla gelen zaferde hainlik yapan kimseler de vardı. Özellikle şehri tahkim etmekle görevli olan İtalyan mühendis Dilkazito bu konuda zikre değer. 
Bu şahıs savaş anında düşman saflarına katılmış ve müdafaa hatları konusunda onlara yardım ederek kendilerine sığındığı İngiliz donanmasının top atışlarını oradan içeriye yöneltmişti. 
Paşa'ya on yıl hizmet eden diğer bir İngiliz mühendis Britil de aynı şekilde kaçarak hizmet için galiplerin safına katılmıştı. Akkâ'nın düşüşü Mısır'ın Suriye'deki varlığına son verdi. 
Burası bölgeyi Mısır'dan ayıran bir yerdi. Palmerston bütün İngiliz partilerinden hatta kendisinin şiddetli düşmanlarından bile tebrikler aldı. 


Müttefik donanması İskenderiye”den uzakta birkaç saatten fazla beklemedi. 21 Ekim günü İskenderiye sularına girdi. 


Komodor Nabyır, Suriye”den çıkması ve Osmanlı donanmasının geri gelmesine razı olması şartıyla geri kalan kuvvetlerini kurtarmak ve Mısır'ın idaresinin veraseten kendisine verilmesini garanti altına almak için valiye son bir firsat verilmesini temin maksadıyla çalışmalara başladı. İngiliz Zabit Nacia”nın eline bir hanedan ailesini bertaraf etme fırsatı geçti. 
Müstakil paşalık olacaktır diye silahlandırdığı savunma güçleri dağıldı. 
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Hezimet Mehmed Ali Paşa'yı eritti. Fransa diplomatik olarak ona karşı hiçbir şey yapamadı. Avrupalılar ise bu kahredici sonuca sevindi ve gizli duygularını açığa çıkardılar. Avrupa gazeteleri Mısır paşasının iktidarına son verilmesini isteyerek ona çeşitli sıfatlar yakıştırdılar. 


20 Ocak 1841'de dörtlü ittifaktaki Avrupa devletlerinin 
temsilcileri, Meternich”in baskısıyla Osmanlı Devleti'nin Londra'daki temsilcisi aracılığıyla Osmanlı sultanına “vaadi üzerine Mısır vilayetinin idaresini veraset hakkıyla birlikte Mehmed Ali'ye vermesini” istedikleri bir müzekkere vermek için harekete geçtiler. Bâbıâli, Avrupalılar”ın isteğini yerine getirmekten başka bir şey yapamadı. 4 Şubat'ta İstanbul”da bazı Osmanlı vezirleri ve dörtlü ittifak temsilcilerinin 
bir araya geldiği sınırlı bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda 13 
Şubat'ta neşri gerçekleşen Mehmed Ali Paşa'ya tekrar valilik veren ferman tanzim edildi. Mısır'ın veraset hakkıyla birlikte, hâkimiyet hakkını veren Sudan'ın işleri ile birlikte Nobya, Darfi, Kerdunan ve Şinar bölgelerini de kapsamakta olan bu ferman paşanın bizzat kendisine verildi. 


Bu fermanda valinin hâkimiyet hakkını son derece sınırlayan ve hatta onu küçümseyen bölümler de vardı. Bununla toplantıya katılanların baştan atmak kabilinden bu fermanı imzaladıkları ortaya çıkıyordu. Ferman müttefikler tarafından kurulan müşterek bir komisyon tarafından kaleme alınmıştı. 
Sadece şu giriş kısmı okunmakla yetinildi: “Vakarlı müttefiklerin istişarelerine uyulmakla bizim de tarafgir olduğumuz veraset hakkının başlaması, askıda kalan sorunları sona erdirir. Genel sulhun korunması konusunda taraflara müşterek sorumluluk yükler. Mehmed Ali Paşa'ya Mısır'ın hâkimiyetini veraset hakkıyla birlikte verdim. Filvâki bu, onun, komisyonun kendisine söylediği yöne süratle çekilmesiyle meydana 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gelecektir. Burada şunları da söylemek gerekir. Geçmişteki tecrübeler Bâbıâli'nin gerek şimdi ve gerekse de gelecekte Mısır'dan tam bir güvenle emin olmasını gerektiren delillerle doludur. Mehmed Ali Paşa bu hedefe ancak veraset bağı, kuvvetli şartlar ve zaruri görevlerinin varlığıyla ulaşmıştır. Onurlu müttefik devletlerin durumu yeniden gözden geçirmelerini teyit için ihtimamla meseleye önem verdiklerine ikna edilmiş olarak istişarelerini dinlemek ve yerine getirmekte acele ettim.” 


İşte böylece Avrupa devletleri sadece Şam topraklarında güçlü bir Arap devleti kurmak için değil, belki de emperyalist Avrupa devletlerinin önünde durmak üzere Osmanlı Devleti'nin yeniden dirilmesini mümkün kılacak olan Mısır'ın gücünü parçalayarak emellerini gerçekleştirdi ve hedeflerine ulaştılar. 

“Suriye'nin Britanya himayesine alınması kaçınılmazdır. 
Eğer yahudilerin tekrar Filistin”e yerleştirilmelerini düşünürsek en kolay ve en kapsamlı yolun bu olduğunu görürüz.” 


Lort Shaftesburg 
1840 M. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
© 
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EMPERYALİST DEVLETLERİN 
OSMANLI DEVLETİNE 
TAHAKKÜMÜ 


Avrupa'nın Filistin Yarışı 


Osmanlı'nın yıkılması kaçınılmaz hale gelince “hasta adam”ın taksimi üzerinde Avrupa devletleri arasında bir yarış başladı. 19. yüzyılın ikinci yarısı Avrupa devletlerinin uygun bir hisseye ulaşabilmek maksadıyla yaptıkları, dağılmaya başlayan imparatorluğu ümitsiz kurtarma çalışmalarına şahit olmuştu. Birbirleriyle yarışan devletler arasında aslan payını kaçırmamak için antlaşma ve ittifaklar oluşturuldu. Bu yarış en şiddetli şekilde İngiltere, Fransa, Almanya ve hatta kendi sınırları dışına çıkarak müslümanların yaşadığı topraklarda menfaatine uygun mülkler elde etme arzusunda olan Amerika arasında geçmekteydi. Mısır'da güçlü bir devlet kuran Mehmed Ali Paşa'nın gelişi Suriye'yi kolaylıkla hükmü altına alması ve ordusunun Türk ordusunu Halep'te hezimete uğratması ve önünde İstanbul yolunun açılarak Osmanlı Devleti”- nin tekrar Fransa”nın desteklediği genç ve müstakil bir devlet haline gelme ihtimali, Avrupa devletlerinin korkusunu artıran en önemli sebeplerden biri oldu. Aslında Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti”ne tahakküm etme konusunda birbirleriyle yarışmaları çok erken zamanlarda, emperyalist Avrupa asrının henüz başlangıcı ve Osmanlı İmparatorluğu”nun zayıflamaya başladığı yılların ilk dönemleri ile birlikte başlamıştır. 


Bu, iki emperyalist gücün -Britanya ve Fransa”nın- arasındaki yarışın başlamasıyla meydana çıkmıştır ki “tam yıkım” söz konusu olduğu zaman Osmanlı topraklarından büyük bir parçaya sahip olma düşüncesiyle Rusya ve Almanya da bir dereceye kadar bunların arasına katılmıştır. 


Hint denizi ve Uzakdoğu'ya uzanan yol üzerinde bulunması ve Avrupa'ya yakın olması nedeniyle sanayi ve endüstriyel mamulatın ihracı ile hammadde ithalatının kolayca yapılabilmesini sağlaması bakımından Yakındoğu'nun bu yarışın en sert geçtiği yerler arasında bulunması tabiidir. 


Emperyalist devletlerin Osmanlı Devleti içerisinde birtakım arzu ve isteklerde bulunmaya başlamaları, bu devletlerin sultana borç vererek ondan zamanla ecnebi himayesiyle birtakım menfaatler elde eden ve bir daha Osmanlı kanunlarına ve sultana boyun eğmeyen birtakım cemaatlerin korunma hakkının da bulunduğu imtiyazlar koparmalarıyla başlamıştır. 


Osmanlı idaresi, 1735 yılında Fransa'ya, 1830 yılında da Britanya, Hollanda, Sırbistan, Rusya, Almanya ve Amerika”dan her birine birtakım imtiyazlar vermiştir. 


Filistin'deki çıkarlarını takip etmek için Britanya, 1838 
yılında Kudüs'te bir konsolosluk açtı. Oradaki yahudileri himaye etmek uzun yıllar bu konsolosluğun esas faaliyet alanı oldu. Sonunda Kudüs'te ecnebi himayesi ile birçok imkânları 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elde ederek yaşayan yahudilerin sayısını artırmak amacıyla “koruyacak kimseler icat etme” hususunda birbirleriyle yarışan diğer devletlerin konsoloslukları da çeşitli tasarruflarda bulundular. Böylece geçen yüzyılın ilk ellisinin ortalarında Sırbistan'ın himayesindeki insan sayısı 5000 kişiye, Britanya”nın himayesindeki insan sayısı, 1000'e, Almanya, Rusya, Hollanda ve ABD'nin himayesindeki insan sayısı ise toplam 
1000 kişiye ulaşmıştı. 


Osmanlı Devleti'nin zaafı arttıkça buna bağlı olarak daha büyük kazanımlar elde etmek isteyen Avrupa devletleri arasındaki yarış da hız kazanmaktaydı. 


19. yüzyılın ikinci çeyreğinde Osmanlı Devleti topraklarında nüfuz artırmak ve çıkar korumak amacına dayalı olan Avrupa devletleri arasındaki yarış iyice şiddetlendi. Bu devletlerin yaptıkları çalışmalar içerisinde Filistin'in de bulunduğu Suriye ve Mısır'da odaklaştı. Kudüs'teki İngiliz konsolosluğu 1838'de kurulmuştu. Bu tarih üzerinden çok az bir zaman geçmeden önce de Almanya, Fransa, Sırbistan ve İspanya gibi devletlere ilaveten ABD de Kudüs'te konsolosluk kurdu. 


Bu yarış İngiltere ve Fransa arasında çok şiddetli bir hal almıştı. Bu cümleden olarak Fransız görevliler Britanya”dan Filistin'e gelen heyet ve elçileri gözetim altında tutmaktaydı. 
Bu görevlilerden biri olan Col de Berto, Fransa Hariciye nezâretine 1840 yılı Kasım ayında bir rapor sundu. Bu raporda şunları ifade etmekteydi: “Tekrar kendi yerine döndürülmesi için Mehmed Ali Paşa'ya boyun eğdirilmesi Britanya'nın doğunun bu bölümündeki nihai hedefi değildir. Şüphe götürmez bir şekilde vuzuha kavuşmuştur ki Britanya'nın burada görevlileri tarafından bir gizlilik perdesi ile çevrilmiş bir başka gayesi daha vardır. Bunu İngiliz yetkililer fısıltı makamında açıklamaya başladılar. Bu gaye bir İsrail ülkesi diriltme emelidir. Başlarında Dr. Kayd”ın bulunduğu bir Britanya heyeti, dört ay önce buraya geldi. Başlangıçta bu heyetin İskoçya kilisesi tarafından gönderildiği sanılırken sonradan Filistin”- deki yahudiler hakkında bilgi toplamak ve Avrupa'daki yahudilerin Filistin'e döndürülme imkânlarını araştırmak üzere Britanya hükümeti tarafından gönderildiği öğrenildi. Buradaki Britanya görevlileri Cebel”i kurtaracaklarını söylüyorlar. 
Cebel hürriyetlerine kavuşursa Suriye de hürriyetine kavuşacaktır. Çünkü Cebel, Suriye demektir. Dağlıların harp halinde bulunduğu hiçbir devletin sahilde güven içerisinde bulunması mümkün değildir. Cebel'in hürriyetine kavuşmasından sonra Britanya Avrupa'nın çeşitli yerlerine dağılmış olan 8 milyon yahudiyi gizlice Filistin'e getirerek görevini yerine getirecektir. Bu takdirde ise kendi nüfuzunu Fransa'nın bu topraklarda- ki nüfuzunun üstüne çıkaracaktır.” 


Mehmed Ali Paşa'nın Suriye'yi işgal etmesi, arzu ve isteklerinin tahakkuk etmesi emeliyle onu destekleyen Fransa da dahil Avrupa devletlerinin üzerinde “öldürücü bir darbeye karşı şiddetle karşı konulmasında” olduğu gibi bir tepki oluşturdu. Osmanlı Devleti'nin genç bir komutanın hükmü altına girerek tekrar hayata dönmesini ve bütün Avrupa'yı tehdit eder hale gelmesini mümkün kılacak olan Mehmed Ali Paşa”nın gücünü gören Batılı devletler birbirlerine Mehmed Ali Paşa'nın olduğu yerde durdurulması çağırısı yaptı. Her biri Avrupa ve Asya arasındaki en önemli stratejik yol üzerinde bulunan Filistin'e hâkim olma gayreti içerisine girdi. 


Osmanlı İmparatorluğu”nun veraseti üzerinde birbirleriyle yarışan emperyalist Avrupa devletleri 1840 yılında Mısır'ın hükmü altında bulunan Suriye hakkında bir araştırma yaptırdılar. 17 Ağustos 1840 tarihinde London Times gazetesi “Suriye ve Yahudilerin Gönderilmesi” başlığı altında bir yazı 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neşretti. Bu yazıda yahudilerin kendi atalarının yurduna yerleştirilmesi planının beş devletin himayesinde olduğu ve bu konunun bundan sonra sürtüşme konusu değil, ciddi bir araştırma konusu haline geleceği belirtilmekteydi. 


Meşhur Britanyalı siyasetçi Şaftesböry, 25 Temmuz 1840”ta Büyük Britanya Hariciye Nâzırı Palmerston'na yazdığı bir mektupta şunları söylüyordu: “Suriye'nin Britanya himayesine girmesi kaçınılmazdır. Bu ise maddi sermaye ve insan gücü ister. Sermaye ve mal ise mal ve can güvenliğinin çok olduğu yere kendiliğinden yönelir.” Şaftesböry, mektubunun sonunda şöyle der: “Eğer yahudilerin tekrar Filistin'e yerleştirilmesini düşünüyorsak bütün imkânların bolca bulunması dolayısıyla yerleşik halkı da sıkıştırmadan gerçekleştirebileceğimiz en kolay ve en kapsamlı yolun bu olduğunu görürüz.” 


Aynı şekilde Fransa da kendi çıkarlarını temin kastıyla harekete geçti. Fransa ve Britanya arasında bu konuda ilişkiler kuruldu. 13 Ekim 1840”ta “Gayzu”, Fransa'nın Londra'daki sefirinden Palmersto”nun dikkatini tam bir tarafsızlık içerisinde bir taraftan Orta Akdeniz”le Kızıldeniz arasında uzanan ticaret yollarına, diğer taraftan da Orta Akdeniz ile Arap Körfezi arasındaki bölgeye çekmesini istedi ve, “Durum böyle devam ettiği sürece bunda büyük faydalar vardır. Çünkü bu konunun herhangi birine fazladan bir imtiyaz sağlamaksızın bütün Avrupa milletleri tarafından bu yolun serbestçe ve hür bir şekilde kullanılmasını sağlayacak açık bir antlaşma konusu yapılması mümkündür” dedi. Palmerston cevabında kurnazlık yaptı. Zira o bu konularda daha diplomatik davranır ve katiyen hemen ortaya atılmazdı. Muhakkak ki Büyük Britanya şimdilik Avrupa ve Asya arasında ulaşımı sağlayan bu yolun serbest bırakılması taraftarı değildir, şeklinde bir ifade kullandı. 
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Avrupa devletlerinin özellikle de İngiltere'nin sömürgelerine ulaşımını sağlayan Avrupa ve Asya arasındaki deniz yollarının can damarı haline gelen Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla Avrupa devletleri arasındaki yarış ve rekabet son haddine vardı. 


19. yüzyılın son çeyreğinde özellikle de 1864 yılında Süveyş Kanalı açıldıktan sonra Osmanlı Devleti üzerindeki yarışın şiddeti de arttı. Bu yarış en şiddetli şekliyle Yakındoğu konusunda Britanya ve Fransa arasında cereyan etmekteydi. 


18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın tamamı hatta I. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Fransa, Britanya, Almanya ve Rusya arasında cereyan eden yarışa şahit olunmuştur ki bu yarış din ve medeniyetle herhangi bir ilişkisi bulunmaksızın sırf Avrupa'da bir numaralı devlet olmak için Uzakdoğu'ya giden ticaret yoluna hâkim olma arzusuyla Ortadoğu çevresine hâkim olma düşüncesinden kaynaklanmaktaydı. Bu etkene daha sonra 20. yüzyılın ilk yıllarında İran ve Irak'ın güneyinde keşfedilen petrol da eklendi. Sonra da çeşitli Ortadoğu ülkeleri ve bu ülkelere bağlı yerlerde büyük ölçüde petrol yataklarının bulunması, bu bölgelere hâkim olmak için yapılan yarışı daha da önemli hale getirdi. 


18. yüzyılın sonunda Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'ni koruma siyasetini yavaş yavaş terketmeye başladılar. Zira her fırsat verilişinde Osmanlı Devleti'nin bir parçası zaten devletin mülkü olmaktan çıkmaktaydı. İşte bundan sonra yeni bir dönem başladı ki bu dönem daha önceki “Osmanlı Devleti'ni parçalanmaktan koruma” düşüncesinin zıddına onun mülküne tamamen hâkim olma ve bu mülkü “paylaşma” düşüncesinin ortaya çıktığı dönemdir. 


Britanya ve Fransa 19. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti”nin olduğu haliyle korunması ve mülkünün dağılmaması 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şeklindeki geleneksel siyasetlerini bir müddet daha korudularsa da Britanya 1878 senesinde Kıbrıs'ı işgal ederek gözünü kendisini imparatorluğa ulaştıracak olan Orta Akdeniz”in doğusu, Kızıldeniz ve Arap körfezi (Basra körfezi) gibi yerlere dikti. Fransa'nın Doğu Arabistan'da özellikle de Lübnan'da birtakım emelleri vardı. Ayıca kendisini Şam topraklarındaki ve Filistin'in kutsal mahallelerindeki Katolikler”in hâmisi sayıyordu. Bu bakımdan Fransa'nın menfaatleri sömürgeci diger iki devletin menfaatleriyle çatışmaktaydı. Fakat terazinin kefesi Arap ülkelerindeki önemli yerleri işgal eden Britanya lehine eğilmeye başlamıştı. 


Afrika'daki Arap ülkeleri de Uzakdoğu'yu hâkimiyetleri altına almak isteyen Fransa ve Britanya arasındaki rekabetin ana hedefini teşkil etmekteydi. Bu rekabet Britanya'nın diplomatik üstünlüğüyle son buldu. Çünkü Britanya daha ısrarlı ve daha azimliydi. 


Birbirleriyle rekabet eden bu sömürgeci devletlerin önemlilerinden biri de Almanya”ydı. Özellikle Berlin demir yolunu uzatma imtiyazını elde ettikten sonra Sultan II. Abdülhamid zamanında, sultanın yanında nüfuz ve mertebe sahibi olan Almanya, Britanya ve Fransa”nın bazı Osmanlı bölgelerinde durdurulmasına sebep olmuştu. Almanya, başında Britanya ve Fransa”nın bulunduğu sömürgeci devletlerin kuvvetli bir rakibi olarak 1884 yılında Afrika ve Arap ülkelerine dalıverdi. Bu dalış eski sömürgeci devletleri bir çan sesi gibi uyardı. Zira bu gibi aniden oluşan durumlar, uluslararası olayların seri bir şekilde değişmesini gerekli kılmaktaydı. Bu bakımdan 
19. yüzyılın sonlarında Avrupa devletleri süratli bir şekilde gruplaşma ve kitleleşmeye, beklenmeyen olayları karşılayabilmek için uluslararası ittifaklar oluşturmaya başladılar. 


Avrupalı devletler arasında oluşan ittifaklar aşağıdaki şekillerde görülmeye başlandı. 
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1878 Berlin Antlaşması dolayısıyla Almanya”ya, Balkan 
meselesi dolayısıyla da Sırbistan'a kızgın olan Rusya'nın ittifaktan çekilmesi. 


1879 yılında Almanya ve Sırbistan arasında ikili bir antlaşmanın yapılması, bu ittifakın üçlü ittifak haline dönüşmesi. 


1882 yılında Tunus meselesi sebebiyle İtalya”nın bu ittifaka katılması ve ittifakın üçlü ittifak haine dönüşmesi. 


1907 yılında Rusya, İngiltere ve Fransa arasında üçlü bir 
ittifak kurulması için bir muvafakat oluşması. 


I. Dünya Savaşı'nın başında İtalya'nın Almanya, Sırbistan ve İtalya arasındaki üçlü ittifaktan çekilip Rusya, İngiltere ve Fransa arasındaki üçlü muvafakat oluşumuna katılması. 


Almanya ile diğer Avrupa devletleri arasındaki yarış yahudilerin sömürülme yarışında da kendisini göstermiştir. 


Britanya ve Alman siyonistlerinin aralarının açılması, “Sadece dünyadaki nüfuz bölgelerine hâkim olmak için yapılan uluslararası bir yarış değildir” demek mümkün ise de Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Filistin'i işgal etmek ve orasını sömürmek üzere göçmen yahudilere bir vatan haline getirmek için siyonistleri teşvik etmek, Osmanlı Devleti”yle müttefik olan ve kendi menfaatine sömürgecilik yapan Almanya'nın menfaatlerine de uygun düşmekteydi. 


Britanya”daki sömürgecilik merkezleri siyonistleri Britanya”nın Doğu Afrika'daki sömürge topraklarına yerleşmeye teşvik ederken Osmanlı Devleti yıkıldığı zaman Filistin'i işgal ve orasının göçmen yahudilere tahsis edilmesini temin etmek üzere siyonistleri teşvik etmek Osmanlı Devleti'nin müttefiki olup kendi adına sömürgecilik yapan Almanya'nın da menfaati gereğiydi. 
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Bu dönemde İngiltere, Fransa ve Rusya”dan Almanya”nın nüfuzunu artıracağı ve kendilerinin Osmanlı Devleti nezdindeki nüfuzlarını azaltacağı için, Almanya”ya Osmanlı ülkesinde demiryolu yapma imtiyazı vermesinden dolayı sultana karşı büyük bir kızgınlık içerisindeydiler. 


İşte bunun için başlarında İngiltere olmak üzere bu devletler “Jön Türkler”, “Sabataistler” ve bunlara mümasil, Osmanlı Devleti”nin yıkılmasını kendi menfaatlerine uygun bulan grupları sömürmeye başladılar. Siyonist hareket ise bu dönemde müşterek menfaatlerine uygun düştüğü için İngiliz desteğinden ayrılarak Alman desteğine geçti. 


Avrupa devletlerinin misyonerlik teşkilatlarıyla bazı cemaat ve milletleri sömürmesi ve misyoner okullarıyla Osmanlı Devleti içerisinde yaptıkları çalışmaların tafsilatı ileride gelecektir. Bu emperyalist devletler arasındaki yarış, bu devletlerin her birisinin kendi dindaşı olan cemaatleri koruma hususunda gösterdikleri gayretlerde de en açık şekilde görülmekteydi. Katolik devletler Katolikler”i, Protestan devletler Protestanlar”ı himaye çalışmaları yapmaktaydı. Gayri dini sömürgeci bir gayenin tahakkuku için din ve mezhepler işte böyle kullanılmaktaydı. 


Süveyş Kanalı'nın açılmasından önce ve sonra Yakındoğu ve Ortadoğu'daki nüfuzlarını geliştirmek üzere emperyalist devletler arasındaki rekabet ateşi böylece parlamış oldu. Edvard Robinson, bu bölgede 1797 ve 1863 yılları arasındaki dönemde emperyalist devletler arasında meydana gelen vuruşmanın derecesini anlatırken şöyle der: “Fransa, uzun zamandan beri Katolikler'in hâmisi gibi davrandığını itiraf etmeye başladı. Rusya'nın ise Yunan kilisesinde kendisine destekçiler bulması gücü dahilindeydi. Peki, bu bölgede ya da Türk imparatorluğu topraklarında Britanya'nın müttefikleri 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kimler olabilirdi? Britanya da, Doğulu yahudilerin desteğini kazandı. İngiltere ayrıca Avrupalı yahudileri de Britanya'nın gözetimi altında Filistin'e göç etme mecburiyetinde olduklarına ikna etmek için çok çalıştı. 


1853'te emperyalistlerin uzman istihbaratçılarından olan Güney Avustralya Genel Valisi Albay George Havler, parlamentoda şu fikirleri ileri sürdü: “Hindistan, Çin, Hint Okyanusu ve Avustralya gibi Britanya”nın dış ticaret bölgelerindeki yolu üzerine Tanrı, Mısır ve Suriye”yi koymuştur. Tanrı bu iki ülkeye, cesaretle hâkim olmanın zamanlamasını yaratmayı Britanya üzerine farz kılmaktadır. Suriye halkını bu ilâhi istege layık, tek bir halkla değiştirmek de, şüphesiz Britanya'nın elindedir. Bu halk, bu toprakların gerçek sahipleri olan İsrail çocuklarıdır.” 


Emperyalist devletler arasındaki bu yarış sadece Avrupa ve Rusya topraklarına münhasır kalmadı. Amerika'nın Avrupa devletleri gibi birtakım emperyalist kazanımlar elde etme arzusu göstermeye başlamasıyla etrafı insani ve dini çerçevelerle geçirilmiş olan bu emperyalist istek ve arzular Amerika topraklarına kadar uzandı. 1870 yılında “Britanya İstikşaf Sandığı” kefaletiyle Amerika'da Filistin'i Tanıtma ve Geliştirme Cemiyeti kuruldu. 


Osmanlı Devleti'nin paylaşılması ve işgal edilmesi için devlet içerisinde ırk ve cemaat fitnesinin çıkmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda Amerika da önemli roller oynadı. 
O da diğer Avrupa devletleriyle birlikte hareket ederek onlara ortak oldu. İngiltere ve Amerika fitnenin çıkmasında yardımlaşıyorlardı. Bu yardımlaşma İngiltere'nin, Ermeniler”e silah ve mühimmat gönderip onları azgınlık ve isyana teşvik etmesiyle 1890”da meydana gelen Ermeni fitnesinde açıkça meydana çıkmıştı. e/-Ehram ve el-Menhan gibi Arap gazeteleriyle birlikte Newyork Herald gibi Amerikan gazeteleri bu yardımlaşmayı teyit ettikleri gibi, Papaz Sayros Helman da bunu doğrulayarak şöyle söylemektedir. “Birleşik Devletler”in Osmanlı Devleti'ni acilen cezalandırmasını kolaylaştırmak için, Osmanlı Devleti'ni zayıflatmak üzere meydana çıkan Ermeni fitnesini daha da kuvvetlendirmek üzere Amerikan elçileri de çalışıyordu.” 


İşte 20. yüzyıla, böyle iktisadi ve stratejik önemi dolayısıyla Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne bağlı bölgelere hâkim olmak için aralarında yaptıkları yarışla girildi. Sonuç, Osmanlı Devleti topraklarının bu devletler arasında taksim edilmesinin kaçınılmaz olduğunu, özellikle de Filistin'e hâkim olunmasının ve 1907'de akdedilen “Berlin Takriri”nde de belirtildiği gibi emperyalizme alet, temel ve köprü vazifesi görecek bir İsrail devletinin kurulmasını temin maksadıyla emperyalist planın uygulanmasını doğurdu. 


1905 yılında Orser Belfarur”un yönettiği muhafaza hükümetinin düşmesinden sonra Londra kongresi resmi fakat gizli olarak toplandı. Bu kongre 1907 yılına kadar oturumlarını aralıksız olarak sürdürdü. Bu toplantıda kongre Sör Henri Cambel Benjam'ın başkanlığındaki hükümete tavsiyelerde bulunuyordu. Kongrenin hedefi emperyalist Alman genişlemesini durdurmak, Afrika ve Asya'da bazı hedefleri gerçekleştirmek üzere İngiltere, Sırbistan, İtalya, İspanya, Portekiz, Belçika ve Hollanda'dan müteşekkil bir Avrupa emperyalist cephesi oluşturmak üzere yeni bakanlar kurulu başkanını ikna 
etmeye çalışmaktı. Bir komisyon kuruldu. Bu komisyon 1907 
yılında Londra'da bir toplantı yaptı. Bu toplantıya tarih, sosyoloji, iktisat, ziraat, coğrafya ve petrol konusunda ihtisas sahibi bilginlerden oluşan bir grup da katıldı. Toplantıya iştirak etmiş olan devletlerin tahakkümü altındaki bölgelerin o devletler tarafından sömürge haline getirilmesinin zaruretini belirten bir takrirle birlikte -ki bu takrire göre Afrika, Hindistan ve Uzakdoğu'da İngiltere'nin, Libya'da İtalya'nın, Mağrip (Fas, Tunus) ve Atlas Okyanusu'nda İspanya'nın hâkimiyetini kabul etmek kaçınılmazdı- Afrika ve Asya'da genişlemenin zaruretini ifade eden birkaç karar daha alınarak sona erdi. 


Emperyalist Devlet Sefirleri 
Sultan Abdülhamid”le Savaşıyor 


Emperyalist devletlerin Osmanlı Devleti”ndeki sefirleri burada yaptıkları çalışmalarda bilinen ve diğer devletlerde uygulanan diplomatik kuralları uygulamıyorlardı. Bunlar burada yıkılmak üzere olan devletteki menfaatlerini korumaya çalışan Sâmiler'in bir vekili gibi hareket ediyorlardı. Özellikle de devletin yıkılma yoluna girdiği belli hale geldikten sonra. 


Her bir sefir ya da konsolos kendi devletinin, ölümü yaklaşan “hasta adam”ın mirasından en büyük ganimete ulaşmasını temin emeliyle dini grupları himaye etmelerini temin edecek ve kendilerini Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahalede söz sahibi yapacak imtiyazları elde etmeyi başarabilmek için olanca güç ve gayretini harcamaktaydı. 


Bu arada Çarlık Rusya'sı ve diğer devletlerdeki yahudiler sürgün, katliam ve mallarının ellerinden alınması gibi Antisemitist fikirlerin yayılmasının getirdiği birtakım icraatlara göğüs gererken Osmanlı Devleti'nin bünyesindeki yahudiler her şeyin en iyisinin ortasında yaşamaktaydı. Aslında bütün bunlar Filistin'de siyonist planın tatbikine yardımcı olması için emperyalist devletler tarafından çizilmiş olan planın kapsamı dahilinde meydana gelmekteydi. 
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Yahudiler aleyhindeki görüşlerin en katısı Yahudilik”in, insanlığı sürekli fesada sürüklediği ve gizlice (imkön bulursa açıkça) insanın mal ve canını gasbedeceği şeklindeki Irkçı görüştür. Bu görüş “Siyonist İdareciler Protokolü” diye isimlendirilen ve “Nazi kampları” kaynaklarından istifade edilerek oluşturulmuştur. Bu nazariye, “Arap”ın Arap olmayana takvadan başka bir üstünlüğü yoktur” ifadesiyle ırkçılığı reddeden bir şiar ile parlayan İslam-Arap medeniyet anlayışına tamamen ters düşmektedir. Zira Araplar Yahudilik”e bir ırk olarak değil müntesiplerine İslâm'ın kefil olduğu Sami dinlerinden bir din olarak bakmaktadır. İslâm'ın zuhurundan önce birçok Yemenli Arap, Musa'nın [aleyhisselâm] dinine girmişti. Bunların ve diğer yahudi Araplar'ın varlığı siyonistlerin “Bütün yahudiler, ırki olarak on iki koldan gelmektedir” şeklindeki ırkçılık davalarını en yüksek tonda bir haykırışla yalanlamaktadır. Roma İmparatoru Taytisin, Beytülmakdis”ten (Kudüs'ten) sürdürdüğü yahudilerin büyük bir kısmı Mısır ve Arap yarımadası”na sığınmış, altı asır sonra Araplar'ın Kudüs”ü haçlılardan kurtarmasıyla tekrar oraya dönebilmişlerdi. 
Ehl-i salib şehri tekrar işgal edince müslümanlar ve Mesihiler arasında katliam yapmış, yahudileri ise oradan sürmüşlerdi. 
Selâhaddin-i Eyyübi Kudüs'ü tekrar haçlıların elinden kurtarınca yahudiler bu büyük Arap komutanının arkasından şehre geri dönebilmişti.* Aynı vakitte Ortaçağ Avrupa'sında yahudiler “getto” denilen ve katiyen dışarı çıkmalarının yasak olduğu mahallelerde muhasara altında yaşamakta ve kendilerine her türlü işkence uygulanmaktaydı. Yahudi felsefesi önce kelâmcıların izini takip ederek İslâm ülkelerinde gelişmiştir. İslâm felsefesinin en büyük isimleri, İbn Rüşd'ün öğrencisi Musa b. 
Meymün ve Selâhaddin-i Eyyübi'nin doktoru yahudiler arasında Sa'dia diye meşhur olan Yusuf b. Said el-Feyyümi'dir. 
Arap topraklarındaki yahudi okulları (ki bunların başında 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Irak'taki Medresetü”s-suğra gelir) yahudi düşüncesinin ışık saçan kandilleriydi. Bu okulların öğretmenleri kendi fikirlerini ifade için aynı seviyede hem Arapça hem de İbrânice kitaplar yazmaktaydılar. 


İspanya ve Portekiz kralları ülkelerindeki yerleşik Araplar”ı İberiye adasından dışarıya attıktan sonra yahudilerin de İberiye adasından atılmasına karar verdiklerinde engizisyon mahkemeleri tüm Avrupa'yı tehdit ederken yahudilerin büyük bir bölümü Kuzey Afrika'daki Arap topraklarına sığınmışlardı. 


Yahudilere karşı olan gayrı Sâmi fikirlerle ırkçı siyonist fikirlerin aynı anda yayılmaya başlamasının bir tesadüf olması mümkün görülmemektedir. Bu olayların en meşhuru belki de yahudilere karşı ayaklanmaya sebep olan “kan iftirası” olayıdır. Bu iftirayı müslüman ve hıristiyanları yahudilere karşı ayaklandırmak, onlarla savaştırmak, onlara işkence yapılmasını ve onların vatanlarından sürülmelerini temin için siyonist plandan başka bir çözümü olmayan bir yahudi sorunu oluşturulsun diye emperyalistler nakletmekteydi. Bu emperyalistler tarafından sömürülen en mühim olayın Şam'da meydana gelen bir olay olduğu rivayet edilmektedir. 1840 yılı sonunda meydana gelen bu olayda bazı yahudiler kanını âyinlerinde kullanmak üzere öldürmek için bir rahibi kaçırmakla itham edilmiştir. Bu kan iftirası yahudilerin diğer din mensuplarının özellikle de hıristiyanların kanlarını dini merasimlerinde kullanmak için akıtmakla itham edilip, Ortaçağ Avrupası'nda çeşitli bölgelerde yahudilere işkence yapılmasını mazur gösteren bir iftiradır. 


Muntafyory, sultanla bir karşılaşmasında Osmanlı İmparatorluğu”nun her tarafında dini inançlarının korunması konusunda yahudileri koruyan bir ferman çıkarmaya muvaffak 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olmuştu. Bu fermanda da açıklandığı gibi bu güven sağlandıktan sonra yahudi din kitaplarında böyle bir “kan içme” durumunun bulunmadığı görüldü. Daha sonra da bu iftiranın şehirdeki Fransız misyonerler tarafından uydurulmuş olduğu 


anlaşıldı. 


19. yüzyılın ikinci yarısında özellikle de 1840 yılında Mehmed Alı Paşa kovulup yerine Osmanlılar tekrar dönünce Batılı devletlerin Filistin”e karşı ihtimamı arttı. Bu ihtimam 1833 
ile 1914 yılları arasında çeşitli hiristiyan gruplarca bina edilen ve küçümsenemeyecek derecede artış gösteren kilise, manastır ve özellikle de Kudüs”te açılan konsolosluklarda kendisini göstermekteydi. 1838 yılında Filistin'de Britanya konsolosluğu açıldı. Yahudilerin himaye edilmesi de bu konsolosluğun görevleri arasındaydı ve haddizatında buradaki konsolosluğun uzun süreden beri yaptığı da buydu. Bizzat Britanya konsolosluğunun kendisine ait vesikalar da ispat etmektedir ki “yahudilerin himaye edilmesi” düşüncesi, Britanya”nın Osmanlıların iç işlerine müdahale edebilmek amacıyla, Filistin”de koruma altına alacağı bir topluluk oluşturabilmesine bir vesile ve bir vasıta olmuştu. Hatta Britanya konsolosluğunun Osmanlı hükümetine yahudilerin uğradıkları zulümlerin idareye konsolosluk aracılığıyla takdim edilmesine muvafakat etmesini teklif ettiğini fakat bu teklifin reddedildiğini de görmekteyiz. Fakat daha sonra Britanya konsolosluğu bazı yahudiler, özellikle de asıl devletlerin himayesini yitirmiş olan yahudiler tarafından arzedilen himaye taleplerine suhuletle cevap verdiği süre içerisinde her durumu değerlendirerek Filistin”de Britanya'ya bağlı bir halk oluşturmaya muvaffak oldu. 


Siyonist plan tatbik sahasına konulduğu için bu konuda Britanya'nın hareketli bir çalışma yapması kaçılmaz bir hal almıştı. 
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Britanya Filistin'e göç eden yahudilere hâkim olamaz ve onları koruyamazsa bu plan sonuca ulaşamayacaktı. Osmanlı İmparatorluğu yıkılınca da siyonist planın ikinci merhalesine geçilecekti. 


Osmanlı saltanatıyla Mısır valisi arasında geçen olayların cereyan ettiği 1838-1841 yılları arasında Britanya Hariciye nâzırı Lort Palmerston, Britanya'nın İstanbul”daki sefiri Lort Ponsenby”e ardarda gönderdiği müzekkerelerde, Osmanlı sultanına, yahudilerin Filistin'e göç etmeleri ve oraya yerleşmelerine izin vermesini teklif etmesini ve ona yahudilerin nüfuzlu, güçlü ve servet sahibi olduklarını, Filistin'e gelirken beraberlerinde getirecekleri büyük servetten Osmanlı Devletinin istifade edeceğini, Mehmed Ali Paşa ya da onun halefi- nin gelecekte tatbik sahasına koymayı düşünecekleri fikirleri önünde yahudilerin bir insan duvarı oluşturacağını, sultanın yahudilerin Filistin'e göç etmelerine izin veren bir ferman çıkarması halinde, bunun Avrupa'da yaşayan yahudiler arasında sultan tarafından yahudilere verilmiş bir ödül olarak değerlendirileceğini, böylece birçok devlet içerisinde kendisine yararlı dostlar oluşacağını, sonuçta da sultan ile Mehmed Ali Paşa arasındaki çekişmenin güzel bir şekilde sona ereceğini söylemesini istemekteydi. Belmirston tarafından Britanya'nın İstanbul”daki sefirine yazılan ve 1840 ve 1841 yılları arasında aralıksız olarak devam eden bu mektuplar, aynı zamanda Osmanlı yahudilerinin resmi görüşünün ana temelini de oluşturmuştur. Palmerston 1839'da kendi devletine bağlı yahudileri özel olarak himaye etmek için bir konsolos yardımcısı tarafından yönetilen ilk Britanya konsolosluğunu tesis eden kimsedir. Palmerston yahudilerin Filistin'e yerleşmesinden Britanya'nın sorumlu olduğunu ifade ettiği 28 Şubat 1841 tarihli mektubunda, yahudiler konusunda Lort Ponsenby”i cesaretlendirerek bu mektuplara son verdi. 
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Onun Filistin”deki yahudiler konusunda yaptığı çalışmalar zikre değer bir sonuçla neticelendi. Montefiore 1855 yılında Filistin'i dördüncü defa ziyaret etikten sonra sultanla ikinci defa bir araya gelmek üzere İstanbul”a gitti. Bu gidişinde de şehrin (Filistin) surlarının dışında bir hastane kurmak üzere bir arazi satın alma izni veren bir ferman elde etti. Lakin sur içerisinde yaşayan yahudilerin çok sıkışık durumda oldukları gerekçesiyle yahudilerin ileri gelenlerinin buraya hastane yapma yerine halkın yerleştirilmesi şeklindeki tavsiyelerine binaen Montefiore buraya hastane yapmaktan vazgeçerek 
1859 yılında buraya halkın yerleştirileceği müjdesini verdi. 
Osmanlı idaresi Montefiore verilen fermana muhalif olduğu gerekçesiyle yahudilerin yerleşim işini durdurunca Britanya”- nın Kudüs”teki konsolosu İstanbul”daki sefiri aracılığıyla duruma müdahale etti. Bunun üzerine söz konusu yere yerleşim izini veren yeni bir emir çıktı. İşte bu girişimiyle Montefiore bilmeden Filistin'de ve hatta bizzat Küdüs”te yahudilerin yerleştiği ilk mahallenin temellerini atmış oldu ki bu mahalle sonradan “Yemin Muşa” ismiyle anıldı. Bu mahalle sur dışında kurulacak olan yahudi yerleşim merkezinin çekirdeğini teşkil edecekti. Britanya konsolosunun işe bu şekilde müdahale etmesi ileride de buna benzer işlere aynı şekilde müdahale etmenin önünü açtığı gibi aynı zamanda Filistin”de siyonizmin desteklenmesinde Britanya”nın oynayacağı role de işaret etmekteydi. 1892 senesine kadar yahudilerin sur dışında kurdukları mahalle sayısı sekizi bulmuştu. Bunlardan bir kısmı Montefiore ödülünü kuran Mihail Binesin başında bulunduğu Muşa Anısı isimli mali yardım sandığı tarafından kuruldu. 


Osmanlı Devleti'nin zaafı arttıkça emperyalist devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahalelerini artıracak imtiyazlar elde etme istekleri de artıyordu. 
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Koruma nizamı Osmanlı Devleti”nin vatandaşı olan yahudi ve hıristiyanlardan birçoğunun bile imparatorluğun çeşitli yerlerindeki yabancı konsolosluklar aracılığıyla ecnebi vatandaşlar durumuna getirilecek tarzda genişletildi. Tabii, bunlar Osmanlı yönetiminin idari ve hukuki yetkilerini elden kaçırıp bu yetkilerin ecnebi konsoloslukların eline geçmesinden ve bu yetkilerin devletin iç işlerine müdahale hakkı vermeye imkân sağlamasından sonra oluştu. Yönetim, 1735'te Fransa, 1830”da da İngiltere, Hollanda, Sırbistan, Rusya, Almanya ve Birleşik Devletler”e himaye imtiyazı vermişti. 


Aynı şekilde 1842'de açılan Alman konsolosluğu da sunulan belgelerin sıhhatine bakmaksızın isteyen her Alman yahudiye himaye güvencesi veriyordu. Bu şekilde aslen Alman olmayan birçok yahudiye de himaye güvencesi verilmişti. Diğer Avrupa devletleri de Britanya ve Almanya gibi hareket ettiler. Bu çalışmalarla yabancı devletlerin himayesine giren yahudilerin sayısı 1850'nin ortalarında 5000 kişiye ulaştı. Bu tarihte Filistin'de bulunan yahudilerin yarısını bunlar oluşturmaktaydı. Bunlardan 3000 kişi Sırbistan, 1000 kişi Britanya ve 1000 kişi ise Almanya, Rusya, Hollanda ve Birleşik Devletler”in himayesinde bulunmaktaydı. Diğer taraftan Osmanlı Devleti'nin zaman zaman yasaklamasına ve özel kanunlar çıkarmasına rağmen Kudüs'ün dışında, Filistin'in diğer yerlerindeki konsolosluklar ve şubeleri, yahudilere büyük hizmet vererek onların orada kökleşmelerine yardımcı oldular. Hatta öyle oldu ki bir ecnebi konsolosluğunun himayesi olmadan bir yahudinin devletin emirlerine itaat etmesini düşünmek bile imkânsız hale geldi. 


1840 yılından sonra Britanya, Fransa, Sırbistan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yahudiler Osmanlı İmparatorluğu ve ona bağlı yerlerdeki yahudileri bağımsızlık elde etmeye 


SULTAN II. ABDULHAMİD vE FİLİSTİN , 97 


yönlendirdiler. Bu arzular Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti”nin iç işlerinde işgal etmeye başladıkları özel konumun tabii bir sonucuydu. Britanya koruma örtüsünü Filistin'deki yahudilerin üzerine atarak teşkilatlanmaya başlamıştı. Ruslar”ın himayesinde bulunan Rus asıllı yahudi yerleşimcilerin 1847-1849 yılları arasında anlaşma ile Britanya'nın himayesine devredilmesi de bu cümledendir. 


Palmerston, Lort Shaftesbury'nin nüfuz ve etkisiyle Filistin deki tüm yahudilerin korunması hakkındaki kararı 1839 
yılında aldırdı. 


Bölgede Batılı etkili gücün değişmesi, yahudilerin durumunu cevaplanması gereken yeni sorular oluşturacak şekilde değiştirdi. Yahudi yerleşik halk arasında Batılılar?'ın nüfuzunu oldukça yükseltti. Bu bakımdan Filistin'deki yahudilerin sayısı 1856 yılında 10.600 iken 1876'da yani yirmi yıl içerisinde 13.960 kişiye yükseldi. Halbro'nun da gözlemlediği gibi, “Bu yükselişin ülkenin bütününü birden kapsayarak iktisadi ve diğer sosyal unsurların, iyileşmenin nispetini ifade etmesı mümkün değildir. Bu, şu gerçekleri göstermektedir. 1840 
yılından itibaren Kudüs'te bulunan Avrupa devletlerinin konsoloslukları, İstanbul'daki sefirleriyle birlikte kasıtlı olarak Osmanlı tebaası olmayıp mukaddes topraklara gerek hacı için ve gerekse de yerleşmek üzere gelen yahudilerin himaye edilmesi hakkının artırılmasına çalıştılar.” 


Emperyalistler, Osmanlı kamuoyu ve diğer yahudiler tarafından sezilmesin diye siyonizm çalışmalarının bazı siyonist yahudiler tarafından yürütülmesine özel dikkat gösteriyorlardı. 


Filistin'e göç eden Alman yahudi öncülerinin çalışmaları 
1860 yılında başladı. Bu çalışmalara Almanya'nın Vertenburg 
bölgesinden Hofman isimli bir kimse öncülük etmekteydi. 
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Hofman, dini bir çağrıyla insanları davet ediyordu. “Tanbl” ya da “Kudüs-i Şerifi Sevenler” ismiyle bir de cemiyet kurmuştu. Bu cemiyet çalışmalarından önce Hofman, “Hatriç” isimli diğer bir yahudiyle birlikte Sultan Abdülazız”e bir mektup yazarak ondan göçmen yahudilerin mukaddes beldede kalabilecekleri bir imarethane kurulmasına izin verilmesini isteti. Kendilerine bu izin verildi. Bunun üzerine Hofman ve Hetriç hemen Alman yahudilerinin Hayfa ve Suriye'nin diğer bölgelerine yerleşmelerini temin için geniş imkönlar hazırlama çalışmalarına başladılar. 1869 yılında Vertenburg kafileleri Hayfa”da yerleşmek üzere Filistin topraklarına ilk defa ayakbastı. Hayfa”ya 3-4 saat mesafedeki Sarona köyünü kuran Alman yahudileri, Yafa ve Kudüs”te de toprak satın almak üzere harekete geçti. Göçmenlerin ihtiyaçlarının, özellikle de Hayfa”da büyük bir kısmı karşılandı ve onlar için Yelhame ve Hamidiye köyleri inşa edildi. Göç ve yerleşme işlemlerinde bulundukları her yerde yahudi milletini cehalet ve dağılma- dan kurtarmak ve menfaatlerini korumak üzere 1860 yılında Fransa'da altı Fransız yahudi tarafından kurulan “Dünya Filistin Alyansı Yıldızı” isimli teşkilatın etkisi açıkça görülmektedir. “Alyans”, Fransızca'nın yanında İbrânice'nin de öğretilmesi için büyük bir çaba sarfetmiş, göç edecek yahudiler için istikbal temininde çekirdek teşkil edecek bir mahalle kurulması için arazi satın almasının yollarını araştırmak üzere de Filistin'e görevliler göndermişti. İsrail Alyansı”nın başkanı olan Fransız meclisi üyesi Adolf Krimiy”ye 1868 yılında Osmanlı Sultanı Abdülaziz”den Yafa”ya yakın bir yerde ziraat okulu kurmak üzere 2600 dönüm arazinin on dokuz yıllığına kiraya verilmesi iznini koparmaya muvaffak oldu. Okulun binası, Baron Edmond Rothscdhild'ın yardımıyla 1870 yılında tamamlandı. Bu okul bir Fransız yahudisi olan ticaret ve inşaat yatırımcısı Şarl Netr”in ismi ya da Mektep el-İsrail, Emel el-İsrail ismiyle bilinir. 
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Bu erken siyonist çalışmalara karşı Filistin Arapları”nın tepkisi bir karşı koyma şeklinde tezahür etmiştir. Yahudilerin Filistin”e göç etmesi Araplar”da yahudilerin oraya yerleşecekleri korkusu doğurdu. Bu konudaki ilk erken işareti e/- Cevanil el-Lübnaniyye isimli dergi 1868 yılında çıkan 356/8. 
sayısında verdi. Bu derginin yazarı Paris'teki İsrail cemiyetinin (Alyans) bir üyesinin Kudüs'e geldiğinden bahisle şunları söylemektedir: “Bu cemiyetin gayesi yahudi çocuklarına bahçecilik ve Ziraatçılığı öğretmek üzere mukaddes topraklarda tarla ve bahçeler satın almaktır.” Yazar, “Devlet-i Aliyye dikkat etmeli, bu konuda tedbir almalıdır. Aksi takdirde yahudiler bizim kendilerini Arap yarımadasından sürdüğümüz gibi bizi bu topraklardan sürmek için çok beklemeyecektir” diyerek Devlet-i Aliyye'nin dikkatini çekmekteydi. 


1878 yılında Bitah Tekfa mahallesi kurulunca Rauf Paşa 
yahudiler arasında Filistin'e geri dönme rüyasının yayıldığını görerek Alman ve Rus konsolosluklarını ikaz etti ve buna karşı yapacağının bu rüyayı yok etmek ve Araplar'ın Filistin'e göçlerini arttırmak olduğunu açıkladı. 


1882'de yahudilerin ülkeye göç etmelerini yasaklayan kanunlar çıkmasına rağmen yahudilerin II, Abdülhamid'i ikna çalışmaları devam etti. Birçoğu göç kanunlarını değiştirmek için İstanbul'a yöneldi. Bu gayeyle İstanbul'a gidenlerin başında Amerikan sefirinin aracılığını isteyen Oliyfont gelmekteydi. Lakin bu girişimler Osmanlılar”ı, yahudilerin Filistin'e göç etmelerini yasaklayan kanunları tatbik etmekten vazgeçirmedi. Siyonist hareketten gittikçe daha çok şüphelenen sultan, Oliyfont'a Filistin hariç, Osmanlı topraklarının istedikleri yerinde yaşayabileceklerini, Osmanlı Devleti'nin zulme uğrayanlara, “Hoş geldiniz, merhaba” diyeceğini fakat Filistin'de din esasına dayalı bir yahudi ülkesi oluşturulmasına “merhaba” demeyeceğini anlattı. Osmanlı sultanının bu tavrından sarsılan Olyfont, onun aleyhinde propaganda yapmaya başladı. Sultan onu ülke dışına sürdü ve İstanbul'a girmesini yasakladı. Ancak bu siyonist, çalışmalarına devam etti. Bu defa da sultanı yahudilerin Filistin'e göçlerine izin vermeye ikna etmesi için Amerikalı Straus”u araya koydu. Lakin sultan, yahudilerin Filistin”e yerleşmelerinin hiçbir zaman mümkün olmayacağını ona da açık bir şekilde söyledi. 


Çar hükümeti 1882 yılı ve sonrasında bir taraftan Rus halkını yahudileri öldürmeye teşvik ederken diğer taraftan yahudileri Filistin”e yöneltmek üzere Rusya dışına çıkmalarını temin kastıyla siyonist cemiyetler kurulmasını teşvik ediyordu. 
Bu çağrı ve yönlendirme diğer bütün emperyalist devletler tarafından da yapılmaktaydı. Bu konuyla ilgili olarak Rusya”- da kurulan ilk cemiyet “Siyonu Sevenler Cemiyeti”dir. Bu cemiyet yahudilerin Filistin'e göçlerinin planlanmasında büyük rol oynamıştır. 1882-1884 yılları arasında çeşitli zirai yerleşim merkezlerinin kurulmasında da bu cemiyetin birinci derecede rolü vardır. Cemiyet 1882”de Filistin”e yerleşme izni alabilmek için Odesa”daki Osmanlı konsolosluğuna müracaat etmiş fakat Osmanlı konsolosluğundan bu isteği reddetmesini ve Osmanlı Devleti topraklarına göç etmek isteyen yahudilerin Filistin”de sürekli kalmayacakları konusunda uyarmasını fakat bunun Osmanlı Devleti”nin diğer bölgelerine göç etme ve oralarda diledikleri kadar kalabilme müsamahasına engel teşkil etmeyeceğini ve hatta imparatorluk içerisindeki kanunları kabullenmeleri halinde Osmanlı tebaası olabileceklerini bildirmesini istedi. 

Osmanlı Devleti ve özellikle de Sultan II. Abdülhamid emperyalist plana vâkıf olmak istiyordu. Britanya'nın Kudüs”teki konsolosu Belch, Kasım 1907'de İstanbul'daki sefir Sir N. R. O”Connor”e yazdığı mektubunda açıkladığı gibi, 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“Yahudilerin göçü ve yerleşmeleri konusundaki Osmanlılar”ın endişesi eskiden beri mevcuttu.” Konsolos bu mektubunda Osmanlılar”ın yahudilere dikkat etmeleri hakkındaki tavırlarını açıkladıktan sonra şunları ilave etmektedir: “1881-82 yıllarında yahudiler Rusya”dan işkence ve zulme uğrayarak sürülünce Filistin”e yerleşmeleri daha önce buraya yerleşmiş olan yahudiler nazarında herhangi bir önem taşımıyordu. Fakat 1882'den itibaren göçün bir sel halini alması dikkat çekti. 
Yabancı yahudilerin ülkenin bir bölgesinde yerleşmesi tehlikesinin Türk hükümeti beş yıl sonra farkına vardı. Göçle ilgili ilk emirler 1887 yılında çıktı. Bu emirler çok az değişikliklerle, sürekli tekrarlanarak yahudilerin ülkede sadece hacı ve ziyaretçi olarak ve her ne şekilde olursa olsun Yafa”ya ulaşan her bir yahudiden 50 Türk lirası ve otuz bir gün içerisinde Filistin”i terkedeceğine dair taahhüt alınması hakkındaki emirler, Kudüs ve Yafa”daki idarecilere gönderildi.” 


Emperyalist devletler tarafından yahudilerin Filistin'e göç etmesi ve orada yerleştirilmesi hususunda yapılan çalışmalar yahudilere uygulanan katliamların artmasına paralel olarak arttı. Göçmenler ellerinde herhangi bir belge olmadan mukaddes topraklara geliyorlardı. Osmanlı Devleti'nin yabancı devletlere, kendi vatandaşlarını korumak için verdiği imtiyazlar ise imparatorluk içerisinde onlara devletin vatandaşlarından daha bol imkânlar sağlamaktaydı. 


Herzl yahudi asıllı Amerikan sefirini yahudilere bazı imtiyazlar sağlamak için Osmanlı Devleti nezdinde girişimlerde bulunmaya teşvik etti. Bu elçinin elde ettiği imtiyazlardan bazıları şunlardır: “Misyonerlerin Küçük Asya'da serbestçe dolaşabilmesi, Amerikalı hıristiyanlarla Amerikalı yahudiler arasında ayırım yapılmaması, yani Amerikalı yahudilere de Suriye ve Filistin'e seyahat izni verilmesi.” 
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Türkiye'nin Washington'daki sefiri Faruk Bey, Sultan Abdülhamid'e şu telgrafı çekti. “Ben çalışmalarımı tamamladım ve Amerikan Hariciye Nezâreti'yle misyonerlerin ve yahudilerin Suriye ve Filistin'e girmelerine izin verilmemesi konusunda anlaştık.” Artık sultana Amerikalı sefire bu anlaşmayı bildirmekten başka yapacak bir şey kalmıyordu. Straus Amerikan Hariciye Nezöreti”nden Faruk Bey'in sultana yolladığı telgrafta belirttiklerinin açıklanmasını istedi. Amerika Hariciye Nezâreti bunu yalanladı. Straus, Amerika Hariciye Nezâreti'nin bu açıklamasını sultana bildirerek Faruk Bey'in görevden alınmasını istedi. Ancak Sultan Abdülhamid gülümseyerek Straus'a, “Faruk'un bizim yanımızdaki değeri, çocuklarımızdan biri gibi çok büyüktür. O terbiyesi gereği daima bize itaat eder” dedi. Bunun üzerine Straus üzüntülü bir şekilde çıktı ve gitti. 


Bütün çalışma ve imtiyazlar boşa gitmişti. Sultanın bu tutumu, doğru olup olmadığına bakmaksızın Faruk Bey'den gelen telgrafa muvafakat ettiği anlamına geliyordu. Belki de Amerika'yla Osmanlı Devleti arasındaki ilişkileri artıracak 
olan imtiyazlardan hükümetini kurtarmak ve Straus”un 1899 
yılında İstanbul”u terketmesini temin için bu telgrafı göndermesi Faruk Bey'e sultan tarafından gizlice emredilmişti. 


Yine de Amerikalılar”ın bu konulardaki çalışmaları sürekli olarak devam etti. Siyonist planın tatbiki hususunda Amerika da diğer emperyalist devletlerden geri kalmıyordu. 


1882 yılında Kudüs'teki Amerikan konsolosluğunda çalışmak üzere gönderilen Papaz Samuel bu alanda büyük bir gayretle çalışmaya başladı. Dini görevi yanında bölgedeki durumu gözlemlemek ve bu konuda ihtisas yapmak işini de üstlenmişti. Bu papaz Kudüs Amerikan Konsolosluğu'nda yaklaşık olarak otuz yıl çalıştı. Yahudi göçünün hedefleri ve siyonist 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hareket hakkındaki birikimleriyle tanınmaktaydı. Bu ihtisası ve siyaset alanındaki yeterliliği göz önüne alınarak, 1891 
yılında konsolos Heylemy'in yerine Kudüs konsolosu oldu. 
Slamiyol, şunları söyler: “Yahudi göçü önüne Türkler'in koyduğu hiçbir engel sonuç vermedi ve bu büyük akım önünde duramadı. Ülkeye gelerek yerleşen yahudilerin sayısı her yıl 
7000 civarında artmaktaydı. Türk devleti ise bu sayıyı sadece 
4000 olarak bilmekteydi. Çünkü Türkler'in yaptığı tespit sadece Yafa yoluyla gelenleri kapsamaktaydı. Halbuki yahudiler bundan başka da kaçış yollarını bilmekte ve yöneticileri elde ederek Beyrut ve başka yerlerden de gizlice ülkeye girmekteydiler. Ülkeye bu şekilde gizli olarak sokma ve bura- dan arazi satın alma işlerinin başarıya ulaşmasında İngiltere etkili olmuştur. 1881 yılından beri İstanbul?da bulunan Amerikalı sefir Straus da yahudidir. Ondan sonraki sefir Salamon Hirch de aynı şekilde yahudidir. Hirch yahudilerin mukaddes toprakları ziyaret etme sürelerinin bir aydan üç aya çıkarılması için Osmanlı hükümetinin ileri gelen sorumlularından Sait Paşa'ya tavassutta bulunmuş ve ayrıca da gayri kanuni yollardan Filistin'e girmekle itham edildikleri için hapsedilen 
400 yahudi göçmenin serbest bırakılmasını temin maksadıyla 
mahalli yöneticiler nezdinde girişimde bulunmak üzere Yafa'ya gitmişti. 


Maalesef sunulan rüşvet ve takdim edilen hediyeleri alarak planlarını tatbik etmek isteyen emperyalistlere yardım eden Türk görevliler her zaman bulunabiliyordu. Söylenmesi gerekir ki Filistin'deki mahalli Osmanlı idaresi yöneticileri Osmanlı Devleti ve sultan hilafına hareketle kanunlar üzerinde ufak tefek hileler yapıp yahudilerin Filistin'e girişleri- ni kolaylaştırmak üzere ecnebi konsolosluklar ve yahudilerle işbirliği yaparak gelenlerin isimlerini ziyaretçi defterine kaydetmiyorlardı. İşte yahudi göçü böyle görevlilere rüşvet 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vermek ve Alman, İngiliz ve Amerikan konsolosluklarıyla işbirliği yaparak devam etti. Özellikle de Amerikan konsolosluğu ile... Oysa ABD 1882 yılında yahudilerin kendi ülkesine göçünü sınırlandırmıştı. 


İşte II. Abdülhamid'in tahtan indirilmesinden sonraki dönemlere kadar hatta ondan sonra da İttihatçılar”ın iktidarı ele geçirmelerinin arkasından diğer devletlerin Osmanlı Devleti- 
”nin iç işlerine müdahalesinin artmasıyla emperyalist devletlerin faydalandığı “himaye” nizamı böylece devam etti. Fakat yahudi siyonistler açığa çıkıp yeni yöneticiler de siyonist ve masonlarla iş birliği yapmanın kendilerini hangi tehlikelere sürükleyeceğinin farkına varınca yahudilere karşı tutumlarını değiştirmeye niyetlendiler. Bu arada savaş patladı (1. Dünya Savaşı). Türkiye aralarında göçmen yahudilerin de bulunduğu ecnebi himayesi imtiyazlarını lağvetti. Rus vatandaşı yahudileri düşman bir devletin vatandaşları olarak kabul edip 30.000 yahudiyi Filistin'den çıkmaya zorladı. Böylece harbin başlangıcında 85.000 olan Filistin'deki yahudi sayısı harbin sonunda 55.000”e düştü. 


Cemal Paşa”nın Suriye”deki uygulamalarıyla yahudiler sürgün siyasetinden nasiplerine Filistin'de de ulaştılar. Osmanlı idaresi, ülkedeki her türlü siyonist çalışmayı engellemeye başladı ve genel olarak bütün siyonist teşkilatlarının dağıtılmasını emretti. Cemal Paşa aralarında David Gurion ve İshak b. Zefi'nin de bulunduğu çok sayıdaki siyonist lideri Filistin'den sürdü. Aynı şekilde Osmanlı idaresi Britanya hesabına Filistinli yahudiler arasında faaliyet gösteren “Neily” isimli casusluk teşkilatını ortaya çıkarınca 1917 yılında yahudilere karşı uygulanan baskı daha da arttı. Bunun sonucu olarak da bazı Türk idareciler, yahudi yerleşimcilerin oturduğu mahallelerin etrafını surla çevirip onlarla şehrin ana merkezinin arasını açmaya, birçoğunu tutuklamaya, casusluk teşkilatının önderlerini idam etmeye karar verdiler. Türkler arasında bulunup da Britanya'nın Filistin'in güneyindeki Sina”da hücuma kalkmasına sevinen yahudilere karşı şiddetli baskılar yapıldı. Ama bütün bunların olayların akışına herhangi bir etkisi olmadı. Türkiye ve müttefiki Almanya'nın hezimeti ve diğer müttefik devletlerin galibiyetleri tasdik edildikten sonra Siyonist plan tam anlamıyla uygulamaya konuldu. Söz konusu olması gereken de işte bunlardır. 


“Şu İttihatçılar Filistin”de yahudilere ait ırki bir vatan kurulmasını tasdik etmem için çok ısrarda bulundular. Onların bu ısrarlarına rağmen bu teklifi katiyen kabul etmedim.” 


Sultan Abdülhamid 


“Biliyor musun Cemal! 


Biz, Sultan Abdülhamid'i tanıya- 


1? 


madık ve siyonistlere alet olduk 


Enver Paşa 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ZİR 
OSMANLI DEVLETİ”NDE 
IRKÇILIK HAREKETLERİ 


Giriş 

Batılı emperyalistlerin planları içerisinde, özellikle de Batılı milletlerin medeniyet yolunda büyük mesafeler katetmesinden sonra Osmanlı Devleti içerisindeki muhtelif ırklara mensup milletler arasında bağımsızlık, yükselme, Batılı milletler seviyesine çıkma bahanesiyle ırkçılık hareketleri teşmil edilerek desteklenmiştir. 


Eğitimini Avrupa'da yapmış ya da Osmanlı topraklarındaki misyoner kolej ya da fakültelerinde okumuş çeşitli milletlere mensup çok sayıda Osmanlı vatandaşı vardı. Bu kişiler Osmanlı Devleti'nden hürriyet ve demokrasiye doğru ileri adımlar atmasını istemek üzere Avrupa'nın bağımsızlık fikirlerini mensup oldukları milletler arasında yaymaya başladılar. 
Emperyalist devletler planları gereği sömürmek için bu kişilerle çok sıkı fikri, kültürel ve hatta siyasi ilişkiler içerisinde bulunmaktaydı. İşte kendi milletinin medeniyet yolunda ilerlemesini gerçekleştirmek emelinde olan Türk, Arap ya da Bulgar ırkçılık hareketleri böyle doğdu. Bu hareketlerin başlatılmasındaki diğer bir emperyalist hedef ise Osmanlı Devleti”nin içten bozulmasını sağlamaktı. Ondan sonra da Osmanlı Devleti emperyalistler tarafından paylaşılacaktı. Bu da fiilen meydana geldi. 


Osmanlı Devleti, Osmanlı Türkleri'nin çeşitli milletlere mensup yönetici ve görevlilerle birlikte yönettiği muhtelif kavim ve milletlerin bir araya gelmesiyle oluşmuştu. Bu devlete hâkim olan inanç İslâm inancıydı. 


Osmanlı sultanını tüm müslümanların halifesi ve önderi olarak gören müslüman milletler bu inancın bayrağı altında toplanırken gayrı müslimler ise kendilerinin bir yabancı devletin hükmü altında olduğu düşüncesindeydi. 


19. yüzyılda devletin bünyesinde bozulma başladı ve ülkenin her tarafına yayıldı. Bu bozulma çeşitli sebeplere dayanmaktaydı. 


En önemlisi saltanat ve yönetime gelen sultanların zevklerine, hevâ ve heveslerine verdikleri önem kadar halkın işlerine önem vermemeleridir. İşte bundan dolayıdır ki Avrupa devletlerinin ilmi, iktisadi ve askeri alanlarda büyük mesafeler katettikleri bir zamanda cehalet, uyuşukluk, fesat (bozulma) ve rüşvet, devletin her kademesinde yaygın hale geldi. 
Bunun sonucunda da Osmanlı Devleti'nin bünyesindeki milletlerin çoğu hayret ve hayran bir şekilde gözlerini Avrupa- 
'nın medeni sahada ulaştığı ilerlemeye dikti ve bu gelişimi Batı'daki dinsiz yaşantının bir sonucu olarak yorumladı. 


Osmanlı toplumu içerisindeki yeni nesil, Batı'nın çeşitli milletlere mensup öğrencileri kabul eden okul ve üniversitelerine yöneldi. Haliyle buralarda kendi yandaşlarının Osmanlı medreselerinde aldıkları eğitimin özüyle uyuşmayan Avrupa eğitimi aldılar. 


Öğretimini Avrupa başkentlerinde ya da Türkiye”deki Avrupa misyoner okullarında yapan bu nesil, aldıkları kültür ve eğitimin gereği dini değerleri küçümseyerek kendi din adamlarından nefret edip onları hakir görerek ve Batı medeniyetini kutsayarak büyüdü. Bunlarda Batılı hayat felsefesini kritik ederek oradaki zayıf noktaları, ifrat ve tefritleri tespit edecek ve buralarda elde ettiği kazanımların İslâm âleminin lideri olan Türkiye'ye sağlayacağı yararları bilecek, Türkiye'nin yapısına, tarihine, İslâm toplumundaki merkezi durumuna, dünyadaki yerine uygun düşüp düşmeyeceğini anlayacak derin ve büyük akıl yoktu. Bunların çoğu asker ve öğretmendiler ve kültür seviyeleri geniş, derin ve müstakil değildi. Ya da bunlar yaşadıkları özel hayatla birlikte muhazafakar bilginlerde gördükleri tembellik, korkaklık, donukluk, düşünce kısırlığı, müslüman nesiller ve onların önderlerinde gördükleri “yapmadığını söylemek, yasakladığını kendisi yapmak” şeklindeki münafık tavırlar ile ülkede gördükleri gerilik ve zâfiyetin kendilerini her mevcut ve her eskiye karşı ayaklanmaya ve Türkiye'yi “Batılılaşma sağırlığına” tâbi tutmaya sevkettiği kişilerdi. 

Eğitimlerini Batı'da ya da bu devletlere bağlı okullar- da görmüş olan bu kimselerin fikirlerini kendi ırkdaşlarının çocuklarına ve arkadaşlarına intikal ettirmeleri, bu fikirlerle içinde yaşadıkları kapalı toplumu etkilemek için olanca güçleriyle çalışmaları gayet tabiiydi. Bu harekette emperyalist devletlerin menfaatleri, topraklarının dörtte birine yayılmış olan geri kalmışlıktan Osmanlı Devleti'ni kurtarma konusunda çoğunluğu samimi olan bu gençlerin arzu ve istekleriyle örtüştü. 
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İşte Türk ve Arap milletinin yaşadığı Osmanlı Devleti”- nin çeşitli bölgelerindeki ırkçılık hareketleri böyle oluşmaya başladı. 


Avrupalılar Sultan Abdülhamid'in Osmanlı Devleti'ni 1slah etme çalışmaları konusunda sahip olduğu özelliklerin seleflerine benzemediğini gördüler. Abdülhamid başlangıçta gerek kendi ülkesinde ve gerekse de dışarıda güzel bir intiba bırakmıştı. Ecnebi gözlemciler yeni sultanı övme konusunda aşağı yukarı ittifak halinde oldukları gibi birkaç yıl halkın arasında da yönetimine karşı herhangi bir muhalefet çıkmadı. 
Bu dönemde Disraelly Salisbörüye şunları yazıyordu: “Gerçekten yeni sultana büyük ümitler bağlanıyor. Yoksa Muhteşem Süleyman mı olacak?” Hatta 19. yüzyılın ikinci yarısında kendisinden şöyle bahsediliyordu: “Emsalsiz ciddiyeti, benzersiz iktisadı, önceden belirlenmiş hedefleri, cesareti, halkının hürmetini ve başkentini ziyaret eden yabancıların takdiri- ni kazandırmıştır.” 


Milliyetçilik hareketinin başlangıcında Türkiye'deki gayri müslim cemaat ve gruplar hüner ve maharet sahibiydiler. 
Bunların bazıları (özellikle de siyasi ve askeri alanlarda gizli milliyetçi cemiyetler kurma çalışmaları başladığında) yabancılarla birlikte hareket etmeye başladı. 


Bu cemiyetlerin en önemlilerinden bir tanesi eldeki bilgilere göre gayri müslim ve gayri Türk olanlar tarafından kurulan “İttihat ve Terakki Cemiyeti”dir. Paris ve Cenevre'de teşkilatlanan bu cemiyet yöneticilerinin büyük bir bölümü ya yahudi ya da Arnavut kökenlidir. 


SULTAN II. ABDULHAMİD ve FİLİSTİN . 111 


1. Türk Milliyetçiliği (Jön Türkler) 
Hareketinde Mason Ve Dönmelerin Rolü 


Bu teşkilatın kuruluşunda gerek kurucular ve gerekse de yöneticiler arasında tek bir tane bile halis Türk yoktu. Enver Paşa Belçikalı bir kimsenin oğluydu. Cavit, dönme diye bilinen yahudilerdendir. Karasu, Selanik'te oturan İspanyol yahudilerindendi. Talat Paşa ise görünüşte müslüman olmuş Çingene asıllı bir Bulgar”dı. Ahmed Rıza'ya gelince, İttihat ve Terakki'nin bir dönemdeki liderlerindendir. Babası Çerkez, annesi Macar”dır. Yine Nesim Ruso ve Nesim Mazalyah isimli iki yahudi de Jön Türk teşkilatının kurucu ve faal elamanlarındandı. Ayrıca bu hareketin liderlerinin galip çoğunluğunun yahudi olduğu da bilinmektedir. 


İngiliz kaynaklarının İttihat ve Terakki yöneticilerinden biri, diye söz ettiği İspanyol asıllı bir yahudi olan Emanuel Karasu, Jön Türkler hareketinin ilk iştirakçilerindendir. Bu kişi İtalya'nın kendisine verdiği mallar karşılığında Libya” - nın İtalya tarafından işgal edilmesinde büyük rol oynamıştır. 
Osmanlı Devleti'ne karşı yaptığı ihaneti dolayısıyla İtalya'ya kaçmış ve ölünceye kadar İtalyan vatandaşı olarak Terisa”da yaşamıştır. Osmanlı Devleti'nde bulunduğu esnada Makedonya mahfiline bağlı Risorta masonlarının üstad-ı azamıydı. 
Karasu ayrıca, Jön Türk hareketi üyelerinin mason locaların- da toplanma fikrini ortaya atan kişidir (London Times Gazetesi, 8 Haziran 1934 sayısının “Karasu Mersiyesi”ne bkz.). 
Bürüksel”de çıkan haftalık Orient dergisinde uzun yıllar muhabirlik yapan Nikolaydis de Abdülhamid'i teyiden onların düşüncesinde Türk Müslümanlığı”nı zayıflatmak fikrinin de bulunduğunu delillerle ortaya koymaktaydı. 


Daha sonra Karasu, İttihat ve Terakki üyeleri arasında ön plana çıktı. 1909*da Abdülhamid'e hal'edildiğini bildirme- 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ye giden heyet özalarından biri olan Karasu, aynı zamanda Meclis-i Mebusan üyesiydi. Parlamentodaki diğer yahudi üyeler her şeyden evvel Türk olduklarını göstermeye özenle dikkat ederlerdi. Bu Türk yahudilerinin geleneksel bir tutumuydu. Karasu”nun bu dönemde cebini doldurduğu da açıktır. 


İmparatorluğun İstanbul”daki askeri tıbbiye öğrencilerin- den bir grup açık hedefi II. Abdülhamid'i tahtan indirmek olan gizli bir cemiyet kurdu. Bu hareketin arkasında İbrahim Temo ya da bazen Ethem diye isimlendirilen Arnavut asıllı mason biri bulunmaktaydı. Bu kişi başlarında İshak Süküti, Çerkes Mehmed Reşit ve Abdullah Cevdet'in bulunduğu bir kısım öğrencilerle bir teşkilat kurmak üzere anlaştı. Bu teşkilat 1891 yılından itibaren faaliyetlerine önce Cenevre'de başladı, sonra da teşkilat Paris'e taşındı. Bunlar fikirlerini gizlice ve askeri bir üslupla yayıyorlardı. İshak Süküti ve Abdullah Cevdet teşkilata destek sağlamak ve Sultan Abdülhamid aleyhinde kamuoyu oluşturmak için Cenevre'de Osmanlı ismiyle bir dergi çıkardılar. 


Aslında İttihat ve Terakki ismiyle bilinen teşkilat Jön Türkler”in bir koludur. Plan gereği toplantılarını mason locaların- da yapmayı gelenek haline getiren bu cemiyet, ilk toplantısını İtalya mason locasında yaptı. Ecnebi sefirlikler sultana karşı yapılacak her türlü isyan hareketine karşı kapılarını açmıştı. 
İngiltere ve Fransa Abdülhamid'e karşı ayaklanan sığınmacıları koruyanların başında gelmekteydi. Bunlar sultanı tahttan indirmek isteyen isyancıların kendi ülkelerinin başkentlerinde açıkça faaliyet yapmalarına izin veriyordu. 


Birleşik Devletler Hariciye Nezâreti'nde üst düzey seviyede görev yapmış bir Amerikalı profesör olan Ernest A. 
Ranzor, bu gerçeği şu sözlerle teyit eder: “İstanbul'daki Askeri Tıbbiye okulunun birtakım öğrencileri 1889'da hedefi Osmanlı İmparatorluğu sultanı ve halife ya da İslâm'ın manevi reisi II. Abdülhamid'i azletmek olan bir ihtilal örgütü kurdular.” 


Sonra bu cemiyet dışarı taşarak Yafa ve Kudüs gibi yerlerde şubeler açtı. Cemiyetin üyeleri Beşinci Ordu mensubu subaylardı. Daha sonra bu bölgenin gelişmeye uygun olmadığına süratle karar verilerek çalışmalara çok uygun düşeceği için merkez Selanik”e taşındı. 


İki cemiyet arasında 27 Eylül 1907'de bir imtizaç meydana geldi. Aslında bu birleşmeye imtizaç demek de uygun düşmeyecektir. Zira bu cemiyetlerin birleşimi şu aşağıdaki vesikaların ifade ettiği şekilde gerçekleşmiştir. 


Merkezi Paris'te bulunan Osmanlı Terakki İttihat Cemiyeti”yle merkezi Selanik'te bulunan Yeni Osmanlılar Cemiyeti, Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti ismi altında birleşti. 


Bütün fikrini bir İslâm üniversitesi kurma hayali kaplayan Abdülhamid, Selanik çevresinde meydana çıkan bu yeni ırkçılık hareketiyle fazla ilgilenmekteydi. Türk asıllı müslümanların az bulunması dolayısıyla Ege denizi üzerindeki bu şehir, devlete karşı hareket edenlerce korunmuş sayılırdı. Üçüncü Ordu'ya mensup subaylarla nüfusunun üçte biri yahudi olan bu şehirde koruma altında bulunan mason locaları arasında gayet güçlü bir ittifak sağlanabilirdi. 


Sultana karşı olanların hareket ve teşkilatlanmasına yardım edenlerin en önemlisinin mason cemiyetleri olduğundan hiç şüphe yoktur. Çünkü bu cemiyetlerin gizli faaliyet yapmada geniş ihtisasları vardı. Aynı zamanda bu cemiyetler bir istihbarat teşkilatı gibi emperyalist devletler hesabına hizmet etmekteydiler. 
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Emperyalist devletlere tâbi olan siyonist yahudiler de bu devletlerin Sultan Abdülhamid'i düşürmek için çizdikleri plan kapsamında çalışmalarını yürütmekteydi. Ayrıca bunlar sultana karşı çalışan mason cemiyetleri ve milliyetçi hareketlerle ortak hareket eden unsurların en önemlisiydi. 


Sultanın tahtan indirilmesinde, dönmelerle birlikte masonlar da büyük rol oynamıştır. Ecnebi devletler ise hareketin yardımcısı durumundaydılar. Çünkü bu devletlerin hem Babiâli ve hem de Jön Türkler arasında büyük nüfuzları vardı. Masonluk uzun süreden beri Osmanlı topraklarında yayılmaya başlamıştı. Papaz Levi Şeyho, masonlar karşısında Türkiye'nin durumu hakkında şöyle der: “Türkiye, gizli cemiyet kurmak yasak olmasına rağmen 1748 yılından itibaren masonluğun yayılmaya başladığı ilk devletler arasında yer alır.” 


Planın yürütücüsü yahudiler, Osmanlı Devleti'ni yıkmak için aristokrat hıristiyanlardan birçoğunu mason localarına girmeye ikna ettiler. Bu hıristiyanlar bu konuda kendileriyle birlikte bu localara giren müslüman liderlere güvenmişlerdi. 
Buna rağmen Beyrut'ta çok az sayıda müslümanın masonlara katılması çoğunlukla bu tekliflere olumlu cevap vermediklerini göstermektedir. 1868-1869 yıllarında Beyrut, özellikle de Doğu Fransa ve İskoç Locaları”nın açılışına şahit oldu. 


Abdülhamid nizamını yıkmak için ister kasıtlı ister kasıtsız olarak bir araya gelmiş olan yahudilerle Jön Türkler arasındaki bu menfaat birliği nereye kadar sürecekti? Devlet düzeni değiştikten sonra Britanya'nın İstanbul'daki sefaretinin Hariciye Nezâreti'ne yazdığı mektuplar birçok gerçekle birlikte yahudilerin ve dönmelerin Selanik'teki Jön Türkler'in toplantılarında oynadıkları rolü ayrıntılı olarak açıklamaktadır. 
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Lasir, Lort Grey”e yolladığı 29 Mayıs 1910 tarihli mektubunda şunları söyler: “İtalyan masonlarıyla irtibatlı olan Selanikli mason avukat Emanuel Karasu, Türkiye”deki yeni idareye hissettirmeksizin yahudi nüfuzunu artırmak amacıyla subaylardan oluşan Jön Türkler'le birtakım sivilleri bir mason teşkilatı kurmaya ikna etti. Bu davranışıyla gayesinin zâhiren Abdülhamid'in casuslarını aldatmak olduğunu söylemekte ve kendi locasını onlara bir sığınak olarak takdim etmekteydi. 
Onlar böyle bir ecnebi evine girmekle istihbarat ajanlarına karşı bir koruma altına gireceklerdi. İşte böylece localar gizli bir şekilde Jön Türkler'e Abdülhamid düzenine karşı teşkilatlanma imkânı sağladı.” 


Lasir”in açıkladığı diğer gerçeklere ise Marilnig, 22 Ocak 
1909 tarihli mektubunda işaret etmekteydi. Garip bir şekilde açığa çıktı ki Selanik'teki hareketin birinci özelliği yahudi olmasıdır. Bağımsızlık, eşitlik, kardeşlik, (bunlar İttihatçı Türkler'in alametiydi) İtalyan masonlarının icadıdır. 


Lasir, Selanik'teki mason locasının başkanı Karasu'nun büyük bir cesaretle sultanı tahttan indirmek için başkente yürümenin kaçınılmaz olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğu hakkındaki söylentileri de nakletmektedir. İsyan ya da Redd-i Fiil Hareketi diye isimlendirilen bir hareketin başladığı Selanik”ten çıkıp başkente yönelen Dördüncü Fırka komutanı sonradan V. Mehmed'in muavinlerine başkan olan Kolonel Remzi Bey'di. 24 Nisan 1909 tarihinde Abdülhamid'e tahttan indirilme kararını tebliğ eden âzalardan biri de Karasu”ydu. 


Lasir, bunları dönme diye isimlendirir. Times gazetesinin 
12 Mayıs 1910 tarihli sayısının 5. sayfasında dönmeler hakkındaki makalede, bu cemaatin müntesiplerinin, kendisinin (Beklenen Mesih İsa) olduğunu iddia eden ve birçok kimseden destek bulan İzmirli yahudi Sabatay Sevi”ye bağlı olduklarına işaret edilir. Sultan bu şahsı idam ya da müslüman olma arasında tercih yapmakta serbest bırakmış, o da ikincisini, yani müslüman olmayı tercih etmiş, binlerce bağlısı da bu konuda kendisine tabi olmuştu. Bağlılarından bazıları bu tercihi yapanın gerçek Sabatay olmadığını, bu adamın gerçek Sabatay”ı koruyan başka biri olduğunu iddia ederken, başkaları onun gerçek Sabatay olduğunu ve bu davranışının tüm müslümanları dinlerinden döndürme şeklindeki büyük hedefini gerçekleştirmek yolunda bir aşama olduğu yorumu yaptılar. Türkler onun bazı yahudilerle birlikte Talmut okumaya devam ettiğini tespit edince onu 1976 yılında Arnavutluk”a sürdü. Sabatay inancı, zühiren Müslümanlığı kabul etmiş gibi görünen ve onun yoluna tâbi bir grup Selanikli yahudi arasında devam etti. Bunlar belirli bir yahudi geleneğini gizli olarak devam ettirme iddiasındaydılar. Arap neşriyatı, hali hazırdaki dönmeleri, hilekâr, mutaassıp, ahlâki değerlerden soyutlanmış, rahatsız edici, gizli emelleri olma yanında, ticaret ve büyük servet sahipleri diye nitelendirmektedir. 


140.000 nüfuslu Selanik'in 80.000”1 yahudi, 20.000”1 ise dönmelerden oluşmaktaydı. 


İttihatçılar, bu gayretlerine rağmen, Abdülhamid idaresinin sağlam ve dayanıklı olması dolayısıyla cemiyet çalışmalarını genişletemiyordu. 


Fakat şu üç vilayette -yabancı devletlerin kontrolü altındaki Manastır, Kosova ve Selanik”te- İngiltere, Fransa, Rusya, Sırbistan ve İtalya'nın gözetimi altında çalışma imkânı buldular. Bu vilayetlerden her birisi bu beş devletten birinin ya da ikisinin kontrolü altında bulunmaktaydı. Selanik ise önemi- ne binaen sultana karşı yapılacak hareketin Osmanlı Devleti tarafından kontrol altına alınmaması için devletler arası bir yüksek heyete bırakılmıştı. Her ne kadar orada da bir Osmanlı 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genel müfettişi bulunmaktaysa da bu beş devletin varlığı müfettişin hareketlerini kısıtlamaktaydı. 


1908 ihtilalinin hedefinin birinci derecede siyonistlerce intikam alınması, ikinci olarak da kendilerine karşı olan gücü yok etmek için Abdülhamid'i tahtından, malından ve servetinden uzaklaştırmak olduğunu, Selanik'teki dönmelerin münhasıran Abdülhamid'i yolları üzerinden kaldırma niyeti taşıdıklarını ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin mala çok ihtiyacı olduğunu, Abdülhamid'in muasırı Albay Cevat Rifat Atilhan zikretmektedir. 


Mason cemiyetleri kendi üyelerine hitaben sultanla savaş- ta siyonistlerle yardımlaşma talimatları yayımlamaktaydılar. 
Masonlarla siyonistler arasındaki bu ilişkiyi masonlukta üstat derecesine ulaşmış bir mason olan Yusuf el-Hac, “Bu protokolleri teyit eden masonlar da vardı. En yüksek derece olan 
33 dereceli siyonist mason temsilcileri de bu talimatları imza 
etmişlerdir” diyerek bu durumu teyit etmektedir. 


Britanya'nın İstanbul'daki sefiri Sir Clare Ford'un İrlanda asıllı Katolik Carl Fitesmuis isimli bir siyasi danışmanı vardı. 
Fitesmuis, Britanya Hariciyesi”ne Jön Türkler'in arkasında yahudilerin ve dünya siyonistlerinin bulunduğunu belirten bir mektup yazdı. Filesmuis”in 1905 yılından beri Ermeniler”le işbirliği halinde olduğu Türk ve Kürtler'den nefret ettiği bilinmekteydi. 


Emperyalist devletlerin casusu olan çok sayıdaki yahudi, Türk milliyetçilik hareketi üyeleri arasına, özellikle de İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri arasına ya da Jön Türkler arasına girmeye muvaffak olmuştu. Bunlar Osmanlı Devleti'ni yıkmak için Türk milliyetçilerini sultana karşı yönlendirmek üzere emperyalist devletlerce güdülen kimselerdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti Türk ve yahudilerin birlikte kurdukları bir 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teşkilattır. Türkler üstün askeri güçleriyle bu teşkilata destek verirken yahudiler akıl veriyor, mali destek ve yönetimle birlikte Avrupa'daki gazeteleri de kullanıyorlardı. 


Akıl verme ve devletin iç işlerine karışma durumunda olan yahudiler, şimdi Jön Türkler'i iktisadi yönden tahakkümleri altına almaya başlamış ve onları kendilerinin katkısı olmadan herhangi bir ırkçılık hareketinin başlatılamayacağına samimi olarak inandırmışlardı. Bundan dolayıdır ki yahudiler Jön Türkler'in merkezlerinde etkili ve nüfuzlu mevkilere kadar ulaştılar. 


Sultana Karşı Yapılan İhtilal 


Türk milliyetçisi bu cemiyetler birtakım sivil milliyetçi gençlerin, idari ve ekonomik durumu son derece bozulmuş Osmanlı ordusu içinde gizli askeri teşkilatların, masonların, siyonistlerin ve emperyalist devletlerin olurunu aldılar. 


Temmuz 1908 yılında tam da ihtilalin patlayacağı bir ortamda Abdülhamid bir anayasa yapılmasına izin verdi. 


Abdülhamid'in istibdadını ortadan kaldırmayı hedefleyen bu ihtilal, Selanik'teki Jön Türkler tarafından kurulmuş olan İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından yönetilmekteydi. 


Bu ihtilali yahudi ve emperyalistler kendi menfaatlerine sömürdüler. İhtilalin tamamlanmasıyla da Osmanlı Devleti”nden kopmalar başladı ve imparatorluğun gayrı Türk topraklarında, başkent İstanbul'un otoritesi zayıfladı. Daha sonra da imparatorluk dahilinde yabancıların devletin iç işlerine daha çok müdahale etmesine ve yeni imtiyazların doğmasına neden olan birçok karışıklık ve sıkıntı ortaya çıktı. 


Jön Türkler'in gerçekleştirdiği bu ihtilal Sultan Abdülhamid”i anayasa ilan etmeye ve kanun koyucu meclis seçimi 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yapmaya mecbur etti. Osmanlı anayasası bazı hürriyetlerin, gazete çıkarma hakkını, kanun koyucu bir meclis kurulması için seçim yapılmasını serbest bırakmıştı. 


1908”deki bu ihtilalden sonra siyonistler kendileri tarafından desteklenen bir gazete çıkarmak üzere İstanbul'a bir görevli yolladılar. İttihat ve Terakki Cemiyeti bu dönemde siyonistlere iflas etmiş Türk hazinesinin mali yardım kaynağı olarak bakmaktaydılar. Bundan dolayı Araplar'ın şiddetli muhalefetlerine rağmen yahudilerin Filistin'e göç etmeleri ve orada arazi satın almaları hakkında konulmuş olan sınırlamalar, 1913 yılında hafifletildi. 


İhtilal, önceleri Türk ve Arap milliyetçileri tarafından yönetilen bir ıslahat hareketi şeklindeydi. Ancak daha sonraları ihtilalcilerin, Arap danışmanları saraydan uzaklaştırıcı ırkçı kararlar alması ve yahudilerin imtiyaz isteklerinin yeni sultan tarafından karşılanmasının daha kolay bir hale gelmesi dolayısıyla bir Türk milliyetçiliği ihtilali kimliğini aldı. Yahudiler de bunu Abdülhamid'den kurtulma vesilesi sayarak ihtilalden bol bol faydalandılar. 


Bu ihtilalin, siyonist plana karşı takındığı tavırla yahudi göçmenlerin Filistin'e gelmeleri ve orada toprak satın almaları yolunda bir engel teşkil etmesi dolayısıyla sultanın ödediği bir bedel olduğunu hak ve insaf sahiplerinin dikkatlerine sunarız. 


1908 ihtilali ve 1909'da sultanın tahtan indirilmesinin Filistin”de bir İsrail devleti kurulabilmesi için siyonistlerin güvenli bir şekilde silkinip toparlanmalarında birinci derecede rol oynadığını söylemek mümkündür. Zira olaylar bu ihtilalden sonra yahudilerin mukaddes topraklara göçlerinin arttığını ispat etmektedir. Bu göç dolayısıyla ittihatçılar arasında bölünmeler oldu. Önceleri ittihatçılarla dost olan ve onlarla 


120 . SULTAN II. ABDULHAMİD vE FİLİSTİN 


birlikte hareket eden Araplar, daha sonra onların siyonistlerin kendi topraklarındaki hareketlerinin hız kazanmasına sebep olan siyasetlerini açıkça tenkit etmeye başladılar. 


Sultan Abdülhamid yahudilerin mukaddes topraklara göç etmelerine şiddetle karşı çıkmaktaydı. Onun zamanında siyonistler tarafından yapıldığında suç sayılan bir davranış 1908- 
1909 ihtilalinden sonra soruşturulmaya bile gerek görülme- 
den suç olmaktan çıkmıştı. 


Türk ırkçılığı idareye tamamen hakim olunca yüzündeki perde açılmaya ve asıl niyetleri belirgin bir şekilde meydana çıkmaya başladı. Bu sıfatların en önemlileri şunlardı: 


1. Aralarında emperyalistlerin dostu çok sayıda yahudinin de bulunduğu idare II. Abdülhamid'den daha az olmamak (hatta daha da fazla olmak) kaydıyla güç kullanıyordu. 


2. Gayri Türk unsurlar özellikle de sultana karşı kendileriyle birlikte hareket eden Araplar saltanat merkezinden uzaklaştırılıyordu. 


3. Yahudilerin Filistin'e göç etmeleri ve orada devlet arazilerini satın almalarına göz yumularak siyonistler ve onların planları açıkça destekleniyordu. 


Bu dönemde İttihat ve Terakki de en az sultanların yaptığı kadar istibdada başvurdu. İttihatcılar döneminde zulüm ve öldürme olayları da artış gösterdi. Aradaki tek fark idamların yeni anlayışın ruhuna uygun bir şekilde icra edilmesiydi. 


Jön Türkler hareketini değerlendirirken hareketin içindeki Türk unsurla birlikte bu hareketin arkasındaki emperyalistlerle irtibatlı mason ve yahudiler aracılığıyla yapılan ecnebi yönlendirmelerinden habersiz olarak kendilerini destekleyen Arap gençlerinin rolünü unutmak doğru değildir. Bu gençler bilinçsizce siyonistleri desteklemişlerdi. 
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Burada İttihat ve Terakki üyeleri arasında meydana gelen şiddetli ihtilafa işaret etmemiz de kaçınılmazdı. İttihatçılar”dan bir grup ki bunlar büyük nüfuz sahipleriydi, Filistin”deki siyonist hareketi desteklerken diğer bir grup siyonist hareketle savaşıyor ve kendilerinin aldatıldıklarını, kandırıldıklarını, siyonistlerin ve yahudilerin kendi emellerini gerçekleştirmek üzere Jön Türkler'i kullandıklarını görüyorlardı. 


Şüphesiz, İttihatçıların bu siyonist hareketi desteklemeleri idareyi ele geçirmeden önce masonlarla oluşturmuş oldukları güçlü irtibattan kaynaklanmaktaydı. İstanbul'daki kamuoyu, mescidlerde, gazetelerde ve hükümet dairelerinde ittihatçı siyonistlere ve masonlara aleni olarak hücum etmeye başladı. 


Özellikle de doğumu zor gerçekleşen Türk demokrasisi- nin gelişmesinin kendilerine bağlandığı Enver, Talat ve Cemal”den oluşan yöneticileri meydana çıkınca ... İşte bunun için büyük mason locasının bu şahısların arkasında olduğunu ve bunları kan akıtmaya locanın teşvik ettiğini bilen sefirlerin, endişelerini açıkça ifade etmeleri katiyen hayret verici değildir. Kendilerine cevap verecek padişahı selâmlamak için halkın gökteki bulutları parçalayacak şekilde gırtlağını yırtarak feryat etmelerini işittikçe bu sefirlerin endişeleri daha da artmaktaydı. 


İttihatçılar, Filistin'deki yahudilerin arzularını gerçekleştirmek için, yahudilerin göç etmesine karşı olan görevlileri diğer bölgelere naklettiler. Bu cümleden olarak yönetim sorumluluğunu üstlendiği andan itibaren, yahudi göçünü durdurmak için bütün gücünü harcayan Ali Ekrem Bey'i, Temmuz ihtilalinden sonra İttihatçılar hemen Beyrut'a naklettiler. 
Çünkü onun yönetime geldiği 20 aylık kısa dönem 1900 yılından sonra Bâbıâli'nin talimatlarının tam olarak tatbik edildiği tek dönemdir. Duruma muttali olan Filistinli”ler anayasanın 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ilanı zamanında göçmenlerin sayısında Abdülhamid dönemi- ne göre artış olduğunu söylemişlerdir. 


Söylenmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi de İttihatçılar”ın Abdülhamid”i Selanik”te hapsetmeye çok önem verdikleridir. Zira Selanik, İttihatçılar”ın, dönmelerin ve masonların bolca bulunduğu bir merkezdi. Abdülhamid 27 Nisan 1909”da oraya götürüldüğünde ailesi ve etrafındaki çok az kimse kendisine refakat etmekteydi. Abdülhamid orada İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarından banka sahibi bir yahudiye ait Alaeddin Köşkü”nde hapsedildi ve Yüzbaşı Rasim Bey” de villaya nöbetçi olarak konuldu. 


Abdülhamid'in tahtan indirilmesi Laser”in Greyb'e gönderdiği 29 Mayıs 1910 tarihli mektubundaki ifadesiyle, yahudiler arasında “İsrail zaliminden kurtulma” olarak değerlendirilip kutlama vesilesi yapıldı. 


Jön Türkler, Filistin'de emperyalist-siyonist bir plan uygulamak arzusunda olan Batı'nın desteğindeki masonyahudilerle birlikte Sultan Abdülhamid'i düşürmek için çok uğraştılar. Çünkü Abdülhamid bu planın uygulama yolu üzerinde bir engel teşkil etmekteydi. 


Bir İngiliz istihbarat servisi görevlisi şunları ifade eder: “Kopenhag'taki güvenilir yahudi kaynaklarından şu bilgiler elde edildi: Talat Paşa siyonizm konusunu araştırmak için vaktinin bir kısmını Berlin'de geçirdi. Bugünlerde “Türk yahudisi” diye bilinen Meclis-i Mebusan üyesi Karasu Efendi”den Berlin'e gelmesini isteyerek onunla siyonizm meselesine bir çare bulmak üzere onu görevlendirdi. Geçen hafta Karasu aralarında Dr. Natau, Dr. James Sayman, Üstat Lodvid Gibistin ve Üstat Ebu b. Hayrın da bulunduğu yirmi dört yahudi lideriyle bir danışma meclisi topladı. Bu meclis, parlamento tarafından Türkiye'deki bütün yahudilerin iştirak edeceği İngiliz tarzında bir şirket kurulmasını tavsiye etti. Merkezi İstanbul”da bulunacak olan bu şirketin sadece Filistin”de değil Türk imparatorluğunun diğer bölgelerinde de kendi inisiyatifiyle vergi toplama, yargılama, polis gücü bulundurma ve belediye teşkilatı kurma yetkisi bulunacaktı. Talat Paşa bu teklifi kabul etti ve Türkiye'nin hâlihazırda yerine getirebileceği bir taahhütte bulunmuş olması Avrupa'daki yahudiler üzerinde büyük etki yapacağı inancıyla bunu sulh şartları arasına koymayı vaat etti.” 


Prof. Amid İmam, Cumhuriyet gazetesinde 25 Şubat 1966'da bu ifadelere yaptığı ilavelerde, bu Türk vekilin isminin Emauel Karasu olduğunu ve bu kişinin Selanik yahudilerinin lideri olup siyonistlerle Osmanlılar arasında irtibat sağlamada büyük rol oynamasına ilaveten Meclis-i Mebusan tarafından seçilen üç delegeden biri olduğunu söyler. 


Bazı inkılap liderleri de itiraflarında siyonist ve emperyalist oyunlara düştüklerini açıklamışlardır. 


İşte 1908'de hilafete karşı yapılan ihtilalde başrolü oynayan Enver Paşa, Osmanlı Devleti'nin başına gelenlerin sebepleri üzerinde tahliller yaparken Cemal Paşa'ya şöyle der: “Cemal Bey, ben suçumuzu itiraf ediyorum! (Derin bir âh çektikten sonra) Biz Sultan Abdülhamid'i tanıyamadık ve siyonistlerin aleti olduk.” 


Sultan Abdülhamid'in Şam'da ikamet eden Şeyh Mahmud Ebü'ş-Şamat'a gönderdiği şu mektup bu bakımdan çok önemli bir vesika olarak meydana çıkar. Abdülhamid bu mektubunda 
1908 ihtilalinin ve 1909'da kendisinin tahttan indirilmesinin 
sebeplerini açıklamakta ve Jön Türk ismiyle anılan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kendisini tazyik ve tehditlerinden dolayı hilafeti bırakmak zorunda kaldığını söyleyip bu tehdit ve tazyikten başka hiçbir sebeple hilâfeti terketmediğini tekiden ifade ederek şöyle devam eder: “Bu İttihatçılar Filistin'in mukaddes topraklarında bir yahudi vatanı kurmam için bana ısrarla baskı yaptılar. Onların bütün ısrarlarına rağmen kesinlikle bu teklifi kabul etmedim. Son olarak 50 milyon İngiliz lirası takdim etmeyi vaat ettiler. Onu da kati şekilde reddettim ve şu cevabı verdim: “50 milyon altın İngiliz lirasına ilaveten dünya dolusu altın da verseniz teklifinizi asla kabul etmem.” 
Benim bu kati cevabımdan sonra tahttan indirilmem için ittifak ettiler ve Selanik'e gönderileceğimi bana tebliğ ettiler. 
Ben de bu teklifi kabul ettim.” 


Abdülhamid, siyonist ve emperyalistlerin Filistin için besledikleri gizli emelleri biliyordu. Bu bakımdan Filistin”i kurtarmak için olanca gücüyle çalıştı. Filistin'in siyonistlerin eline düşmemesi için o bilinen icraatları yapma yolunu tuttu. Bu icraatların en önemlisi Kudüs sancağının direkt olarak Bübuali”ye bağlanmasıdır. Aynı şekilde siyonistlerin Filistin'e sıçramak için birinci istasyon olarak seçecekleri Sina ve Ariş”i korumak için de gayret sarfetti. Siyonistlerin ulaşmasını önlemek amacıyla Sina'yı Abbas Hilmi hükümetinden (1892-1914) çekip almak için harcadığı gayret bunu teyit etmektedir. 


Burada Amerikalı Prof. Ernest A. Ramsaur'un Jön Türkler ve onların mason ve emperyalistlerle olan ilişkileri hakkındaki görüşlerini nakletmenin faydalı olacağını umarız. Bu arada Ramsaur'un bazı durumlarda masonların cesaretlerinin mason olmayan yazarların yapamayacakları kadar fazla olduğu, mesela Fransız masonlarının yayımladığı Z 'Asia isimli derginin masonluğun Jön Türkler için önemini ikna edici delillerle ortaya koyduğunu söylediğini, bununla da, özellikle de Genç Türkler ihtilali ile alakası dolayısıyla, süratli bir şekilde derginin düşmanlığını kazandığı inancında olduğuna da işaret etmek isterim. 
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Dr. Ramsour Türk subayların mason localarıyla olan irtibatları hakkında şu delilleri ileri sürmektedir: “Avrupa”daki Jön Türkler'e gelince bunların birçoğunun sürgünde oldukları süre içerisinde mason localarıyla irtibatlı oldukları açıkça ortadadır. Ancak bu şekilde faaliyet gösterenlerin sayısını kesin olarak söylememiz mümkün değildir. Fakat ileri gelen idarecilerinden en az iki tanesinin masonlara katılmadığını kesin olarak söyleyebiliriz. Bunlar da Ahmed Rıza ve Selanikli Dr. 
Nazım'dır.” 


Dr. Ramsour, sultana karşı yapılan çalışmalarda önemli rol oynayan şahsiyetlerden Ahmed Rıza ve Selahaddin gibi bazı kişilerin tanıtımını da yapmaktadır. 


“Felsefi konularda çok iyi olan Ahmed Rıza iyi bir müslüman değildi.” 


“Selahaddin'in Katolik mezhebine meyli olduğu şüphesi halkın kendisinden nefretine sebep olmuştu.” 


Dr. Ramsour şu sözleriyle de ihtilalin masonlarla olan alakasını tahlil eden bazı kimselerin görüşlerine yer vermektedir: “Başka bir araştırmacı bize takriben 1900 yılında Fransız maşrıkü'l-azamının sultanı uzaklaştırmaya karar verdiğini ve bunun için de kurulduğu günden beri Jön Türkler hareketini kendisine çekmeye başladığını teyiden ifade eder. Bir başka tahlilci ise, Türk ihtilali aşağı yukarı tamamıyla yahudi ve masonların çalışmalarının eseridir demek de mümkündür, diyerek görüşünü belirtir.” 

Dr. Ramsour “1908 ihtilalinden sonra masonluğun Türki- 


ye”de revaç bulduğunu” ifade eder. 


Profesör Ramsour sultana karşı yapılan ihtilal hareketinde emperyalistlerin karşılıklı olarak anlaştıklarını ve Selanik'in bu çalışmaların merkezi olduğunu şu ifadeleriyle ortaya koyar: “O dönemde Osmanlı Devleti'nin en gelişmiş şehri Selanik”ti. Çünkü bu şehrin çeşitli ırklara mensup nüfusu Osmanlı milletinden çok Avrupalılar”dan oluşmaktaydı. Yine buradaki nüfusun takriben yarısı hıristiyan İspanya'nın vermediği dini hoşgörüye uzun süredir Türkiye'de kavuşmuş olan Safaradiyn yahudilerinden meydana gelmişti. Kendisini İzmir Mesihi zanneden reisleri Sabatay Sevi ile birlikte bunların birçoğu 
19. yüzyılda müslüman oldular. Ancak daha sonraları “dönmeler” diye tanındılar. 


Prof. Ramsour şu ifadeleriyle de ecnebi devletlerin sultana karşı yapılan direniş hareketlerinde dayanışma içerisinde olduklarını belirtir: “Gazeteler Türkiye'ye ecnebi postalarıyla gönderiliyor, üyeler bunları kendi aralarında dağıtıyorlardı. 
Türkiye hakkında neşriyat yapan bu gazetelerden en önemlileri Meşveret Paris'te, Mizan Kahire'de, Osmanlı Cenevre'de yayımlanmaktaydı. Üstat Şati el-Hasri bu dönemde Osmanlı Devleti'nin dışında neşredilen gazetelerin 100 adet civarında olduğunu, bunların üçte birinin de Kahire'de bulunduğunu tespit etmiştir.” 


Sultana karşı ihtilal tertiplenmesinde Türkler'in yaptığı çalışmalar, yabancı subayların birçoğu tarafından bilinmekteydi. Bunun hakkındaki rivayetleri Ramsour yukarıda adı geçen kitabında zikretmiştir. Şöyle ki: “Türkler tarafından çok sevilen bir İngiliz subayı vardı. İhtilalden iki ay önce bir Türk subay kendisine ordunun yapacağı bir darbe ile yakında işler düzelecek, diye bir işaret verinceye kadar çalışmalardan hiç haberi olmamıştı.” 


Ancak Ramsour İngiltere'nin yapılan işlerden haberdar olduğuna ve hatta bu ihtilali aynen yine Ramsour'un ortaya koyduğu gibi, Alman imparatorunun destekleyip teşvik ettiğini şu sözlerle ifade etmektedir: “Alman imparatorunun kitapların kenarlarına yazmakla meşhur olduğu notlardan bir tanesi bu ihtilalin Alman imparatoru tarafından desteklenip teşvik edildiğine delil olarak kabul edilir. Bu notta Alman imparatoru şöyle söylemektedir: “İhtilali, Paris ve Londra”daki Jön Türkler değil, tek başına Osmanlı ordusu, daha doğrusu Almanya”da öğrenim gördükleri için Alman subaylar diye isimlendirilen subaylar gerçekleştirmiştir. Bu subaylar işe hâkimdir ve mutlak olarak Alman dostudurlar.”” 


Ramsour sözlerine şöyle devam eder: “Temmuz 1908 yılında bütün dünya Mekedonya'da bulunan Üçüncü Türk ordusunun, Abdülhamid”in idaresine karşı ihtilal yaptığı duyumuyla sarsıldı. Sultan 1876 yılında ilan edilen anayasayı tekrar getirmeye mecbur edilmişti. Sonra haberler şöyle devam etti: Bu ihtilalde hiç kan dökülmedi. İhtilali yönetenler, İttihat ve Terakki Cemiyeti denilen gizli bir cemiyetti. Gözlemcilerin büyük bir bölümü, Ahmet Rıza ve arkadaşları tarafından yıllardır sabırla sürdürülen bu işe, taç giydirilerek başarıldı demektedirler. Özellikle de Ahmed Rıza daha sonra İstanbul”a döndü ve Türk Mebusan Meclisi”nin başkanı oldu.” 


Bu Ahmed Rıza daha önce zikri geçen ve Ramsour”un iyi bir müslüman olmadığını söylediği kimsedir. 


Sultan II, Abdülhamid, hatıratında yönetime karşı yapılan bu hareketin emperyalist devletler ve bu emperyalist devletlerin bir istihbarat örgütü olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyen masonlarla irtibatını açıkça ifade etmektedir. 


“Masonların Osmanlı Devleti içerisinde başarabildikleri tek şey, imparatorluğumuz dahilinde bölünme ve ayrılma- ya yönelik hürriyet fikirlerini yaymaya çalışan İngiltere'nin hesabına çalıştıklarını bilmeden bölgelerde ve ordu safları arasında bölücülük yapmak ve isyan çıkarmaktı. Beni en çok üzen ise, kendisini Türk diye takdim eden bu kişilerin, 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bir istibdatçıyı uzaklaştırmak için, Yunan ve Bulgarlar”la yardımlaşmalarıydı. Herhalde bunlar miskin, anlayışsız ve zayıf akıllı kimselerdi. 


Cidden çok kısa bir zaman zarfında güç merkezlerini elde ettiler. Bu durumda bizim din kardeşlerimiz hakkında ölüm kararı verme durumuna düşmemiz gerekiyordu.” 


Abdülhamid'i düşüren İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri kendilerini koruduğu için masonluğa intisab ettiklerini itiraf etmişlerdi. Mason cemiyetleri ise ecnebilerden birçoğunu kendi bünyelerinde barındırmaya, cemiyet üyelerini korumaya, yayımladıkları ve bastıkları eserleri bir yerden bir yere nakletmeye, gizlemeye ve mekânlarını İttihat ve Terakki toplantılarına açmaya yarayacak olan imtiyazlardan bol bol istifade etmekteydi. 


Mısır'daki İsrail Cemiyeti birinci görevlerinin herhangi bir şekilde Abdülhamid'e hücüm eden matbuatı, Osmanlı Devleti sınırları içerisine sokmak olduğunu teyiden ifade etmişti. Bu matbuat Jön Türkler tarafından basılmaktaydı. 


Sultan, hatıratının 3-7. sayfalarında onların ihtilalden önceki hareketleri hakkında şunları söyler: “Bunlar kardeşim Sultan Murad'ı kadın elbisesi giydirip saraydan kaçırmaya çalışmışlardı. Sonra da bu çirkin işe Mithat Paşa gibi bazı masonların şiddetle karşı olduğu meydana çıktı. İngiltere fitnenin masonlar tarafından yürütülmesine gayret ediyordu. 
Gerçekten de Mithat Paşa başından sonuna kadar hatalı değil ara sıra hata yapıyordu. Kendisinde devlet adamlığı meziyeti vardı. Hatta bazı işlerde emsalinden üstün durumdaydı. Vali olarak atandı. Atandığı yerlerde devletin yüzünü ağarttı. Devletin yüksek makamlarındayken birtakım mahzurlu işleri olduysa da ihtisasından dolayı onlardan bahsetmede temkinli davranırdım. Fakat onun bir İngiliz casusu olduğunu hiçbir 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zaman tasavvur bile edemedim. Yoksa hiçbir zaman onu Suriye valisi yapmaz sonra da İzmir”e yollamazdım. 


Anlayamıyorum, nasıl oldu da benim tahttan indirilmeme ve kardeşim Sultan Murad'ın tekrar tahta çıkarılmasına rağbet edildi. Yoksa kardeşim Sultan Murad da Mithat Paşa gibi mason muydu? Yoksa benim kavrayamadığım kardeşim Murad”a baskı yapmanın daha kolay olacağı ve böylece her şeyin Mithat Paşa tarafından icra edilebileceği düşüncesi miydi? 
Hala bunu anlayabilmiş değilim. 


Şüphesiz bugün tarihin kendilerini Jön Türkler diye isimlendirdiği bu kişiler kimliklerini ve masonluklarını açıklamak durumundadırlar. Araştırmalarım sonunda ben bunların hepsinin mason olduklarını ve İngiliz locasına mensup olduklarını öğredim. Bunlar maddi desteği bu locadan sağlamaktaydılar. 
Şüphesiz tarih bu yardımın insani mi, yoksa siyasi bir yardım mı olduğunu ortaya çıkaracaktır. 


Onlar Abdülhamid'i değil Osmanlı Devleti'ni yıktılar. 


Şu garip tecelliye bakın! Yeni Osmanlılar ve Jön Türkler'in hepsi birden Osmanlı Devleti'ni parçalamaya ve un ufak etmeye gayret sarfeden büyük devletlerle sarmaş dolaş bir vaziyetteydiler ... 


Amerika'da genç ve güçlü bir devlet doğmuş, İspanya ise kendi sömürgelerinden yahudileri çıkarmıştı. Yahudiler mason locaları aracılığıyla (arz-ı mev'üd) konusunda dünyayı organize ettiler, örgütlediler. Bir süre sonra da bana gelerek bol miktarda mal karşılığında yahudilerin Filistin'e yerleştirilmeleri için toprak istediler. Tabiatıyla reddettim. Elime İngiliz Hariciye nezâretince Cemâleddin Efgâni ve Bülent denilen bir İngiliz'e hazırlattırılmış bir yazı geçti. Bu yazıda bu fitneciler halifeliğin Türkler'den alınmasını ve Şerif Hüseyin”in “Mekke emiri” olarak atanmasını İngilizler”e teklif ediyorlardı. 


Ben Cemâleddin Efgâni'yi yakinen tanıyordum. Mısır'da bulunmaktaydı. Tehlikeli bir adamdı. Kendisinin mehdi olduğunu iddia ediyordu. Bir defasında bana bütün Orta Asya müslümanlarını ayaklandırmamı teklif etmişti. Ben kendisinin buna gücü yetmeyeceğini biliyordum. İngiltere'nin adamıydı. 
İngiliz olması da kuvvetle muhtemeldi. İngilizler benim hakkımda istihbarat toplamak için bu adamı göndermişlerdi. Onu derhal yanımdan kovdum. Gitti Bülent”le birleşti. 


Arap ülkelerinin tümünde hürmet edilen Ebü'l-Hüdâ el-Seyyâdi el-Halebi aracılığıyla kendisini tekrar İstanbul'a çağırttım. Bu konuda Münif Paşa, eski Afganlı Hilmi ve Abdülhak Hâmid de aracı oldu. İstanbul'a geldi, bir daha İstanbul - dan ayrılmasına izin vermedim. 


Bu sebepten dolayı İngiltere şu iki yolu tuttu. Siyaseten bize yaklaşmak ve idareyi istila etmek ve kendi menfaatleri için mason localarını kullanmak. 


İngiltere mason locaları yoluyla Jön Türkler'i de sömürmekteydi. Aynı şekilde Almanya Selanik'te Jön Türkler'i ele geçirmeye çalışırken İngiltere de Manastır'da bir Jön Türk teşkilatı kurdurmaya çalışıyordu.” 


Sultanın Düşürülüşünde Petrolün Rolü 


“Bu emperyalist dostlukların arkasında her yerde arama- ya başladıkları petrol vardı. Aradıkları şey kırık dökük eşya değil, petroldü. Ben petrolün varlığından önceden haberdar olduğumdan dolayı bunların aradıklarının ne olduğunu biliyordum. 


Devlet bütçesi istediğim gibi seyretmiyordu. 
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Bu konudaki teklifleri reddetmekle kalmadım, Musul ve Bağdat'ta açtıkları kuyuları da resmen kapattırdım. İngilizler buna çok kızdı ve kuyuları olduğu gibi bıraktı. Fakat bu defa da Cemâleddin Efgâni'yi bahane ederek hilâfet meselesini karıştırmaya başladılar. 


Alman imparatoruyla birlikte ülkemize birtakım Alman bilginler de geldi. Aralarında İngilizler gibi arkeoloji işiyle uğraşanlar da vardı. Bunlar da aynı şekilde Musul civarında eski eser aramak istiyorlardı. İngilizler'in yaptığı araştırmalar gibi bunların da petrol kokusu aldıklarını duyduğum için kendilerine izin verdim. Gizli isimle birini de peşlerine taktım. 
Ona, kuyu açılan yerlerde yapılan işleri takip etmesini tembih ettim. Hakikaten çok kısa bir zaman sonra ki imparatorun ülkemizdeki misafirliği devam ederken Selahaddin Efendi'den şu haber geldi: Alman heyeti tamamen İngilizler'in yaptığını yapıyor. Araştırıyor ve kuyu açıyorlar. İtiraf edeyim ki bu sahtekârlığa çok üzüldüm. Zira eğer Alman imparatoru petrol - arama teklifiyle gelseydi bazı şartlarla kendisine muvafakat ederdim. Çünkü bu benim ülkem için de önemliydi. Ama casus göndermek, eski eser aramak bahanesiyle petrol aramak, Almanlar'ın Osmanlılar'a nasıl baktığını açıkça gösteriyordu. 


Fakat İngiliz ve Almanlar”dan sonra petrol kokusunu biz de almaya başladık. Bunun için de Japonlar'dan petrol aramakta mütehassıs bir heyet göndermelerini istedim. Japonlar isteğime muvafakat ettiler. Konunun geriye kalanını bilmiyorum. Çünkü bundan çok az bir süre sonra ben tahtan uzaklaştırıldım. 


Ben, ecnebilerin ellerinin benim ciğerimin üstünde değil, tâ içerisinde olduğunu hissediyordum. Çünkü bunlar benim sadrazamlarımı, vezirlerimi satın alarak ülkemin aleyhinde kullanıyorlardı. Bu nasıl oluyordu? Bunlar aynı zamanda 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devlet hazinesinden besleniyorlardıl Yaptıklarını, ettiklerini, düşmanlıklarını bir türlü anlayamıyorduml 


İstanbul”da denizaltı gemisi yapma denemeleri başlamıştı ki o günlerde İngiltere”nin bile bir deniz altı gemisi yoktu. 
Eğer benden sonra işi terkettilerse bunun günahını da bana yükleyemezler. 


Ne olaydı, şu askeri, siyasetten bir uzaklaştırabilseydik ... 
Amcam Abdülaziz”i tahttan indiren Hüseyin Avni Paşa askerlerinin dişlerinin kırılmasının üzerinden henüz kırk yıl bile geçmemişti. 


Ordu kendisini varlıklı ailelerin dostu ve yoksullar olarak kısımlara ayırmıştı. Bu yüzden de 93 Harbi'ni kaybettik. Kardeşim Murad”ı tahttan indiren asker beni de indirdi. Balkan harbini kaybetmemizin sebepleriyle 93 Harbi'ni kaybetmemizin sebepleri aynı şeylerdir.” 


Sultanın düşmesi dolayısıyla ülkenin birçok yeri yoğun bir şekilde sevinç gösterilerine sahne olurken, İslâm halifesi olması ve Osmanlı Devleti'ni yükseltme, ıslah etme ve güçlendirme yolunda yaptığı çalışma ve gayretleri dolayısıyla birçok kimse için hüzne sebep oldu. Zira o, Osmanlı Devleti”ni taksim ve istila etme ve en önemli parçası olan Filistin'i yahudileştirme azminde olan büyük devletlerin karşısında dimdik duruyordu. 


Söylemek gerekir ki Lübnan'daki hıristiyanların gerek siyasi ve gerekse de ruhani liderlerinden bazıları 11. Abdülhamid'in azledilmesini merhabalarla karşılamadılar. Mârüni patriği İlyas Heviliyk bu konuda şunları söylerdi: “Sultan II. 
Abdülhamid devrinde Lübnan'da bizim cemaatimiz de binlerce nimet ve güven içerisinde yaşadı. Bundan sonraki günlerin bizim için ne çeşit tuzaklar hazırladığını bilemiyoruz.” 
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Yeni Osmanlılar”a verilen fırsat çok sürmedi. İhtilalden sonra milletin kendilerine “Türkiye Türkler”indir, yabancı boyunduruğunu atacağız” diye bağırdığı yeni liderler, özellikle de imparatorluk işlerini düzenlemede yardım etmek üzere ecnebilerden bir heyet teşkil edilmesini istemelerinden sonra gerçek kişilikleriyle iyice açığa çıktılar. Türk maliyesini düzeltmek üzere bir Fransız mütehassıs uzman, gümrük işlerini düzenlemek üzere bir İngiliz uzman, bahriye işlerinde danışmanlık yapmak için de diğer bir İngiliz”in gelmesi talebinde bulunmuşlardı. Deniz kuvvetleri uzun süre ihmal edilmişti. O kadar ki bu İngiliz subay Bahriye”ye mensup askerlerin gemilerin güvertesine sebze ektiklerini görünce neredeyse aklını yitirecekti. Aynı şekilde bir ticaret odası kurmak için Almanya, müfettiş yetiştirmek için de İtalya”- dan yardım istemişlerdi. Jön Türkler tarafından yapılan bu hareketler Türk halkının büyük çoğunluğu arasında çok az taraftar buldu. Yıldız Sarayı'nda bulunan isyancı fırka mensuplarının Ceziretülarap'ın kuru çöllerine sürülmesi de ordu arasında gruplaşmalara yol açtı. 


Ülkenin putperestlerin hükmü altına girdiğini ve bu yöneticilerin muhterem Türk ailesini bozmaya karar verdikleri- ni düşünmeye başlayan halk, el-Uhuvvetü”1-Muhammediyye (İslâm Kardeşliği) ismi altında gayesi Selanik'te yerleşmiş olan Yahudilik ve masonluğa karşı İslâmi değerleri korumak olan teşkilatlar oluşturdu. 


Aynı anda hem gericilere hem de İttihat ve Terakki Cemiyeti”ne hücüm eden gazetecilerden birisi öldürüldü. Cenaze merasiminde “Yaşasın şeriat, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne ölüm!” sloganları yükselmeye başladı. Durum tehlikeliydi. 
Polis müdahaleye cesaret edemiyordu. Ertesi gün İstanbul silah sesleriyle uyandı. Silahlı kişiler caddelere inmişlerdi. 
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Silahlı kuvvetler şehirdeki resmi bina ve meydanların işgal edildiğine şahit oluyor, ancak ordu gayri muntazam hale geldiği için yani başsız kaldığından bir şey yapamıyordu. Zira subaylar öldürülmek ya da esir edilmek korkusuyla kaçmıştı. 
Taksim kışlasındaki asker ve subaylar, komutanlarını baskı altına almaya, itaat sopasını subayların üzerinde parçalamaya başladılar. Gece isyan başladı. Bunlar Selanik'teki din düşmanlarının şerrinden dinlerini kurtarmada kendilerine katılmalarını isteyerek diğer kışlalardaki arkadaşlarıyla birleştiler. Bir saatten az bir zaman sonra İstanbul'u koruyanların büyük bir kısmı, otuz altı subayın öldürülüp elli tanesinin de yaralandığı ve isyancıların zikre değer bir mukavemetle karşılaşmadıkları bu isyana katıldı. Öğle vakti şehir, zabitlerin eline geçmiş, Ayasofya Meydanı'ndaki parlamento binası ise hükümetten mukaddes İslâm'a hürmeti sağlamasını istemekten kısılmış sesleriyle bağıran askerden ayrılmış sokak takımı tarafından sarılmıştı. 500 kişilik milletvekilinden altmış tanesinden başkası meydana çıkmaya cesaret edemedi. 
Bunlar da idareye körü körüne itaatten duydukları üzüntüyü ve tövbelerini ifade etmek üzere ortaya çıkmışlardı. Fakat içlerinden ilk ortaya çıkan Dürzi Lazkiye mebusu daha merdivenin basamaklarına adım atar atmaz kızgın kalabalık tarafından yakalanarak paramparça edildi. Cesedi kadınlara serbestlik ve hürriyet verilmesini isteyen Tekaddüm gazetesi müdürüne götürüldü. 


Arkasında emperyalist devletlerin bulunduğu ihtilalde siyonistlerin nüfuzunu ortaya çıkarmakta son olarak söylenecek en kapsamlı söz şudur: “Sultana halledilme kararını tebliğ etmekle görevli olan dört kişiden hiçbirisinin aslı katıksız Türk değildi. Bunlar yahudi, Yunan, Ermeni karışımıydılar. 
Esat Paşa hariç hepsi de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin icra üyesiydi.” 
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Kendi tahtına kadar ulaşmadıkları müddetçe, Filistin”in herhangi bir parçasından vazgeçmeyeceğini söyleyen sultana, bunun gerçekleştiğini bildiren vesikayı teslim eden kişi Karasu ise yahudi idi. İşte onlar sultanın tahtına kadar ulaşmışlar ve bundan sonra da Filistin”i istila çalışmalarını uygulamaya başlamışlardı. 


Osmanlı Devleti”nin bünyesine giren fesat kurdunun devletin bütün bölge ve milletlerine sirayet etmesi kaçınılmaz hale geldi ve cahil, kendi zevk ve şehvetine önem verip devlet ve milletin ihtiyaçlarına dönüp bakmayan sultanların başa geçmesiyle de fesat, fakirlik ve cehalet her tarafa yayıldı. Sultan II. Abdülhamid tahta çıktığında, ıslahat için yapılan çalışmalar fayda vermeyecek bir duruma gelmişti. 


2. Arap Milliyetçiliği 


Arap milleti de Osmanlı Devleti”ndeki sosyal, kültürel ve iktisadi yönden geri kalmış milletlerden birisiydi. Bu bakımdan Osmanlı Devleti'nin son günlerindeki fakirlik, cehalet ve hastalık Araplar'ın yaşadığı bölgelere de yayılmıştı. 


Araplar da ileri seviyedeki Batı'yı, onun okul, yüksek okul ve fakültelerini gözetlemeye ve çocuklarını yeni ve faydalı bilgiler öğrenmeleri için misyoner okullarına göndermeye başladılar. 


İşte Arap kültür adamları hürriyet ve demokrasi fikrini bu okullardan alarak kendilerini ıslahat iddiasıyla ortaya çıkan hareketin ortasında buldular. 


1908'de yapılan ihtilale birçok Arap asıllı subay da katıldı, devleti ıslah etme iddiasında olduğu için birçok Arap siyasetçisi ve kültür adamı da Arap/Türk milliyetçilik hareketi çalışmalarında söz sahibiydi. Bu subayların en önemlileri Aziz Sabri ve Selanik'teki askeri gücün komutasını yüklenerek 
1908 de İstanbul'a getiren Hareket Ordusu Komutanı Mahmud Şevket Paşa'dır. 


Jön Türkler, idareyi tamamen istila edince, gayri Türk unsurları uzaklaştırmaya başladılar. Böylece Türkleştirme siyaseti yeni milli devletin ana siyaseti oldu. Bu siyaset, Araplar'ın devletin hassas merkezlerinden sürülmesi sonucunu doğurdu. 
Hatta idareyi tamamen ele geçiren Jön Türkler, Aziz Mısri de dahil olmak üzere onların peşine adam takmaya ve onları tutuklatmaya başladılar. 


İlk zamanlarda Arap milliyetçileri de Osmanlı Devleti içerisindeki ıslahat hareketleri kapsamında faaliyet gösteriyor, samimiyetle Osmanlı Devleti için çalışıyor, bu devletin prensiplerini sadık birer vatandaş olarak benimsiyorlardı. 


Fakat Jön Türkler değişip Türkleştirmeyi yaygınlaştırınca Arap milliyetçiliği de ıslahatçılıktan başka anlamlara gelmeye, hürriyet ve Arap âleminin Türkiye'den kopması gibi anlamlar ifade etmeye başlâdı. Bu iddianın temelini de Şerif Hüseyin I. Dünya Savaşı'nda atmıştı. Başlangıçta Türk milliyetçilik hareketi Osmanlı Devleti'ni oluşturan bütün milletler arasında tepkiyle karşılandı. Hürriyet, adalet ve ilerleme isteyen Araplar da bunlar arasındaydı. Arap ve Türk ıslahatçılar arasında yardımlaşma çok erken zamanlarda başlamıştı. Bu alanda çalışma yapanlar hem Araplıklar”ında hem de İslâmlıklar'ında samimi ve iyi niyetli kimselerdi. Bütün istedikleri ve beklentileri Osmanlı Devleti içerisinde yapılan çalışmaların dışına çıkmadan ve devletten ayrılmadan ıslahat çalışmalarına iştirak etmekti. 


Fakat bir ikinci grup daha vardı ki bunların niyeti sağlam değildi. Zira bu ikincilerin arkasında batılı devletler tarafından 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paylaşılmak üzere Osmanlı Devleti'ni yıkmak için içerideki ırkçılık hareketlerini destekleyen emperyalist güçler vardı. 


Yani birbirine zıt iki akım vardı. Birinci akım, Osmanlı Devleti'nin ıslahı için ihlas ile çalışıyordu. Bunlar birbirleriyle yardımlaşma içerisindeydiler. Diğer grup ise milliyetçilik fikirlerini teşvik ediyor ve bu fikre mensup kişileri emperyalistlerin uşağı olmaya yönlendiriyorlardı. İşte bunlar Batılı emperyalistlerle direkt olarak ilişiklerinin bulunduğu tespit edilmiş olan Jön Türkler arasında kendilerine çok verimli bir ortam buldular. 


Emperyalistler, Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına bir başlangıç olmasını temin maksadıyla niyetlerini gizleyerek bu ideoloji ve milliyetçilik hareketlerini hürriyet ve demokrasiyi güçlendirme propagandası ismi altında teşvik ediyorlardı! 


Emperyalistler, gerek fikri, gerek örgütsel ve gerekse de askeri ve siyasi alanlarda Türk milliyetçiliğinden daha çok Arap milliyetçiliğini sömürüyorlardı. 


Bunlar, Osmanlı Devleti gölgesindeki müslümanların birbirleriyle İslâm inanç ve akidesi ile irtibat kurduklarını, sultanın ise müslümanların idarecisi ve inançlarının koruyucusu olduğunu, milletlerin içerisinde birlikte bulundukları devletin kendilerini bir araya getiren İslam”: temsil ettiğini hissettiklerini biliyorlardı. 


Milliyetçilik hareketleri kısa bir zamanda Osmanlı Devleti içerisinde yayıldı. Bu yayılış Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını gözleyenler için sevinç kaynağı oldu. Zira onlar bu hareketlerin Osmanlı Devleti'nin parçalanmasında etkili olacağına inanıyorlardı. 


İşte siyonist yazar Kadimi Kohen, bu gerçeği İsrail Devleti isimli kitabının 41-42. sayfalarında şöyle ifade eder. 
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“İslâm, Ceziretülarap”ta doğdu. Araplar bu dini dünyaya yayarak ondan bir dünya dini meydana getirdi. Bu din korkunç sayıdaki Arap topluluklarıyla birlikte Arap olmayan kitleleri de içine aldı. Hint adalarındaki Malezya halkı Hint yarımadası halkı, Afgan halkı, Volga nehrinin kıyılarındaki Tatarlar, Ukrayna”daki Kırımlılar, Farslar, Türkler, Balkanlar”daki Bosnalılar, Merakeş Berberiler'i ve Orta Afrika zencilerinin hepsi İslâm inancına girdiler. Buralardaki müslümanların sayısı Araplar”dan çok daha fazladır. Eğer Avrupa, müstemlekelerini kötü duruma getiren bu sonuçtan kurtarmak istiyorsa bu hüviyeti, yani Arap kişiliğiyle İslâm kişiliğini birbirinden ayırmaya çalışmalıdır. Araplık konusunun cesaretle ele alınması bu iki kimlik arasında mevcut olan giriftliği yüksek oran- da çözecek ve Avrupa emperyalist milliyetçiliği de kendisini şimdiye kadar hiç hissetmediği bir huzur ve güven içerisinde hissedecektir. Arap birliği nazariyesi, İslâm birliğine karşı en iyi ilaç ve en güzel panzehirdir. 


Araplar'ın dini mekânlara davetten yüz çevirmeleri bizim için hâlihazırdaki Türk milliyetçiliğinden daha fazla bir tehlike oluşturmayacaktır. Aksine eski dünyadaki siyasi dengeye sağlam bir unsur olarak ırki bir temel oluşturacaktır. Araplık ve Müslümanlığı birleştiren kimliğin birbirinden ayrılması, Akdeniz'in doğusunda yüzü Batı'ya dönük olan Asya'yı gerçekte olması gereken şekle sokacak ve Avrupa'nın Büyük Asya'ya açılan köprüsünün başlangıcı haline getirecektir.” 


Kadimi Kohen, sözlerine şunları da ilave eder: “Arap birliği fikri, siyasi olarak düzenlendiğinde İslâm birliği fikrine karşı koyma gücünde olacaktır. Zira Arap milliyetçiliği konuyu kendi inisiyatifi altına alacaktır. Parlayan İslâm nurunun bir İslâm ümmeti meydana getirmesinin Araplar nezdinde yeni bir inanç doğurduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. İslâm bugün bilinen haliyle dahi aileciliğin de, 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kabileciliğin de, aşiretçiliğin de üzerine çıkmıştır. Eğer Batı, Orta Akdeniz”den İran”a kadar uzanan Tatar, Hint ve Berber milliyetçiliğinden daha fazla bir Arap milliyetçiliğinin varlığını kabul ederse bununla çok büyük bir güç meydana getirmiş olur ki bu yüksek gücün vereceği enerji, medeni âlemde büyük bir rol oynayacaktır.” 


Nahom Corman'ın da şu sözlerinde belirttiği gibi Osmanlı Devleti içerisinde kavmiyetçilik fikrinin, siyonist hareket içerisindeki yahudi milliyetçiliğinin başlamasıyla eş zamanlı olarak ortaya çıkması çok da yadırganacak bir durum değildir. 
Bu bakımdan üzerinde durmamız gereken başka bir görüşe göre de siyonist hareketi doğuran ırkçılık ile Arap ırkçılığını meydana getiren kaynak birdir ve bu iki hareket eş zamanlı olarak canlanmaya başlamıştır. 


Arap milliyetçiliği, Şam topraklarında özellikle de Lübnan”da yaygın olarak bulan emperyalist devletlere bağlı misyoner okullarında adeta fışkırdı. Bu okullardaki eğitim ve öğretim Arap edebiyatı ve şiiri üzerinde yoğunlaştırılmıştı. Bu okullar Araplar'ın mizacına uygun Hıristiyanlık propagandası yapan misyoner kitapçıkları hazırlıyor ve halk diliyle yazılmış kitaplar neşrediyorlardı. Bu durum Arap dili ve edebiyatının geniş alanlara yayılmasına neden olmaktaydı. Elbetros, Bestani, Halil Cibran ve Mihail Nuayme gibi birçok şair ve edip bu okullardan mezun olmuştu. 


İşte milliyetçilik hareketleri bu misyoner okul ve fakültelerin himayesi altında örgütlenmeye başladı. 


George Artemyo, Araplar'ın Uyanışı isimli kitabında şunları söyler: “Arap milliyetçilik hareketinin ilk örgütleme çalışmaları, 1875 yılına, yani Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden çok daha öncelere dayanır. O dönemde Beyrut'taki Suriye Proteston Üniversitesi'nde okuyan beş genç, gizli bir cemiyet kurmuştu. 
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Bunların hepsi hıristiyandı fakat müslüman ve Dürziler'in kendilerine katılması gerektiğini idrak etmişlerdi. Çeşitli dinlere mensup ve toplumda seçkin aydınları temsil eden yirmi kişinin kendilerine katılmasını sağladılar. Bundan önce de masonluk Avrupa'daki şekliyle Şam topraklarına girmişti. 
İşte bu gizli cemiyet üyeleri bir arkadaşları aracılığıyla az bir zaman önce kurulmuş olan mason locasının kendilerine yönelmesini ve emellerinin tahakkuku için kendileriyle birlikte çalışmasını sağladılar.” 


Milliyetçilik Sultan Abdülhamid zamanında gizli olarak yayılıyordu. Fakat Mısır, Avrupa ve Amerika'daki birkaç aldatılmış Arap”tan başkası kendisini açığa vurmuyordu. 


Araplar arasında milliyetçilik davasını gizli ya da açık olarak sürdürenler iki kısımdı. Birinci grup davalarında samimiydi. Bunlar emperyalistler tarafından sömürülme pozisyonundan tamamen uzak bir vaziyette Arap dünyasının istiklal ve hürriyeti için çalışmaktaydılar. İkinci grup ise emperyalist devletleri insanlık, hürriyet adalet ve demokrasi prensiplerine sahip devletler olarak görüyor ve dolayısıyla Arap milliyetçiliği davasını birlikte yürütmek için bu devletlerle bağlantılı bir şekilde çalışıyorlardı. 


Bu ikinci grubun örneği 20. yüzyılda Camiatü”1-Vatanü”1- Arabi'nin kurucusu ve Arap Milletinin Uyanışı isimli kitabın yazarı Seyyid Necid Azuri'dir. 


Necib Azurf”nin Arap Milletinin Uyanışı isimli kitabının girişinde, Dr. Ahmed Ebü Mülhim şöyle der: 


“Azuri ve arkadaşlarının, bazı fikirleri kendilerine empoze eden Fransız dış işleriyle bağlantılarının olduğunu gösteren deliller de vardır. “Hasta adam”ın terekesi Avrupa devletleri arasında geniş ve sürekli bir çekişme konusu olmuştu. Dolayısıyla Azuri ve arkadaşlarının Fransa'ya Araplar'ın yakın 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geleceği hakkında gerekli rolü oynamasını teklif etmiş olmaları da uzak bir ihtimal değildir. Bu ise onun nazariyesindeki milliyetçilik fikrinin açık olmadığını ya da en azından onun milliyetçiliği mi yoksa cemaatçiliği mi tercih ettiği şüphesini doğurmakta ve Arap milliyetçiliği konusunda düştüğü zıtlıklara karşı bizi uyarmaktadır.” 


Necib Azurf”nin büyük devletlerle ilişkisinin gizli saklı bir tarafı yoktur. Zira kendisi de bu devletlerin desteği olmadan hürriyet ve birliğe ulaşmanın mümkün olmadığını açıkça söylemektedir. 


O, İtalya hesabına çalışanlardan tutun da, Mısır”daki Britanya güçlerinin komutanı Matsvel ve Fransız sefirine kadar herkesle sürekli ilişki halindeydi. 


Arkadaşı Ecin Cenk, Arap İhtilali isimli kitabında onun hakkında, “Bütün diplomatik mahfillerde olduğu gibi Londra”da, Kahire”de ve Paris”te de bulunurdu, onun oynadığı rolü itiraf ederim” der. 


Necib Azuri emperyalist Avrupa ve Amerika ile sıkı ilişkiler kurmakta, Rusya'ya karşı Britanya'nın desteğini istemek- te, Fransa ile de sürekli ve sağlam bir ilişki içerisinde bulunmaktaydı. Azuri Arap Milletinin Uyanışı isimli kitabının 3. 
sayfasında şöyle der: “Türkiye?de iki zıt akım vardı. Birincisi adil, insancıl, kurtarıcı, hürriyet vaat eden ve üstün olan akım ki bu İngiliz yanlısı olan akımdı. İkincisi ise gerici, barbar, mutaassıp, bencil olan Rus yanlısı akımdı.” 


108. sayfada ise şunları ifade eder: “Emperyalist İngiliz siyaseti şu şekilde şekillenmişti: Rusya'nın genişlemesini önlemek için Hindistan'ı koruyarak Çin ile birlik halinde bırakmak, Japonya'nın Mançurya”da hezimete uğramasını, Afganistan, İran ve Türkiye ile düşman haline gelmesini temin etmek, Hindistan”ı işgal edip burasının büyük servetinden istifadeyle Afrika”da imparatorluğu geliştirmek, son olarak da denizyolunu, Cebelitârık, Malta, Mısır, Kıbrıs ve Aden Körfezi'ni olduğu gibi korumak. Zira bu olmazsa bunlar ilk gelenin merhametine kalır. Büyük planlar ortaya konmadan önce de Britanya'nın vurucu bir deniz gücüne sahip olması gerekir.” 


Bu büyük servet hücuma uğramadan önce bu durumun bütün dünya için aynı şeyleri ifade ettiğini bilmemiz gerekir. 
İngiltere'deki gümrük nizamı hür değişim esasına dayanır. 
Bundan dolayı Britanya'nın geniş sömürgelerinin gelişmesi, serveti bütün bölgelere yaymakla mümkün olur.” 


Azuri, Osmanlı sultanı ve Osmanlı Devleti'ne karşı sürekli bir hareket içerisindeydi ve yabancı devletleri, milliyetçilik, kurtuluş merkezi altında sultanı tahttan indirmeye çağırıyordu. 


“Kötülüğün daha da azacağı korkusu ülkeleri Sultan Abdülhamid”e tahammül etme şeklinde yürüttükleri siyasetlerini biraz daha sürdürme zorunda bıraktı. Bu ise “hasta adam”ın mirasının paylaşılması hususundaki iştah artırıcı sebepleri hazırladı.” 


Adı geçen kitabın 27-28. sayfalarında Fransa kendi adına çalışmakla itham edilmektedir. 


“Sayıları çok az olan Katolikler”i himaye imtiyazına sahip Fransa'ya risaleler yayımlama ve mal edinme hakları tanınmıştı. Doğuda hiç Katolik ya da Protestan mektebi bulunmadığı veya her cemaatin iki ya da üç okulunun bulunduğu bir ortamda Ortodoks ve müslümanlar çocuklarını Katolik okullarına gönderdiler. İşte biz bugün, bu sağlam hafizalı kültür adamlarını ve milletinin ölüm haberini kökünden kesen kimseleri böyle bulduk. Bizler meşhur çağdaş birer yazar olan rahiplerin ve Amerikalı papazların eğitmelerinin lutfuyla mahir ve mütehassıs olduk. Arap dili onlar sayesinde parladı.” 
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134. sayfada ise şöyle der: “Bu durumun değişmesi için vesile aramak kaçınılmazdı. Araplar, Kürtler ve Ermeniler, bağımsız, ileri fikirli ve Batı medeniyetiyle dopdolu birer devlet kurmak üzere bu içi boşalmış ağaçtan ayrılmak istiyorlardı. Biz bundan önce Fransa”nın yardım ve desteğiyle sağlam kaldık. Bundan sonra da Batı Avrupa”nın ve Amerika Birleşik Devletleri”nin desteğiyle sağlam olarak devam edeceğiz.” 


Azurf kitabının 218-219. sayfalarında milliyetçilik ve emperyalist devletler konusunda şunları söyler: 


“Ermeni, Kürt, Arnavut, Bulgar ve Yunan kurtuluş cemiyetlerinin bu güç ve irade ile başarısız olmaları imkânsızdır. 
Araplar'ın Avrupa ve Amerika'da üç, Mısır'da iki, Suriye ve diğer Arap ülkelerinin baş şehirlerinde ise çok sayıda gizli cemiyetleri vardır. Bunların hepsi de şu anda ittifak halindedirler. Türk hâkimiyeti sona erdiği zaman, Asya'da tamamen uluslararası ticaretin önü açılacağı için, bu çalışmaları desteklemek, Türkiye?de sermayesi bulunup da işleri dolayısıyla bizim ülkemizle irtibatı bulunan mal ve banka sahibi Avrupalılar”ın menfaatinedir. Zira bugün kendilerine % 4 fayda sağlayan sermayeleri kurtuluşumuzdan sonra kendilerine % 
50 fayda sağlayacaktır. İhsan ve ikram sahibi Avrupa ve Amerikalı”lar büyük ve çeşitli milletleri istibdattan kurtarıp çalışmak isteyen insanların önüne bu kazanç kapısını açmaktan daha faydalı ve hayırlı başka bir şey bulamazlar.” 


Peki, Araplar'ın sultanı kim olacak? 


Camiatü 1-Vatani”1-Arabf”nin programından daha hür, bagımsız ve şeffaf hiçbir program yoktur. Bu teşkilat her şeyde önce İslâm'ın ve Arap ümmetinin menfaatleri için sivil idare ile dini idarenin birbirinden ayrılmasını, Fırat ve Dicle”den Süveyş körfezine, Akdeniz'den Umman denizine kadar uzanan bir Arap imparatorluğu kurulmasını istemektedir. Bu şekilde 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kurulacak imparatorluk her mezhep mensubuna hürriyet veren ve bütün vatandaşları kanun önünde eşit sayan bir anayasal idare şekli ittihaz edecektir. Türkler tarafından bugüne kadar Avrupa”ya sağlanan menfaat, imtiyaz ve meziyetlere hürmet edilecektir. Lübnan”daki idare tarzına karışılmayacak, Yemen emirliği, Suud ve Irak'ın bağımsızlığı korunacak, hidiv ailesinden gelen emre Mısır tahtı bağışlanacaktır. Bütün güç ve varlığını bu emellerin tahakkuku için harcayacağını ilan eder. 
Cemiyetin Arap imparatorluğunun Mısır'la tek bir idarede toplanması gibi bir görüşü yoktur. Çünkü Mısırlılar Arap dešil, Afrikalı Berberi ırkına mensupturlar ve İslâmlıktan önce konuştukları dil katiyen Arapça'ya benzememektedir.” 


Necib Azuri'nin ya bilerek ya da bilmeyerek Mısır'ı Araplık”tan ayırıp İslâm ümmeti olmaktan çıkaran bu kişiliğiyle emperyalist devletlerle birlikte hareket ettiğini görüyoruz. 


Sultan Abdülhamid'in 1909 yılında tahttan düşürülmesinden sonra Necib Azuri seçimlere katılmak üzere Filistin'e gitmeye karar verdi. Ancak Türkler devletin güvenini sarsan çalışmalar yaptığı için ve onu ülkeden uzaklaştırmak kastıyla hakkında idam kararı vermişlerdi. Kahire'ye kaçtı. Orada günlük Mısır gazetesinin başına geçti ve bir mason locası kurdu. 


Kahire'de kurduğu vatanı kurtarmayı hedefleyen bu mason locası İtalyan milliyetçilik hareketine etkisiyle ses getirdi. 
Bu loca çok geçmeden prensler, büyük ailelerin çocukları ve öğrencilerin katılımıyla Arap ülkelerinde yaygın bir şekilde şubeler açtı. Tabii bu çalışmalar Mısır?daki Britanya idaresinin himaye ve gözetimiyle yapılmaktaydı. 


Görüldüğü gibi mason olan ve aynı zamanda son zamanlarında bir mason locası kuran Necip Azuri'nin ecnebi istihbarat örgütlerinin aracılığıyla masonlarla ilişki kurduğu ortaya çıkıyor. Buna rağmen çıkardığı gazetelerde yazı yazanlar arasında masonluğun aleyhinde olanlar da vardı. Bu cümleden olarak Necib Azuri'nin Paris”te çıkardığı Vehdazü”l-Arab gazetesi, İttihatçılar”ı yahudi ve bağlantısız masonlarla iş birliği yapmakla suçluyordu. Gazeteye göre Osmanlı Devleti yıkıldığında enkazı üzerinde bir yahudi ülkesi kurmayı hedefledikleri için İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından yapılan ihtilali yahudiler yönetiyorlardı. Bu tür düşünceler sadece Araplar arasında değil, bir kısım Avrupalılar arasında da vardı. 


Birçok Arap siyasetçi Jön Türkler ile İttihat ve Terakki siyasetinin gerçek yüzünü tanımaya başladı. Bunlar Araplar”ı özellikle de sultana karşı yapılan ihtilalde kendileriyle birlikte hareket eden Araplar”ı devlet idaresinden uzaklaştırmaktaydılar. 


İşte Araplar'ın Jön Türkler'e karşı gösterdikleri bu şüphe, mutaassıp Türk turancılığı ortaya çıktıktan ve turancılar da Araplar'ın din ve dillerine karşı meydan okuma düşüncesi oluştuktan sonra Arap siyasetinin temelini oluşturdu. 


Papaz Luvis Şeyho, İstanbul?da bir yıl süreyle kalan Reşid Rıza'nın toplum siyasetinin sır sandıklarının bulunduğu yerlerde gezdiğini, İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarının mason olduklarını belirttiğini ifade ederek en sonunda Reşid Rıza'nın bu teşkilatın liderlerinin ana gayelerinin Osmanlı ülkesi ve yönetimini Türk milletine tahsis etmek, devlet gücüyle ülkede Arap dilini zayıflatmak ve hatta tamamen öldürmek, Araplar”ı zayıf ve cahil bırakıp baskı ile dil zafiyeti altında tutarak Türkleştirmek olduğunu, bunların yahudi nüfuzunun kendileri ve devlet üzerindeki gücünün etkisiyle mason olduklarını, bunun ise İsrail melikinin ilk vatanına tekrar iade edilmesi ve milyonlarca yahudi dostunun ülkenin servetini yutması, Filistin'i sömürge haline getirerek, siyonistlerin başarıya ulaştırılması anlamına geldiğini ifade ettiğini belirtir.” 
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Araplar”ın durumlarının daha da sıkışmasına neden olan şeylerden bir tanesi de, Sultan Abdülhamid'in düşürülmesin- den sonra başlayan azletme işinin güvenilir Arap büyüklerine kadar uzanmasıydı. Gerçi bu durum tabii olarak görülebilirdi. 
Öyleyse tabii olmayan neydi? İtham ve iftiraların Arap olmayanlara değil de sadece Araplar'a yöneltilmesi mi? Araplar, sultanın zulümlerinin arkasında olmakla itham ediliyorlardı. 
Azledilenlerin sayısı cidden çok fazlaydı. O kadar ki Bahriye Nezöreti”nde tek bir görevliden başka Arap kalmamıştı. Sultan Abdülhamid ise Araplar'a karşı daima gönül alıcı şekilde muamele eder, yüksek ve önemli mevkileri onlara teslim ederdi. 


Sultanın yakın çevresini Arap büyükleri oluştururdu. İzzet Paşa, Abid Dımaşki, Şeyh Ebü”1-Hüda Sayyâdi, Madenler ve Hac Nâzırı Selim Paşa Melhame, onun kardeşi Vezir Necib Melhame, Lübnanlı iki kişi ve diğer Araplar, bunların arasındaydı. Bunların hepsi İttihatçılar tarafından takip altına alındı. 
Hatta Şeyh Ebü'l-Hüdâ Sayyâdi bir ay süreyle tutuklu kalmaktan kurtulamamıştı. 


Düzeni değiştirmek ve milletler arasında fitne ve düşmanlık ateşini yakmaktaki rollerini tamamladıktan sonra halifeliğin kaldırılması hususunda kendileriyle anlaşan ve yardım eden bu cemiyetlerin Batılı emperyalistler tarafından dağıtılmaya başlanması da gayet tabiiydi. Öyle de oldu. Arap Osmanlı Kardeşliği Cemiyeti'nin ilan ettiği Arap/Türk balayı çok kısa sürdü. Çünkü İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni oluşturan unsurların, birinci olarak Türk, ikinci olarak da yahudi olduğu, milliyetçi turancılığın hedefinin “Türkleştirmek, Arap kimliğini bozmak olduğu” süratle meydana çıkınca İttihat ve Terakki bütün hücumlarını İzzet Paşa, Âbid Dımaşki ve Şeyh Ebü”1-Hüda Sayyâdi üzerinde yoğunlaştırdı. Çünkü bu üçü Sultan Abdülhamid'e en yakın Araplar”dandı. 
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Jön Türkler zaman zaman ahmaklık derecesindeki korku şeklinde meydana çıkan otoritelerine sığındılar. Devlet, Türk unsurunu iyileştirme ana siyaseti üzerine tahkim edildi. Türkler'in kurduğu bir devlette Türk cinsini diğer ırklar üzerine çıkarmaya çalışmak gayet doğaldır. Bu durum diğer birçok ortamda da meydana çıkmıştı. “Türk milletine mensup olma” esasına dayalı turancılığa çağırma hareketi başladı. 
Türk unsurunu yücelten ve Osmanlı Türkleri”yle Orta Asya”- daki diğer Türk kardeşleri arasında yakın irtibat sağlamaya davet eden turancılık haliyle, devlet içerisinde muhtelif cinsleri eşitlik esasıyla bir ümmet haline getirmek esasına dayalı olan Osmanlı fikriyle çatıştı. 


Jön Türkler, yönetici durumunda olan, özellikle ihtilal yapan ve başkenti istila eden Osmanlı ordusunun komuta kademesinde önemli rol oynayıp, ihtilalde kendileriyle birlikte hareket eden Araplar”ı takip altına aldı. 1909 yılında İstanbul'u işgal eden ordunun komutanı Mahmud Şevket Paşa bunlardandır. Mahmud Şevket bu hareketinde samimiydi. İhtilale faal olarak iştirak etmiş olan Aziz Mısri de bunlardandır. O da sonradan Jön Türkler tarafından takip ettirilmiştir. Aynı sene- nin şubat ayında Ordu Erkân-ı Harbiyyesi Birinci Reisi Aziz Ali Mısri'yi bir gün öğleden sonra Tokatlıyan Oteli'nin dışında üç gizli polis kovalayarak yakaladı ve İstanbul merkez polis karakoluna götürdü. Burada kendisine herhangi bir suç isnat edilmeden tutuklandı ve ihanet suçuyla yargılanacağı şayiası yayıldı. Onun yakalanması İstanbul'daki Araplar arasında dehşet etkisi yaptı. Sonra bu dehşet halkın sokaklarda gösteri yapmasına neden olan bir kızgınlığa dönüştü. 


Aziz Mısri otuz üç yaşında olmasına rağmen meşhur olmuştu. Babası Mısır'da yaşadığı için orada doğmuş, sonra İstanbul?da Harp Okulu'na daha sonra da Kurmay Okulu'na girdi. 1904 yılında Kurmay Okulu'nu üstün başarıyla bitirince Makedonya'daki üçüncü ordu Erkân-ı Harbiyye heyeti üyeliğine atandı. Orada İttihat ve Terakki Cemiyeti”ne katıldı. 
Aziz Mısri, 1908 senesindeki askeri ihtilali yöneten subaylardan biri olarak ertesi yıl nisan ayında İstanbul'a doğru yola çıkan orduya da iştirak etmiştir. Aziz Mısri, İttihat ve Terakkiye iki sebepten ötürü katılmıştır. Büyük Arap milliyetçiliği ideali ve Osmanlı Devleti'nin menfaatini korumadaki ihlası. 
1909 ihtilalini takip eden aylarda İttihatçılar”ın siyasetinin birinci etkenle, kötü tasarruflarında ikinci etkenle çatıştığını anlayınca etrafındaki İttihatçılar arasında kendisi gibi olanlarla ittifak arayışına girişti. 


Her halde Araplar'ın dikkatini çeken ve Türk mason siyonist iş birliği konusunda kati karar vermelerine neden olan şey, siyonist liderlerin büyük ümit bağladıkları ve kendileri için yeni bir çağın başlangıcı olacağını umdukları 1908 İhtilali”nin siyonist ortamda sevinçle karşılanmasıydı. Bu cümleden olarak Filistin'de bu ajitasyon partisi, ihtilali öven ve parti liderlerinin ihtilal komutanlarına desteklerini belirten gizli bir beyanname dağıttı. 


Hatta başlarında David ben Gurion ve Yestehak b. Zefi'nin bulunduğu bazı liderler Türk dilini öğrenmek, Türkler'in anlayışlarını düzeltmek ve ihtiyaç halinde birlikte çalışma için ülke meselelerine vâkıf olmak üzere Türkiye'ye gitti. 


BEŞİNCİ BÖLÜM 
ZİR 
SULTAN ABDÜLHAMİD 
SİYONİSTLERE DİRENİYOR 


Giriş 

Milletlerin askeri ve iktisadi sahalardaki yenilgileriyle birlikte kültürleri de saldırıya uğrar. İşte İslâm ümmeti yenilince emperyalizm onun iktisadi, askeri ve sosyal varlığını yok etmekle yetinmeyip kültür ve medeniyetini çirkin göstererek medeniyet sembollerini bozmaya azmetti. Bu ümmetin birçok genci, emperyalistler tarafından İslâm milletine, özellikle de Araplar”a dayatılan eğitimin kurbanı oldu. 


Emperyalizmin uzun süre zihinlerimizde bir fikrisabit haline getirdiği şeylerden biri de Abdülhamid'in Filistin konusunda tutumu hakkında bize öğretilen yanlışlardır. Birçok kimsenin zihnine onun siyonistlere izin vererek Filistin Araplarının hakkını korumadığı düşüncesi yerleştirilmiştir. Öyleyse mülküne bedel veren Batılı emperyalist ve siyonistlere neden karşı koydu? 
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Sultan Abdülhamid yönetime geldiğinde Osmanlı Devleti en kötü durumundaydı. Bozulma, devletin bütün organlarına yayılmış, emperyalist arzu ve istekler onu her tarafından sarmıştı. Devletin idari teşkilatı son derce bozuk, zayıf ve dağınık bir hale gelmişti. Sultan Abdülhamid, bir ıslahat yapmaya kalkışmaya görsün, dahilde fesat güçler, hariçte de emperyalistler hemen karşı koymaya başlıyorlardı. Sultanın nazarında Filistin son derece büyük önem arzediyordu. Sultan gerek kanunlar çıkartarak gerekse de yaptığı idari ve siyasi icraatlarıyla bu emperyalistlerin hedeflerini engellemek için bütün gücüyle, mümkün olan her yolu denemişti. Bu yolda attığı ilk önemli adım ise emperyalist ve siyonistlerin çalışmaları başlar başlamaz çıkaracakları karışıklıkları anında bizzat kendisinin durdurabilmesi için Kudüs sancağını direkt olarak Babıâli'ye bağlamasıdır. 


I. Dünya Savaşı sıralarında Ortadoğu uzmanı olan İngiliz Hogars”ın da dediği gibi, “Abdülhamid, Şam'a bağlı bir sancak ve mutasarrıflıkken Kudüs'ü direkt olarak Bübuali”ye bağlamıştı.” 


Filistin, Osmanlı döneminde Şam”a bağlıydı. Şam, şu vilayetlerden oluşmaktaydı. Halep vilayeti, Beyrut vilayeti, Şam vilayeti, Lübnan mutasarrıflığı. Bu beş vilayet askeri yönden de merkezi Şam'da bulunan Beşinci Ordu'ya bağlıydı. Filistin'e gelince, ayrı bir birim olarak şu aşağıdaki bölgelere ayrılmaktaydı. 


1. Kuzeyde, Akkâ mutasarrıflığı, Hayber, Taberiye ve Safed kazalarını kapsamaktaydı. Nablus mutasarrıflığı, Cüneyn ve Tulkerem kazalarını kapsamaktaydı. Bunların hepsi Beyrut vilayetine bağlıydı. 


2. Güneyde, müstakil Kudüs-i şerif mutasarrıflığı, Kudüs, Yafa, Gazze, el-Halil”i kapsamakta olup direkt olarak İstanbul 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hükümetine bağlıydı. Doğu Ürdün vilayeti de Şam vilayetin- den bir parça haline getirildi. 


Emperyalist devletlerin sefir, temsilci ve konsoloslukları yahudiler için Filistin'e göç kapısını açmak ve oradan toprak satın alabilmelerini temin etmek üzere sultandan izin koparmak için Babıâli nezdinde çok hassas çalışmalar yaptılar. Sultan bütün bu tahrik baskı ve tehditler karşısında itidalini bozmayarak, Filistin topraklarından herhangi bir parçayı terketmeyi kati surette reddetti. 


Washington'daki Osmanlı sefirinin diliyle de açık bir şekilde Filistin'i katiyen satmayacağını ve bundan sonra Rus yahudi göçünün durdurulduğunu ilan etti. 


Chaim Weizmann bunu şu sözleriyle teyit etmektedir: “Osmanlı idaresi yahudilere toprak satılmasını ve onlar için orada yerleşim mahalleleri kurulmasını yasakladı.” 


Osmanlı yönetimi erken zamanda uyanmış ve yahudilerin Filistin'de yerleşmelerini yasaklamıştır ki bunun tarihi Nisan 1882'ye dayanır. 


Sultan Abdülhamid idarenin ne derece bozulduğunu ve büyük makamlardaki devlet görevlileri arasında hediye adı altında rüşvet almanın ne derece yaygın hale geldiğini biliyordu. 
Bundan dolayı ecnebi konsolosların tuzaklarına düşmeyerek yahudi göçmenlerin Filistin'e girip oradan arazi satın almalarına göz yummamaları için Kudüs sancağına sürekli olarak yetenekli ve ihlaslı görevliler atamaya özen göstermekteydi. İşte bu iyi niyetli devlet adamlarından birisi de Rauf Paşa”dır (1876-1888). Rauf Paşa dürüst ve temiz bir kimseydi. 
Zaman zaman gayri kanuni yollardan gelip Kudüs'e yerleşen yahudileri araştırmak üzere bazı kimseler görevlendirmiş fakat bu görevliler de çok zaman susmaları ve yerleşmelerine göz yummaları için yahudilerin cömertçe takdim ettikleri mal 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sevgisine boyun eğiyorlardı. Rauf Paşa, yahudilerin Filistin'e göç etmelerine karşı olan bir kişiydi. Hatta yahudiler arasında Filistin'e göç rüyalarının yayıldığını iyice anlamıştı. Bu emperyalist yahudilere karşı yaptığı çalışma işte bu rüyanın yok olması içindi. Göçmen yahudileri takip ettirmesi sebebiyle Rus ve Alman konsoloslarıyla çok defa münakaşa ediyordu. 
Vâkıa, ister bir bedel karşılığı, isterse de karşılıksız olsun yerleşik yahudiler arasına gizlice girecek olan yahudilerin göçüne karşı olduklarını açıkça söyleyen Arap münevverleriyle birden fazla toplantı yapmasının da Rauf Paşa'nın siyaseti üzerinde açık bir etkisi vardı. 


Rus hükümetinin uyguladığı katliamın sonunda Rusya dışına sürülen büyük bir grup yahudinin bir kısmı Filistin'e yöneldi. 


Bu göç selinin Filistin'e yöneleceğini hisseden Sultan Abdülhamid 29 Haziran 1882 yılında Kudüs mutasarrıfına Rus, Bulgar ve Romen uyruklu yahudilerin Kudüs'e girmelerinin yasaklanmasını bildiren bir mektup yolladı. Aynı zamanda Osmanlı Devleti Bâbıâli nezdindeki diplomatik heyetlere, Rus yahudilerinin Filistin'e girmelerini ve oraya yerleşmelerini yasaklayan Meclis-i Mebusan'ın kararını da tebliğ etti. 
Osmanlılar Avrupalılar”a olan güvenlerini yitirdiklerinden, bu göçmen yahudilere de Avrupalı oldukları için şüpheyle bakmaktaydılar. Bundan dolayı imparatorluk topraklarında bir vatan kurmak için gelen göçmenleri sıkıştırmaya başladılar. 
1882 yılında Filistin'e giriş çıkış için yapılan düzenlemeler, 
yahudileri sıkıştırıyor ve pasaportlarına el konularak Türk polis merkezinde bırakılıp yerine geçici kırmızı pasaport verildikten sonra, üç ay süreyle hac ve ziyaret izni verilmesi haricinde Filistin'e girmelerine izin vermiyordu. Fakat bu emirler sadece kâğıt üstünde uygulandı. Çünkü yahudiler bu emirleri bahşişleriyle yırttılar. 
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Osmanlı Devleti 1855 yılından itibaren yabancıların Filistin”de kalmalarını ve orada arazi satın almalarını yasaklayan kanunlar çıkardığı gibi, yahudilerin orada yeni yerleşim bölgeleri kurmalarını da yasaklamıştı. 1887 yılı Şubat ayında yahudi göçüyle ilgili olarak Kudüs ve Yafa mutasarrıflığına hitaben yeni emirler çıktı. Bu emirnameler mutasarrıflara yahudilerin ülkeye sadece hacı ya da ziyaretçi olarak girmelerine izin vermeleri ve otuz bir gün içerisinde Filistin'i terketmek üzere verecekleri taahhüdü yerine getirmelerini temin için Yafa'ya ulaşan her yahudinin 50 Türk lirası vermesini bildirmekteydi. 


Sultan Abdülhamid, bölgedeki bu yahudi nüfus patlamasına karşı Filistin'i korumak için sadece kararlar ve kanunlar çıkarmakla da kalmayıp yahudileri gayrimeşru yollarla göçe teşvik eden ve dini görevlerini yerine getirdikten sonra dönmek istemeyen yahudileri koruyan yabancı devletlere de memnuniyetsizliğini tebliğ etti. Yahudilerin Filistin'e göç etmesine bazı ecnebi devletlerin yardım ettiğini ve kararların uygulanmasında karışıklık çıkarmaya çalıştıklarını gören Babıöli Kudüs Mutasarrıflığı”ndan Ağustos 1887'de ecnebi konsolosluklarıyla irtibata geçerek Kudüs'teki konsolosluklar ve Yafa”daki şubelerini ikamet süreleri sona eren ecnebi yahudilerin çıkarılmaları hususunda kolaylık göstermemeleri, aynı yıl 23 Eylül'de konsoloslar mutasarrıfı reddederek İstanbul”daki sefaretlerinden talimat gelmeden bu emri kabul etmeyeceklerini bildirdiler. 


1882 yılında Bâbiâli, liman yönetimi tarafından mutasarrıflığı üç aylık ziyaret izni için yabancıların yahudi dinine mensup olduklarını gösteren bir pasaport taşımasını mecburi hale getirirken Yafa Osmanlı Liman İdaresi ellerinde, geldikleri ülkelerdeki Osmanlı konsolosluklarının vereceği seyahat izni belgesi bulunmayan yahudilerin girişini yasakladı. Bu 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karar, ecnebi konsoloslukların Osmanlı idaresinin yahudiler hakkında çıkardığı kanunları sürekli çalışmaz hale getirmek için yaptıkları çalışmaların kesin ve açık olarak reddedilmesi ve patlayan yahudi göçü karşısında Osmanlı'nın üstünlüğünün ifade edilmesi anlamına geliyordu. Osmanlı hükümeti çeşitli ülkelerdeki konsolosluklarına, sadece sınırlı sürelerle dini ziyaret yapma dışında kimseye izin vermemelerini bildirmişti. Britanya 1888 yılında buna itiraz etti. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti, Britanya'nın İstanbul'daki sefaretine aynı yıl ekim ayında bu yasağın tek olarak değil de çok sayıda gelecek olan İngiliz yahudilerine uygulanacağını bildiren bir açıklama yolladı. 


Sultan, yahudilerin ülkeye girmesi ve orada yerleşmesini yasaklayan kanunları artırdıkça ecnebi devletler de onları Fi-İistin”e kaçak yollardan girdirme çalışmalarını artırıyorlardı. 

g ç y 


Bu çalışmalar Sultan IL Abdülhamid”in siyonist faaliyetlere yönelik şüphelerini artırdığı için yahudilerin Filistin üzerindeki emellerini boşa çıkarma düşüncesiyle Kudüs'teki görevlileri değiştirerek Kudüs mutasarrıflığı görevine Yıldız Sarayı'na mensup bazı emniyet görevlilerini atadı. Bunlar arasında güvenilir ve kanunların uygulanmasında gayet sert davranan Tevfik Bey de vardı. Tevfik Bey'in bu sert tutumu dolayısıyla yahudi göçmenler ve yahudilere yerleşim bölgesi kurmaya çalışan teşkilatlar, daha yumuşak davranan görevlilerin bulunduğu ülkenin güneyine ve Beyrut'a yöneldiler. 


Bir taraftan Osmanlı hükümetinin zaafı diğer taraftan da emperyalist devletlerin bu konulardaki çalışmalarının artması nedeniyle bu kanun ve kurallar emperyalist planlarını bütün güçleriyle uygulamaya çalışan devletlerin itiraz ve aleyhte faaliyette bulunmalarına neden oldu. Çoğunlukla da devletlerin bu itiraz ve faaliyetlerine karşı Bübuali direndi. 
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Sultan, bu itirazlara bu kanun ve kuralları daha da artırarak cevap veriyordu. Sultan II, Abdülhamid'in 1898 yılı Haziran ayında çıkardığı, yahudilerin Kudüs”e girişini yasaklayan yeni kanun da diğer kanunlar arasındaki yerini alıyordu. Bu kanun da ecnebi konsoloslukların itirazıyla karşılandı. Bu bakımdan Kudüs mutasarrıfı Bâbıâli”ye “Bu yeni kanunun sınır ve detaylarını gösteren talimat istediğini belirten” bir telgraf çekti. Telgrafın cevabı iki ay sonra 25 Ağustos 1897'de yani 
2. Siyonist Kongre'nin toplanmasından üç gün önce, “Sadrazamın yahudilerin göçüyle ilgili kanunların uygulanmasını kati olarak istediği” şeklinde geldi. 


Osmanlı sultanının bu kanunların uygulanması hakkındaki sert tutumu dolayısıyla Britanya'nın Antakya'da konsolos yardımcısı yahudi olduğu için kanunun sınırlandırdığı süre içerisinde Kudüs'ten ayrılacağını beyan eden bir taahhüt vermediği sürece Kudüs'e girişine izin verilmedi. 

Osmanlı sultanının yahudilerin göçüyle ilgili bu sert tavrı sadece Kudüs'e de münhasır değildi. Yafa kaymakamı da bazı yahudilerin ülkeye girişini engellemiş ve onları geldikleri gemiyle tekrar yollamıştı. Ayrıca izin süreleri bittiği için iki aile de şehirden dışarı atılmıştı. Buna benzer uygulamalar Filistin'in çeşitli yerlerinde yapılıyordu. Ancak çoğunlukla rüşvetçi idareciler bu kanunları yürürlükten kaldırıyorlardı. 


Emperyalist devletler utanmaz bir şekilde insan haklarını ve azınlıkları koruma, zulme uğramış yahudi vatandaşlarının haklarını arama iddiasıyla, Osmanlı Devleti'nin uygulamalarına müdahale ediyorlardı. 


Gayri kanuni yollardan Filistin'e giren çok sayıdaki yahudinin geri çevrilmesiyle meydana gelen olaylar buna örnekti. 


Osmanlı idaresi dokuz adet yahudiyi içeriye girdirmeyerek tekrar gemilerine göndermişti. Britanya konsolosu ve 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konsolos yardımcısı bu kişilerin zorla geri çevrildiklerini ve süreleri bittikten sonra çıkacaklarını taahhüt ve tazmin etmeyi kabul edecek bir kefil getirmedikçe Hayfa limanına indirilmediklerini iddia etti. Dikson, Emzlak”ın yahudi büyüklerinin uğradığı bu yakışıksız muameleyi anlatan, yahudi büyükleri tarafından imzalanmış bir vesika bulduğunu açıklamaktadır. 
Emzlak, bu Britanyalı yahudilerin zorla gemiye geri döndürüldükleri esnada kendilerine eziyet edildiğini ve el ile dövüldüklerini de iddia eden Britanya Sefiri Sir N. R. O”Connor, Osmanlılar”ın Britanya yahudilerine gösterdiği bu tavra karşı bir ültimatom sundu ve Dikson'a bu dokuz yahudi göçmenin Osmanlı yönetimi tarafından dövülüşünün açıklanmasını isteyen acele bir telgraf çekerek, “Söz konusu yahudiler hacı mı, yoksa göçmen mi? Şimdi nerededirler? Ben Osmanlı Devleti”nin imtiyaz antlaşmalarının böyle direkt olarak parçalamasını kuvvetli bir şekilde protesto ettim. Bu meselenin çok tehlikeli olduğunu mutasarrıfa bildir” dedi. 


Britanya Hariciye Nezâreti, yahudilerin Filistin'e girişlerinin yasaklanmasını uluslararası antlaşmalara aykırı kabul ederek Osmanlı Devleti'nin şu anda ortaya konulmuş olan düzeni yeniden gözden geçirmesini çünkü bunun insan haklarıyla çeliştiğini, ifade etti. 

Filistin'de mukaddes toprakları ziyareti sırasında işi ve kastı ne olursa olsun her yahudiye karşı Osmanlı idaresinin takındığı tavır, sultanın talimatlarıyla böyle sert hale gelince Hayfa Liman İdaresi Anjelo Birliği'ne bağlı bir okulda öğretmenlik yapmak için İngiltere”den gelen Britanyalı yahudi Mis Anielo”nun gemiden inerek Kudüs'e girmesini de engelledi. 


Filistin'i korumak için yapılan bu katı icraatlara rağmen bazı yahudiler Avrupa konsolosluklarının yardımı ve bazı Osmanlı devlet görevlilerinin rüşvet almasıyla Filistin'e girmeye muvaffak oldular. 
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Bu gizli girişler üzerine Filistin Araplar”ı uyandı. 1891 yılında Kudüs eşrafını yabancı yahudilerin Filistin'e gelmelerine ve orada toprak satın almalarını önlemek için etkin ve güvenilir icraatlar yapılmasını istemek üzere Bâbıâli'ye gönderdiler. Araplar, Kudüs mutasarrıflığını deruhte eden Mehmed Şerif Rauf Paşa'nın 1889 yılında makamından ayrılmasından sonra, yabancı yahudilere uygulanan zorlayıcı kuralların hafiflediğini görmüşlerdi. Bu mutasarrıf, Sultan Abdülhamid'in yahudilerin Filistin'e yerleşmelerini yasaklayan siyasetini tam olarak uyguluyordu. Gücü yettiği kadarıyla yahudilere arazi satılmasını engellediği gibi hacıları da verilen süreyı geçirir geçirmez zorla dışarı atmakta acele davranıyordu. 
Bâbıâli Kudüs eşrafının isteklerine cevap vererek yahudilerin Filistin'e yerleşmeleri ve arazi satın almalarını kısıtlayıcı kararları yeniledi. 1892 yılında çıkan bir kanunla Osmanlı Devleti vatandaşı yahudiler de dahil tüm yahudilere devlet arazisi satılması yasaklandı. 


Yahudiler, işin kurnazlık yollarını araştırmaya başladılar. 
O günlerde Türkiye'de bu yolları bulmak hiç de zor değildi. Fakat Rauf Paşa sadece yahudilerin Filistin'e girmelerini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda onların yerleşim bölgelerinde yaptıkları yeni binalara yerleşmeleri hususunda da çok sıkı davranıyordu. Rauf Paşa zeki, anlayışlı ve rüşvet alması imkânsız bir kimseydi. Bunun için onunla görüşmek gayet zordu. Fakat siyonist aşıkları için yollar tükenmiş değildi. 
Göçün sürekli bir şekilde devam etmesine yardım eden Rus hükümeti, Türkiye” deki sefiri ve Filistin'deki konsolosuna bu konu ile ilgili olarak protesto çekmelerini emretti. Bunun tesiriyle uygulamalar hafifledi, göçün başlamasına tekrar izin verildi. Bu durum, yeni vatandaşlarla, kendileri için gönderilen teberrulara ortak olurlar korkusuyla Filistin'deki yahudilerin sayısının artmasını önlemek kastıyla, göçmenlerin Filistin'e 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girmelerini önlemesi için idareyi tahrik ve teşvik etmekle itham edilen Filistin'in eski yahudi halkından “Yeyşuf el-Kadim” arasındaki ihtilaflar da giderildikten sonra 1884 yılına kadar bu şekilde devam etti. 


Yönetim, rüşvetçi Yafa liman görevlilerinin her ay valiye, geçen ay ülkeye giren yahudiler, geldikleri gibi geri döndüler, şeklinde yalan beyanda bulunduklarını tespit etti. Bundan dolayı yahudi göçmenlerin Filistin'e girişini yasaklayan icraatlar özellikle de 1887 yılında şiddetleri artırılarak uygulandı. 
Bundan bir yıl önce Araplar”la, Tih Tekfa yerleşimcileri arasında bir çatışma çıktı. Emirleri uygulama alanları genişletilip Filistin”in güneyindeki Celil bölgesi de Kudüs”e ilaveten yasak kapsamına alındıktan sonra Yafa Limanı'ndaki polis gücü takviye edildi. Yahudilerin Filistin'e girmesi hakkındaki bu yasaklar Şeyh Kâmil ve Faal da bile uygulandı. Bundan dolayı siyonist âşıkları bu uygulamaları kaldırmak için fırsat aramaya başladılar. Bir defa daha kendilerini koruması için ecnebi devletlere yöneldiler. Amerika Birleşik Devletleri, Britanya ve Fransa sefirleri 1889 yılında bu uygulamaların kaldırılması için Türk hükümeti üzerinde baskı kurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yahudi asıllı sefiri, Oscar Straus bununla da yetinmeyerek Türk sultanına, Kudüs mutasarrıfı Rauf Paşa'yı azlettirip yerine daha az siyonist düşmanı bir vali getirtinceye kadar baskılarını sürdürdü. Rauf Paşa valilik yaptığı sürece Kudüs mutasarrıflığında siyonist yerleşimin durmasına neden olmuştu. Fakat bu uygulamalar yahudilerin Osmanlı Devleti içerisinde herhangi bir yerde yerleşmelerine yönelik olmayıp yahudilerin Filistin'e yerleştirilme ve orada emperyalizmin dayanağı durumunda bir yahudi devleti kurma şeklindeki emperyalist planın uygulanmasını durdurma açısından sınırlı bir uygulamaydı. Yoksa Osmanlı yönetimi yahudilerin imparatorluk topraklarına gelişlerini merhabalarla karşılamakta ve 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imparatorluğun herhangi bir bölgesinde yerleşmelerine izin vermekteydi. Bu, 19. yüzyılın sonunda yahudilerin İspanya”- dan kovulmalarından beri bir gelenek haline gelmişti. Fakat siyonist göç dalgalarının Filistin'e yönelmeye başlamasıyla bu gelenek bozuldu. Dolayısıyla da 19. yüzyıl boyunca çeşitli bölgelerindeki benzer zorluklarla karşı karşıya kalan yönetim, bu göçmenlerin sayısının artmasıyla Osmanlı İmparatorluğu dahilinde yeni bir milliyet sıkıntısının meydana çıkmasından korktu. Aynı şekilde Osmanlı idaresi vatandaşlarının sayısının artması sonucunda Avrupa devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu”nun iç işlerine karışma olasılığının artmasından da korkmaktaydı. Bu korkunun oluşmasında Filistin Arapları- nın Filistin'deki idarede değişiklik olacağı konusunda yaptıkları itiraz ve iddiaların da payı vardır. Bütün bunlara ilaveten göçmen yahudilerin çoğunluğunun Türkiye'nin çok katı düşmanı olmalarının da etkisi vardı. Sadece 19. yüzyıl içerisinde Türkiye'yle Rusya arasında dört defa harp çıkmıştı. 1881 yılının sonunda yahudilerin Filistin hariç Osmanlı İmparatorluğu'nun herhangi bir yerine uyruklarını Osmanlı uyruklarıyla değiştirmek şartıyla göç edebileceklerini ifade eden ilandaki açık ve net durum da göstermektedir ki Osmanlı İdaresi Fi-İistin”e yönelen yahudi göç dalgasında erken uyanmıştır. Bu siyaset 1914 yılında patlak veren 1. Dünya Savaşı'na kadar genel anlamda fiilen sürmüştür. Ancak bu siyaset yahudiler tarafından pek sevilmedi ve birçoğu ecnebi konsolosların kendilerine menfaat sağlamasını temin maksadıyla asli uyruklarını bırakmayı reddettiler. Bir taraftan yahudilerin Türk yönetimini razı etmeye çalışmaları bu uygulamalar kaldırılıncaya kadar ecnebi devletler tarafından sürdürülen baskılar altında kalan Türk hükümeti, göçmen sayısının artmasıyla tekrar zor durumda kaldı. 
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Bu durum sanki önceden planlanan devirlerin örgütlü bir şekilde birbiri ardınca gelmesi ve sonra da bu uygulamaların kaldırılması gibi başlamış ve zaman zaman açığa çıkıp zaman zaman gizlenerek Filistin'de Osmanlı hâkimiyetinin sonuna kadar sürmüştür. 


Amerika ve özellikle de Rusya”nın kendi ülkelerine çok sayıda göçmen girmesine karşı koymasıyla 1890-1891 yılları arasında Filistin”e yapılan göçün hız kazanmasından sonra Türk yönetimi yine yahudilerin Filistin'e girmelerini yasaklayan kanunları şiddetle tatbike başladı. Avrupa konsoloslukları da adetleri gereği bu uygulamaları kaldırma girişiminde bulundular. Fakat yönetim bu defa onların isteklerine cevap vermemekte ısrar ederek bazı kuralları ısrarla tatbik alanında bıraktı. 


Filistin Araplar”ı emperyalistlerin bu tavırlarına karşı ilgisiz değildi. Aksine onlar da bu durumu bazen güç kullanarak bazen da belge ve deliller sunarak fikri planda göğüslüyor ve gerek göçü yasaklayan kanunlar çıkararak gerekse de ecnebi konsolosluklarla anlaşan görevlileri değiştirerek her isteklerine cevap veren sultan tarafından sürekli huzura kabul ediliyorlardı. 


Filistin Araplar”ı yahudi göçü ve siyonist plana karşı her zaman samimi bir şekilde mücadele etmiştir. Mayıs 1890”da Kudüs ileri gelenlerinden oluşan bir heyet selefi Rauf Paşa”nın zıddına, siyonistlere iltimas eden Kudüs Mutasarrıfı Reşat Paşa aleyhine sadrazama bir ariza takdim etti. Ayrıca 
1891 yılında sadrazamdan yahudi göçünün durdurulması ve 
onların Filistin'e yerleşme ve oradan mülk almalarının yasaklanmasını talep ettikleri bir müracaatta daha bulundular. 


1904 yılı geniş toplum kesimlerinin ziraat arazilerinin 
yahudiler tarafından mülk edinilmesine karşı büyük ttirazla- 


SULTAN II. ABDULHAMİD vE FİLİSTİN , 161 


rına şahit olmuştur. Yahudi yerleşim cemiyetinin -ki aynı zamanda bir siyonist kuruluşuydu- resmi mutemedi Albert Anteybi”nin takrirleri bu konuda Filistinlilerin erken uyanışına kati bir sürette delalet ettiği gibi Arap ve yahudiler arasındaki alakayı yakıp kavuran şeyin siyonizm olduğunu da tescil eder. 
Aynı zamanda bu takrirler siyonizme karşı yapılan itirazların hükümet görevlilerine kadar uzandığını da göstermektedir. 


1910 yılında çıkan başka bir karar, yahudilerin üç aylık 
süre hariç Filistin'e girmelerini yasakladı. Ancak Britanya'nın gayrimeşru yollardan yardım etmesiyle siyonistlerin Filistin'e girmesi engellenememiş ve yine Britanya'nın İstanbul'daki sefirinin müdahalesiyle de bu karar tatbik edilememiştir. 


Osmanlı Mebusan Meclisi seçimleri yapıldıktan sonra siyonistler aleyhine yapılan bu çekişmeler meclis içerisine de girdi. 1909 yılında Meclis-i Mebusan”daki Arap milletvekilleri, sadrazamı, yahudilerin Filistin'e yerleşmelerine asla izin verilmeyeceğini açıklamaya, Dahiliye Nezâreti'ni de siyonist hedeflerin gerçekleştirilmesine karşı olduğunu deklare etmeye mecbur ettiler. 


Filistin Arapları”nın çalışmaları ve Sultan IL Abdülhamid”in onların taleplerine cevap vermesi sonucunda 1899 yılında yahudilerin Filistin”e yerleşmelerini yasaklayan yeni bir kanun çıktı. Bu kanun da uygulanmak üzere Kudüs ve Yafa” - ya gönderildiği gibi, mukaddes toprakları ziyaret edecek İbraniler”le ilgili kanunlar, başlığı altında Kasım 1900”de bütün konsolosluklara gönderildi. Bu kanun, daha önceki kanunlar- da geçen 50 Türk lirası ve otuz bir gün gibi sınırlamaları kaldırarak Filistin'i ziyaret edecek olan bütün yahudilere üç ay ikamet izni veriyordu. Bunlar, ister Beyrut vilayetine, isterse de Kudüs mutasarrıflığına bağlı olsun herhangi bir limana iner inmez pasaportlarını teslim edecek ve karşılığında kendilerine 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bir kuruş bedelle diğer belgelerden kolayca ayırt edilebilmesi için renk ve şekil yönünden değişik olan özel belgeler verilecekti. Bu belgelerde kişinin işi, cinsiyeti ve seyahat sebebi de belirtilecekti. Üç ayın bitiminde idare bu yahudinin ülkeyi terketmesini temin edecek, ayrılmayı reddetmesi halinde ise mahalli idare, kişi üzerinde yaptırım gücü olması dolayısıyla, ilgili konsolosluk yoluyla bu kişinin ülkeden ayrılmasını sağlayacaktı. Yine bu kanunlar geçici belgelerin tarih ve diğer tafsilatlarını belirten aylık sicillerin saklamasını ve bunların ikamet sürelerini geçirenlerin uzaklaştırılmalarını temin için mahalli idareler ve polise dağıtılmasını da öngörmekteydi. 


Kasım 1900'de sultan, Filistin'i ziyaret edecek yahudilerin ikamet sürelerinin üç ayı geçmeyeceğini belirten bir ferman çıkardı. Bu ferman devletin güvenliğiyle ilgili koruyucu bir icraattı. Bunun üzerine siyonistler ayaklandı ve ferman aleyhinde görüş bildirmek üzere Avrupa devletlerinin temsilcilerini sultana gönderdiler. İtalya hükümeti bu fermanın kendi vatandaşları arasında yahudi ve hıristiyan ayırımı yapmadığını bu bakımdan bu fermana karşı olmadıklarını İstanbul hükümetine bildirilmesi için derhal harekete geçti. Amerika'nın İstanbul'daki sefiri Birleşik Amerika Devleti adına 28 Şubat 1901”deki protestosuna benzer bir protesto sundu. İngiltere de aynı yola başvurdu. Babuali”nin bunlara cevabı, bunun yeni bir ferman olmayıp yirmi yıl önce çıkmış olan bir emrin yenilenmesi olduğu şeklindeydi. Sultan Abdülhamid bu protestoların şiddetini azaltmak için siyonistlerin lideri Teodor Herzl”le karşılıklı olarak bir görüşme yapmak istiyordu. Bu görüşme 17 Mayıs 1901'de gerçekleşti. Herzl”e bu görüşme- de siyonist hareketin önderlerinden ikisi daha eşlik ediyordu. 


Filistin Arapları ecnebi konsolosluklarıyla iş birliği halindeki görevliler hakkındaki çok zaman bunların görevden 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alınmalarına neden olan şiddetli şiköyet ve arızalarını sultana takdim ettiler. 


Araplar'ın bu şikâyetleri nedeniyle, Kudüs hakimi 1906 
yılında yahudiler hakkındaki kuralları şiddetle uygulayacak olan bir başkasıyla değiştirildi. 


Yine 1906 yılında kanunlara muhalefet ederek yahudi göçüne destek olan Reşit Bey'in yerine yeni bir mutasarrıf atandı. 


Sultan TI. Abdülhamid'in tahttan indirilişinin akabinde siyonist ve masonlarla iş birliği halinde çalışan ittihatçıların idareyi ele almalarıyla beklendiği gibi kaçınılmaz bir şekilde artmaya başlayan göç ve arazi satın alınması hususundaki siyonist ve emperyalist saldırıya karşı Filistin halkı erkeğiyle kadınıyla direnmeye başladı. 


1914 yılının ortalarında Kudüs'te vatan toprağını tehdit 
edebilecek tehlikeleri öğrenmek ve ülkeyi yok olmaktan kurtarmak amacıyla birtakım vatani ve hayri müesseseler kuruldu. Bu müesseseler şunlardır: Cem“iyyetü”l-hayriyyetü”l-İslâmiye, Cem"iyyetü”1-Aha ve Ülfe, Şirketü”l-İktisatü”l-Filistin, Şirketü”1-Ticaretü”1-Vataniyye el-İktisadiyye. Bütün bu müesseseler birlikte hareket etmeye, öğrenimi yaygınlaştırmaya ve milli sanayiyi desteklemeye çağırıyordu. Mısır'daki Ezher Üniversitesi”ndeki Filistinli öğrenciler de Cem*iyyetü Mukavemetü”l1-Sihyoniyye/ Siyonizme Karşı Direnme Cemiyeti, Beyrut”taki Nabluslu öğrenciler de Cem'iyyetü Şabiyyeti en-Nablusiyye/Nablus Halk Cemiyeti'ni kurdular. Hayfa”da ise Cem'iyyetü Münteda el-Edebi kurulmuştu. Filistinli Arap kadınlar ise Cem“iyyetü”1-İhsanü”1-Am ve Yakazatü”1-Fetatil-Arabiyye cemiyetleriyle bu harekete iştirak etmişlerdi. 
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Herzl ve Sultan IL Abdülhamid 


1897 yılında yahudi-siyonist hareketinin başlamasından 
itibaren Siyonistler yahudilere Filistin yolunu açmaya ve onların orada vatandaş olarak yerleşmelerine izin verilmesi için Sultan Abdülhamid'i ikna etmeye örgütlü ve düzenli bir şekilde çalıştılar. 


Herzl bu konuda emperyalist devletlerle, özellikle de İngiltere ve Almanya ile ilişki kurdu. Herzl Osmanlı Devleti'nin mali yönden had safhada sıkıntıda olduğunu bilmekteydi. Bu bakımdan sultanı bu mali sıkıntıyı siyonist ve emperyalistlerin isteklerini yerine getirerek halletmeye teşvik ve tahrik ediyordu. 


Herzl bir aracı vasıtasıyla -ki aracı kullanmak siyonistlerin uyguladıkları güvenilir bir usuldür, Sultan Abdülhamid'e kendisinin çalıştığı De Fi/d gazetesinde, broşür ve diğer haber kaynaklarında isteyerek ve tam bir tarafsızlıkla bunu ilan edeceğini bildirdi. Herzl, fiilen sultanın rızasını kazanmak için dünya yahudi yayınlarını da asi azınlıklar aleyhine kullandı. 
1896 yılında Sırbistan hükümet başkanı Badini”ye siyonizme 
yaptığı hizmet karşılığında hükümet başkanının menfaatini savunan bir dergi çıkarmak istediğini arzeden bir mektup göndermekten de hiç çekinmemiş ve aynı şekilde eğer siyonist rüyanın gerçekleşmesine yardım ederse on milyon kişisiyle yahudi aileleri, İngiltere'nin hizmetçisi haline döndüreceğini de hayasızca ilan etmekte de tereddüt göstermemişti. Herzl”i daha önce de geçtiği gibi Almanya yahudileri Almanya'nın hizmetine döndürmeyi teklif ettiği de bilinmektedir. 


Herzl ve yardakçılarının Osmanlı Devleti'nin düştüğü mali sıkıntıyı sömürmek için faaliyet gösterdikleri açıktır. Fakat sultan bu faaliyetler karşısında gevşemedi, zayıflık göstermedi, boyun eğmedi ve Herzl'in aracısını şu sözleriyle reddetti. 
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“Dr. Herzl”e bu konuda başka bir adım atmamasını öğütleyiniz. Ben bu toprakların bir karışından bile vazgeçmem. Zira bu topraklar benim değil, milletimindir. Milletim bu topraklar uğruna savaştı ve orayı kanlarıyla suladı, yahudiler milyonlarını saklasınlar. İmparatorluğum parçalanınca ancak o zaman Filistin'i bedelsiz olarak almaya güçleri yeter. Fakat bu parçalanmanın önce bizim vücudumuzdan başlaması gerekir. Ben, kaydı hayat şartıyla vücudumuzun parçalanmasına muvafakat etmeyeceğim.” 


Haddizatında siyonist yahudilerin hedefi bir ikamet yeri ya da sadece bir vatan toprağı elde etmek değildi. Çünkü bu, kendilerine Osmanlı Devleti'nin herhangi bir yerinde verilmekteydi. Emperyalist hedeflerinin gerçekleşmesi için istedikleri Filistin hariç, Osmanlı Devleti'nin diledikleri yerinde ve istedikleri şekilde vatandaş olma imkânına sahiptiler. 
Siyonistler daima, “Filistin bizim unutamadığımız vatanımızdır. Sadece (Hail) ve (Mesir) isimleri bile milletimize nispetle tek bir nara gibidir. Celalet sahibi sultan, Filistin'i bize verirse buna mukabil biz de Türkiye'nin bütün mali problemlerini tasfiye edecek vaatte bulunmayı öneriyoruz. 
Avrupa bununla Asya'ya karşı bir kale meydana getirecek ve biz Berberfler”e karşı ileri medeniyeti koruma rolü oynayacağız” diyorlardı. 


Çeşitli girişimler sonunda Herzl yahudilerin başkanı ve etkili bir gazeteci sıfatıyla 1901'in Mayıs ayında sultanla buluşmak üzere İstanbul'a çağırıldı fakat sultanla buluşması sırasında siyonizmden bahsetmemesi için uyarıldı. Herzl, sultan tarafından yahudilerin Osmanlı Devleti'ne giderek burada yerleşmelerinin hoş karşılanması için “tasdikli” bir beyanname çıkarılmasına karşı sermaye sahibi bazı yahudiler tarafından uzun vadeli borç verilerek Türk hükümetini alacakları sebebiyle baskı altına alan ve devletin içişlerine karışan yabancı devletlerin alacaklarını birleştirme teklifinde bulundu. Bu buluşmadan sonra sultanın danışmanlarından birisi olan İzzet Paşa, Herzl”i “borçları birleştirme” konusunu görüşmek üzere çağırarak kendisine “yahudilerin Osmanlı tabiiyetini kabul etme şartıyla gelebileceklerini, bunun haricinde toplu olarak bir yere yerleşmelerine izin verilmeyeceğini” tebliğ etti. Bu buluşmayı takip eden günlerde Herzl bir defa daha Şubat 1902'de İstanbul'a çağırılarak kendisine yerleşmek üzere Osmanlı İmparatorluğu'na gelen yahudilere başlangıçta Filistin'e yerleşme izini verilmeyeceği ve hükümetin zaman zaman yerleşim yerlerini tespit edeceği tebliğ edildi. 
Fakat Herzl bu teklifi kabul etmedi. Hükümetin bu tutumu dolayısıyla Herzl”in umduğunu bulamaması ve dolayısıyla ancak Türkiye'nin paylaşılmasından sonra yahudilerin Filistin'e yerleşebilme imtiyazını elde edebilecekleri meydana çıkınca iki taraf arasındaki görüşmeler kesildi. 


Herzl hatıralarında Filistin'i satın almak için para teklif ettiğinde Sultan II, Abdülhamid'in kendisini nasıl reddettiğini şu sözleriyle açıklar: “Ben ülkeden bir ayak boyu kadar yer bile satamam. Çünkü o benim değil milletimindir. Benim milletim kanlarını akıtarak bu imparatorluğu meydana getirdi, sonra da onu kanlarıyla besledi. Başkasının gasbetmesine izin vermeden önce de, yine onu kanlarımızla kaplayacağız. Ordumuzdan bir alay Suriye'de ve Filistin'de savaştı ve askerlerimiz, birbiri ardına Plevne”de öldü çünkü biz savaş meydanında ölmeyi teslim olmaya tercih ederiz. Türk imparatorluğu benim değil, milletimindir. Onun herhangi bir parçasını bir kimseye veremem. Yahudiler milyonlarını saklasınlar. İmparatorluk parçalanınca Filistin'i karşılıksız olarak elde ederler. 
Ancak bu imparatorluk bizim cesetlerimiz üzerinde parçalanabilir. Hiçbir gaye için parçalanmamızı da ben kabul etmeyeceğim.” 
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Neue Free Peress gazetesinin temsilcisi olarak ve üstat Marilnig”in aracılığıyla iki defa bir araya gelmesinde de sultanı ikna edemedi, aksine İstanbul'da sefarette çalışan Marilnig'in dediği gibi sultan, “Yahudilerin Türkiye'ye yapacakları sınırlı göçlerin dışındaki bütün göç planı tekliflerini reddetti ve ecnebi yahudilerin toplu olarak gelişmelerinin önüne her türlü engeli koydu.” 


Bu durumu Weizman hatıralarında şöyle açıklar: “Biz biliyorduk ki Filistin yolları kapalıdır. Halihazırdaki yahudilerin de sultan tarafından dışarı atılması olasıdır. Türk kanunları arazi satın almaya engeldir. Ve eğer nizami olmaya çalışsaydık korkardık. Fakat biz gizlilik yoluna girdik. Böylece yahudiler Filistin'e yerleştiler, atılmadılar ve arazi satın aldılar, bazen süret-i haktan görünerek bazen de rüşvetle. Çünkü Türk idaresi bozulmuştu. İşte böyle bir düzenin gölgesinde ilk siyonist yerleşim bölgesi kuruldu.” 


Emperyalistler ve onların uşağı olan siyonistler yahudilerin Filistin'e yerleşmeleri hususunda Sultan Abdülhamid'den resmi bir muvafakat elde etmekten ümitlerini kestikten sonra sultanın hayatına kastetmeye karar verdiler. 


Bazı siyonist kaynakları, Osmanlı'nın siyonist plana karşı takındığı tavrı bu durumun sonunda Osmanlı'nın Viyana'daki temsilcisi Ali Nuri Bey'in yahudilerin yerleşimi ve bir yahudi devleti kurabilmesi için, Teodor Herzl'e şöyle garip bir plan teklif ettiğini kaydederler: “Herzl iki gemiyle boğaza açılacak, Yıldız Sarayı'nı bombardıman edecek! Bu arada Sultan Abdülhamid'e kaçması ya da saklanması için fırsat verilecek ve yerine yeni bir sultan tayini hazırlığı yapılacak. Fakat bütün bunlardan önce yahudilere Filistin'e yerleşip orada vatan kurma imtiyazı verecek geçici bir hükümet kurulması da gerekecek.” Nuri Bey'in yapılmadığı takdirde siyonistlerin 


168 . SULTAN II. ABDULHAMİD vE FİLİSTİN 


Filistin”de yapmak istedikleri şeyin tahakkukunun imkönsız olduğunu söylediği bu hikâyenin garipliğine rağmen Herzl 
üzerinde çalışmış ve doğuracağı sonuçları düşünmüştü. 24 
Şubat 1904”te Herzl daha güvenli olan diğer planlar başarısızlıkla sonuçlandığı takdirde bunu uygulamaya karar verdi. 
Fakat aynı yıl 19 Nisan'da Ali Nuri Bey'e telgraf çekerek, “Açığa çıkarsa Osmanlı Devleti içerisinde meydana gelecek bir yahudi katliamı olmasından korktuğu için bu planın kabul edilemeyeceğini özür dileyerek bildirdi.” 


Bu siyonist lider, Osmanlı sultanını Filistin'de bir yahudi devleti kurmaya razı etmede başarısız olunca, “Yahudi Yerleşim Cemiyeti” çalışmalarını gayri kanuni yollarla Lübnan bölgesinden toprak satın alma şekline çevirmeye, yapılan çalışmaların da karanlığa saklı kalmasını temin için ise bozuk Türk idaresine rüşvet vermeye yöneltmişti. Herzl bunu şu sözleriyle ifade eder: “Yahudi Yerleşim Cemiyeti, sanırım Sersek isimli Rum asıllı bir aileyle Filistin'deki doksan yedi köyün satışını görüşüyordu. Bu Rumlar Paris'te yaşıyorlardı. Mallarını kumarda kaybetmişlerdi. Bambis'in söylediğine göre de Filistin'in % 3”nü teşkil eden mülklerini yedi milyon franka satmak istiyorlardı. Aryantin”den ayrılan Yahudi Yerleşim Cemiyeti Filistin den başka bir yere katiyen yatırım yapmadı.” 


Sultan IL Abdülhamid ise hatıratında siyonistlerin Filistin”e sahip olmak için kendisiyle yaptıkları görüşmeler hakkında yahudilerin mason localarıyla yardımlaşıp onlardan elde ettikleri yardımları yahudilerin Filistin”e yerleştirilmelerinde kullanmak istediklerini belirterek, “Bana çok miktarda para teklif ettiler. Fakat ben kabul etmedim ve bu planı şiddetle reddettim” dedikten sonra sözlerine şunları ekler: “Sıyonistlerin lideri Herzl, yahudilere çiftlik kurma fikriyle beni ikna edemedi. Çünkü ben biliyordum ki onlar, bağımsız bir devlet kuracaklardı. Bununla yahudi meselesi son bulmuştu. 
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Belki de halkı açısından Herzl haklıydı. Zira o, onlar için toprak istiyordu. Fakat o, zekânın tek başına yeterli olmadığını bilmiyordu.” Sultan Abdülhamid, siyonist hareketin başlamasından itibaren bütün planlara karşı çıktığını, çünkü onların gayelerini iyi bildiğini tekiden şöyle ifade eder: “Siyonistler, sadece ziraat yapmak için Filistin'den toprak istemiyorlardı. 
Kendilerini dış ülkelere karşı temsil edecek bir devlet kurmak istiyorlardı. İşte ben bu sefilliğe karşı geldim. Onlar benim kendilerinin bu niyetlerini bilmediğimi zannediyorlardı. Yahudiler şunu bilsinler ki bu, kötü niyetleri devam ettiği sürece bizim imparatorluğumuzun fertleri de kendileri için ince kötü düşünceler besleyecektir. Bâbıâli'de kendilerine aynı nazarla bakmaktadır. Ben kendilerine Filistin”de bir devlet kurma fikrinden vazgeçmelerini haber veririm çünkü ben, kendilerinin bu konuda en büyük düşmanı olmaya devam edeceğim.” 


Sultan Filistin Yüzünden Tahtından Oluyor 


Sultan IL Abdülhamid'in emperyalist ve siyonist planlara karşı takındığı sert tavır emperyalist devletlerde “sultan tahtta oturduğu sürece siyonist planın gerçekleşemeyeceği ve Filis- 


tin”in yahudileşemeyeceği” kanaatinin hâkim olmasına neden oldu. 


Böylece sultan, yahudilerin istek ve arzularına karşı gösterdiği bu düşmanlıkla kendisinin tahttan uzaklaştırılmasına, isminin ve halifelik yaptığı tarihlerin de karışıklık ve tahrifatla anılmasına kendisi hükmetmiş oldu. Bunu Abdülhamid'in kendi el yazısıyla yazılmış olup tahttan indiriliş sebebini açıklayan şu tarihi vesika da teyit etmektedir:* 


“Bu İttihatçılar, mukaddes Filistin topraklarında bir yahudi devleti kurulması için bana sürekli olarak baskı yapıyorlardı. 
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Bütün ısrarlarına rağmen ben onların bu teklifini katiyen kabul etmedim. Sonunda 150 milyon altın İngiliz lirası vermeyi vaat ettiler. Bu teklifi de kati şekilde reddettim ve şu kesin cevabı verdim: “Siz bu, 150 milyon İngiliz altın lirası üzerine ilave olarak, dünya dolusu altın da verseniz kati sürette sizin teklifinizi kabul etmeyeceğim. Ben, İslam milletine ve Muhammed ümmetine 30 seneden fazla hizmet ettim. Osmanlı halifesi ve sultanı olan müslüman ecdadımın tarihinin sayfalarını kirletmem. Sizin bu teklifinizi kati surette reddediyorum.” 


Benim bu kati cevabımdan sonra tahttan indirilmem hususunda ittifak ettiler ve bana Selanik”e gönderileceğimi tebliğ ettiler. Ben de bu son tekliflerini kabul ettim.” 


Sultan Abdülhamid, yahudi göçünün oluşturacağı tehlikeyi ve siyonistlerin gücünün emperyalist devletlerin gücüyle aynı olduğunu idrak etmişti. Bunun için hatıratında şunları söyler: 


“Yahudilerin doğudan çok batıda güçleri vardı. Avrupa devletleri kendi ülkelerinde sayıları artmış olan Sami ırkından kurtulmak amacıyla Filistin'e yapılan yahudi göçünü özendiriyorlardı. 


Fakat bizde de yeteri kadar yahudi vardı. Eğer biz Arap unsurunun Filistin'de hâkim unsur olarak devam etmesini istiyorsak yahudi göçmenlerinin Filistin'e yerleştirilmelerinden kaçınmamız gerekmekteydi. Yoksa yahudiler bir yere yerleşirse çok kısa sürede oranın bütün gücüne sahip olacak ve biz de din kardeşlerimizin ölüm ve yok oluşlarına hükmetmiş olacaktık. 


Ben onların emellerini çok iyi biliyordum. Fakat yahudiler esas niyetlerini saklayarak yaptıkları çalışmaları bana kabul ettireceklerini zannediyorlardı. Ben bizim vatandaşımız 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olan yahudilere Babığli”deki işlerinde yardımcı olarak onları Filistin üzerindeki emel ve arzularından uzaklaştırmak istiyordum.” 


Abdülhamid'in imparatorluğuna yapılacak olan göçe karşı genel bir siyaseti vardı. O, şöyle diyordu. “İmparatorluğumuzdaki boş arazilerin iskânı için göçü uygun bir tarzda düzenlememiz gerekir. Fakat yahudi göçünün düzenli bir şekilde olduğunu söylememiz mümkün değildir. Yabancı din mensuplarının bizim toplumumuz arasına daha önceki giriş şekilleri, sanki bir dikenin bir vücuda girişi gibiydi. Topraklarımızda bizim milletimizden olup bizim inançlarımızı kabul edenlerden başkasını kabul edemeyiz. Osmanlı unsurunu güçlendirerek Bosna-Hersek ve Bulgaristan'da müslümanların sayısını artırmaya çalışmalıyız.” 


Bu siyasetin Abdülhamid'in tahttan indirilmesi için gayret sarfeden emperyalist Avrupa'nın siyasetiyle açık bir şekilde çatıştığını görmekteyiz ki bu çatışma, düzenli bir şekilde yapılan siyonist çalışma ve gayretlerin önünün açılmasını temin etmek için ihtilalci Jön Türkler eliyle Sultan IL Abdülhamid idaresinin sonunu getirdi. 


Jön Türkler ihtilali, siyonist gelişimin önüne Filistin'de açılmış olan fırsat ve imkânların daha da gelişmesine neden oldu. Yedi yıl “Amerikan Siyonist Teşkilatı” başkanlığı yapan Profösör Ridşar Gothail şunları yazar: “Siyonistlerin kalbinin çarpmasına neden olan Jön Türkler'in gelmesi ve I. Dünya Harbi'nin başlaması arasında geçen zaman zarfında (1908- 1914), imparatorluğun başkenti ve imparatorluğa bağlı diğer Arap vilayetlerinde siyonist çalışmalar hız kazandı ve yükselme kaydetti.” 
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Osmanlı Devleti”ndeki Siyonist 
Çalışmanın Açığa Çıkması 


Geçen bahislerde kendileri için bir kale edinme emellerine ulaşmaları için dayanak olması gayesiyle, bir yahudi devleti kurmak üzere emperyalist ve siyonistler tarafından toprak satın almaları ve yerleşmelerini temin maksadıyla yahudilerin Filistin'e sürüldükleri açıklanmıştı. Şimdi ise emperyalist-siyonizmin çalışmalarının başlamasından itibaren I. Dünya Savaşı”na kadar geçen zaman içerisinde bu sıkı çalışmanın verdiği meyvelerin hangi noktaya vardığını göstermek istiyoruz. 


Bu arada, bu siyonist planın uygulanmasında tüm emperyalist güçlerin nasıl ittifak halinde olduklarını, yahudileri vatanlarını terkettirerek Filistin”e göç ettirebilmek için nasıl bir gayretle çalıştıklarını, Osmanlı Devleti ve bu yolda bir engel olan Abdülhamid'e tahttan indirinceye kadar nasıl baskı yapıldığını da göreceğiz. 


Kesinlikle söyleyebiliriz ki bütün bu çalışma ve gayretler boşa gitmemiştir. Eğer I. Dünya Savaşı ve bu savaş sonunda Osmanlı Devleti”nin çöküşü dolayısıyla emperyalist İngiltere tarafından Filistin işgali ve diğer Arap bölgeleri de öteki emperyalist Batı devletleri arasında taksim edilmemiş olsaydı bu siyonist plan Filistin'de hayat hakkı bulamazdı. 


Vereceğimiz göçmen yahudilerin sayısı ve emperyalist devletlerin desteğiyle yahudilerin işgal ettikleri toprakların genişliği emperyalistlerin Filistin'i yahudileştirmek için giriştikleri gayretin boşa gittiğine en açık delil olacaktır. 


Yeni göçmenlerin öncülerinin ulaşması ve ilk yahudilerin Filistin'deki sayısı hakkındaki rivayetler çeşitlidir. Bu konuda 
1839 yılında Filistin”deki yerleşik halk arasında yapılan nüfus 
sayımından faydalanılmaktadır. Bu sayım yeni göçmenlerin o yıllardaki sayısını 6500 olarak göstermektedir ki bunların yarısı Kudüs”tedir. Bu sayı sonraki yıllarda 10.500 kişiye, 1856 
yılında ise 14.500 kişiye ulaşmıştır. 1881 yılının sonunda ise, Filistin”deki yahudilerin sayısının 22.350 kişiye yükseldiğini görmekteyiz. Bunların yarıdan fazlası Kudüs'te yaşarken geri kalanları Safed, Taberiya, Nablus, el-Halil ve Şerfaamr ile el-Bukeya isimli iki köyde yaşamaktaydılar. 


Filistin Hükümeti'nin 1914 yılında yaptığı nüfus sayımına göre Filistin'deki Araplar'ın sayısı 1839 yılında 3 milyona ulaşmışken, yahudilerin 6000”1 geçmediği görülmektedir. 
Yani yahudiler nüfusun % 0,2'sini geçmemiştir. Yine yahudilerin sayısı 1880 yılında 20.000”i geçmemişti. Yani 1840- 
1880 yılları arasında Filistin'deki yahudi vatandaşlarının sayısı 25.000”e ulaşmamıştı. Takip eden otuz beş yıl içerisinde ise bu sayı 60.000”e ancak ulaşabildi. 


1875 yılında göç adeta patlamaya başladı. Göçmenlerin 
yıllık göç sayıları 2000”i buldu. O kadar ki Rusya”dan bu çoklukta yahudi göçünün akmasının Filistin”in durumunu değiştireceği hakkında Amerika Birleşik Devletleri konsolosunun kendi hariciye nezâretini uyarmasına neden olmuştur. Aradan çok geçmeden bu yahudiler, ülkenin vatandaşı oldular. Bu göç sonucunda yahudilerin sayısı artarak 19. yüzyıl sonunda 50.000”1 buldu ki bunların yarısı Kudüs'te yaşıyordu. 


Bazı kaynaklar 1895 yılında yahudilerin sayısının 60.000 
olduğunu ifade ederken, siyonist kaynakları yahudilerin, bu sayının çok altında olduğu belirtirler. Bu siyonist kaynaklara göre 
1897 yılında yahudilerin sayısı 50.000 civarındaydı ki bunlardan sadece 4350 tanesi on dokuz yeni yerleşim bölgesine dağılmışken 4500”ü küçük büyük dokuz şehirde (Sadece Kudüs'te 28.225 kişi) yaşamaktaydı. Bu sayının, Sadaka'da, el-Haluka”da geleneksel yerleşim şeklini değiştirmesi mümkün değildi çünkü bunların işgal ettikleri topraklar son derece küçüktü. 
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Yerleşim yeri olarak siyonistlerin ele geçirdiği topraktan bahsetmeden önce Osmanlı Devleti dönemindeki arazi kanunun durumuyla ilgili bilgi vermemiz gereklidir. 


Osmanlı idaresi 1858 yılında “Geçici Osmanlı Arazi Kanunu”nu çıkardı. Bu kanun geçici olmasına rağmen, Osmanlı siyasetinin icra edilmesinde sağladığı kolaylık dolayısıyla Filistin de en az bir asırdan fazla yürürlükte kaldı. Bu kanun arazi mülkiyeti, haklar ve bunlara terettüp eden görevleri düzenleyen çeşitli talimatlar içermekteydi. Bu talimatlardan birisi, “arazi-yi emiriye (devlet malı arazisi)” olan arazilerin her bir parçasının mülkiyetini hükümlere bağlarken bir diğeri mülkiyetinin elde edilebilmesi için sahibinin kendi arazisini Tapu Tescil Dairesi'nde kendi ismine tescil ettirmesini şart koşuyordu. Bu tarifler Filistin topraklarının büyük bir bölümüne uygun düşüyordu. Sahibi ardarda üç yıl müddetle ekip biçmekten imtina ederse arazi tekrar devlete intikal etmekteydi. 


İdarenin bu topraklardan elde edilen mahsullere daha önce takdir edilmiş olan “öşür” vergisini toplamakta ısrar etmesi, çiftçilerin bu borcu ödemeye güçlerinin yetmemesi dolayısıyla, topraklarının bir bölümünden vazgeçmelerine neden oldu. 
Devlet, bu terkedilen arazileri açık bir mezatla ve beş misli değerle şehrin efendilerine ve servet sahiplerine satmaya başladı. Çok küçük bir grubun bu arazileri almaya güç yetirebilmesi çok geniş bir alanın mülkiyetinin az sayıda insanın elinde toplanmasına neden oldu. Mesela bu yolla, Mer b. 
Amir bölgesinin (Nasıra şehrinin güneyi) tamamı Beyrut”taki Sersak ailesinin eline geçti ki bu arazi sonradan yahudilere satılmıştır. Diğer zenginler de Safed, Yafa ve Gazze şehirlerine yakın olan arazileri satın aldılar. Bu arazilerin yeni sahipleri de, bu arazileri çevre köylerde oturan çiftçilere kiraya veriyorlardı. Bu çiftçilerin çiftçilik usulleri gayet iptidai idi. Bu 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bakımdan arazi sahibinin mahsul hakkını vermekten kaçıyorlar, arazi sahipleri ise kendilerine fayda getirmeyen bu arazileri az bir bedelle de olsa satmak istiyorlardı. 19. yüzyılın 89 
ve 90'lı yıllarda Mer b. Amir, Aökka ve Hayfa sahillerindeki Sehl Havaris vadileri, yeni mâlikleri tarafından satışa arzedilmişti. Bu arazilerin büyük bir kısmı seneler sonra üzerlerinde onlarca yerleşim bölgesi kuran yahudilere satıldı. 


Aynı şekilde idarenin tapu dairesinde arazilerin mâlikleri adına tescil edilmesi hakkındaki emri de bu arazilerin bir azınlığın elinde toplanmasını hızlandırdı. Çünkü birçok çiftçi bu tescil işlemi yapıldıktan ve idare bu çiftçilerin bütün mallarına vâkıf olduktan sonra kendilerine devlet tarafından yüklenecek verginin artmasından korkuyordu. Bundan dolayı da birçok çiftçi, “kendilerini korumaları” için şehrin efendilerine ve eşrafa yöneldi. Bu “koruma” işi ise vergi vermekten kurtulmak için bu toprakların bir ucunda barınmalarına izin vermeleri karşılığında çiftçilerin kendi topraklarını bu efendiler adına tescil ettirmeleri şeklinde olmaktaydı. Bu işlemlerle önemli büyüklükte bir arazi, satma ya da mülkiyeti kendi vârislerine geçirme tasarrufunda bulunan ve böylece çiftçilerin kendisine duyduğu güveni kötüye kullanan efendilerin eline geçti. Mesela Arap Zebit kabilesi Filistin'in kuzeyindeki Bahiretü 1-Havle yakınlarında bulunan arazilerin üçte birini “Kabilelerinin çocukları himaye etmesi için Fransa'nın Akkâ'daki konsolosu Yahudi Yakup Ubu”ya teslim etmiş, konsolos da bu araziyi alır almaz hemen Yesut Hamelle yerleşimcilerine satmıştı.” 


Bu söylediklerimize ilaveten arazilerin efendilere intikalini sağlayan üçüncü bir yol daha vardı ki bu da fahiş miktardaki faizdi. Bütün çiftçiler durumları kötü olduğu için borç almak üzere çoğunlukla servet sahibi efendilere müracaat ederlerdi. 
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Karşılığında genel olarak yüksek nispette faiz taahhüdünde bulunup borcunu kapatacağına teminat olarak da arazileri rehin olarak alındıktan sonra bu borç kendilerine verilirdi. Bu durumlarda çoğunlukla tespit edilen faiz çok kısa bir zamanda asıl borcun kat kat üstüne çıkacak şekilde artardı. Dolayısıyla da çiftçiler bu borcu kapatmaktan acze düşer, sonuçta da efendiler rehin olan araziyi işgal ederdi. 


Bu bilgilerin ışığı altında yahudilerin ele geçirdikleri arazilerin el değiştirmesinin asıl sebebinin Filistin dışında yaşayan ve Filistinli olmayan kimseler olduğunu öğrenmiş oluyoruz. 

Bütün bu sebeplere siyonist planı tatbik etmek üzere Osmanlı sultanının bütün yetkililerini haiz olarak kurulan Temsili Britanya hükümeti arazileri sahiplerinden müsadere yoluyla alarak yahudilere hibe etmesi de ilave edilir. Milletlerin en mutaassıbı olan yahudilere Filistin'de bir ırkçı devlet kurmak üzere Temsili Britanya hükümeti tarafından müsadere edilerek hibe yoluyla verilip mülkiyeti yahudilere geçen topraklar en büyük bölümü oluşturur. 


1879 senesinde Teyyan isimli bir Lübnanlı tüccardan 
10.000 dönümlük arazinin istimlâki gerçekleştirildi. Ancak buraya yerleşenler aralarında yayılan hastalıklar ve ziraat yapmayı bilmemeleri dolayısıyla üç yıl sonra bu arazileri terketme mecburiyetinde kaldılar. Bu araziler de ekip dikmek üzere tekrar Arap çiftçilere verildi. 


Filistin Arapları”nın söz konusu arazilerin bu aileler tarafından yahudilere satılmasına karşı yaptıkları itiraza İstanbul olumlu cevap vermişti. Ancak Britanya'nın müdahalesiyle Osmanlı sultanının bu konudaki fermanı iptal edildi. Fakat Filistin Araplar”ı İstanbul'a ulaştılar ve bir yıl sonrasını yasaklayan yeni bir karar çıktı. Sultan Abdülhamid'in Nisan 1909'da tahttan indirilmesine kadar Osmanlı hükümeti bu görüşünü değiştirmemesine rağmen, yine Britanya ve bazı büyük devletlerin müdahalesiyle bu yasak kararının işlerliğinin azaltılması sağlandı. 


1901 yılında Taberiye yakınlarındaki 31.500 dönüm arazinin mülkiyeti Beyrutlu Sersak ailesinden alındı. Bu alışverişin, siyonizmin Filistin'e yerleşmesinde büyük tesiri oldu. 
Zira bu topraklar üzerinde çok sayıda yahudi yerleşimci ikame edildi. Bunlar ülkenin kuzey bölümüne yerleştirilen siyonist yerleşimcilerin ikinci topluluğunun çekirdeğini teşkil etmekteydi. 


Bu alışveriş diğer satışlara da emsal teşkil etti. Sersaklar siyonistlere Filistin'in diğer bölgelerindeki arazilerini de sattılar, 


Siyonistler 1889-1902 yılları arasında Şam'da oturan ve Filistin'i terketmiş bir Arap ailenin mülkiyetindeki Taberiye toprağının hemen hemen yarısını satın aldılar. 


Filistin'i Geliştirme Şirketi 1918 yılına kadar, sonradan üzerine İbrani Üniversitesi'nin kurulduğu Cebel Sekubus üzerinde ve yeni Kudüs'teki Şarib Yahuda ve onu çevreleyen yolların bulunduğu yerde 192 dönüm arazi satın aldı. 


Bu şirket aynı şekilde Hayfa'da 1913 yılına kadar Cebelü”1-Kermel üzerinde 249 dönüm arazi satın aldı. Bu arazinin bir bölümü üzerinde Tatbiki Tahniye Mühendisliği Akademisi kuruldu. 1918 yılında aynı şirket şehrin çeşitli yerlerinde o zamana kadar üzerinde oturdukları büyük bir bölümü bir Alman”a ait olan 2536 dönüm arazi daha satın aldı. 


Böylece Britanya”nın sağladığı kolaylıkla siyonistlerin Filistinli olmayan ailelerden arazi satın alış şekillerini görmüş olduk. Yine de bu arazilerin oranı Filistin topraklarının kapladığı alana nispetle neredeyse zikre değmeyecek kadar küçüktür ve Sultan Abdülhamid'in hükmü süresince siyonist plan başarısızlığa uğramıştır. 


“Muhakkak Lübnan ve bizim 
Mârüni cemaatimiz Sultan 1. Abdülhamid döneminde binlerce hayır gördü ve güven içerisinde yaşadı. 
Bundan sonraki günlerin bizim için ne gizlediğini bilemiyoruz.” 


Mârüni Patriği 
İLYAS HUVEYK 


SONSÖZ 


Ben bu kitabın konularının genelde tüm dünya ve özelde ise Araplar tarafından Osmanlı Devleti aleyhinde tavır takınan birçok kimse nezdinde birtakım münakaşa ve mücadelelere neden olacağını biliyorum. Ancak Sultan Abdülhamid”in devleti ıslah gayreti içerisinde olduğu ve emperyalistlerle birlikte hareket eden ve onların uşağı olan siyonistlere karşı direndiğini kabul etmek insaf gereğidir. Osmanlı Devleti”ni yıkmak isteyen emperyalist devletlerin ittifakla desteklediği ülkenin her tarafına yayılmış fesat yüzünden sultan bu çalışmalarında başarıya ulaşamamıştır. Hâlâ kalkınma ve kurtuluşuna mani olmak için tetikte bekleyen düşmanlarının çirkin gösterdiği bu milletin tarihini en azından Araplar nezdinde tashih etmede bir ana kaynak olması için konunun derinliğine araştırılmasına önem vermem beni bu sonuca ulaştırdı. 


“Kendisine yardım edene Allah mutlaka ve mutlaka yardım eder. Allah güçlü ve azizdir” (Hac 22/40). 
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